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PROF. DR, ALİ BARDAKOĞLU 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 


“5 amazan ayında, orucun derin manevi eğilimini, sahur ve iftarın bereketini, 


teravih coşkusunu ve Kur'an tilâvet ve mesajının kutlu çağrısını yakından hisseden müminler, kendilerine ve çevrelerine karşı daima “Ben oruçluyum” diyerek adeta bir barış ve huzur kaynağı olurlar. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın, hayırda yarışmanın, yaraları sarmanın, insanların derdiyle dertlenmenin zirveye çıktığı bu günlerde, oruç ibadetinin coşku ve heyecanını iç dünyasında yaşayan, orucun kazandırdığı ibadet ve paylaşma bilincini davranışlarına yansıtan, infakta bulunarak cömert ve fedakâr davranan müslümanlar, hem Rahman'ı hem de Rahman'ın kullarını hoşnut ve razı etmeye çalışırlar. 

Yardımda bulunmak başlangıç değil, bir neticedir. Yardım yapma duygusu ve duyarlılığı ise, o yardımın gerçek sebebidir. 
İmkânı olduğu hâlde çevresine yararlı olmayanlar, bu duyguyu gönüllerine yerleştirememiş, sahip olunan güzelliği bir başkasıyla paylaşmanın zevkini tadamamış, iradesini bu yönde eğitememiş kimselerdir. 
Peygamberimiz; “Zenginlik mal çokluğun- dan ibaret değildir. Hakiki zenginlik gönül 


zenginliğidir” buyurarak asıl fakirliğin gönül fakirliği olduğuna, insanlardan bir tebessümü dahi esirgemek olduğuna işaret etmişlerdir. 

Oruç ibadeti müminlere öncelikli olarak yardım yapma duygusunu ve iradesini kazandırdığı içindir ki, Ramazan ayı İslâm dünyasında insanların yalnız kendi dünyalarında yaşadıkları bir mutluluk olarak degil, yoksullarla, kimsesizlerle ve yüreği yaralı insanlarla nimet ve güzelliklerin paylaşıldığı günler olarak yaşanır. Ramazan ayı böyle bir ibadet ve paylaşma bilinci ile geçtiğinde elbette bayram da ayrı bir anlam kazanacaktır. 

Bayramlar, dini şuur ve duygunun gelişmesine, milli ve manevi değerlerin güçlenmesine, toplumda birlik, beraberlik, sevgi ve saygının güçlenmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın tesisine, dargınlık ve kırgınlıkların giderilmesine, toplum bünyesinde açılan yaraların sarılmasına, akraba, komşu ve büyüklerin ziyaret edilmesine, fakir, yetim ve kimsesizlerin gözetilmesine, çocukların sevindirilip manevi havayı teneffüs etmelerine, kısaca her türlü insani ve ahlâki değerlerin yaşanmasına ve kazanılmasına vesile olan müstesna günlerdir. 

Burada belki de en önemli olan husus, Ramazanda kazandığımız yüksek dindarlık seviyemizi, Kur'an'la bilgilenme gayretimizi, birbirimizi kardeş sayıp sevmemizi, hasılı bütün güzel hasletlerimizi, bayramda yaşadığımız dostluk ve kardeşlik havasını bundan sonra da sürdürebilmek, bugünümüzü ve yarınımızı daima bayram yapabilmektir. 
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Bizden... 





Merhaba sevgili okurlar! 

Bireysellik ve stresin herkesi kuşattığı modem yaşam biçimi içerisinde, Ramazan ayı çok daha anlamlı ve önemli hâle gelmiş bulunmaktadır. Çünkü, Kur'an ve oruç ayı olan Ramazan, bireysel ve toplumsal kazanımların yoğun olarak yaşandığı bir zaman dilimidir. Bireysel anlamda ibadet bilincinin, toplumsal anlamda ise millet olma şuurunun tazelendiği bir dönemdir. Ramazan ayının ve orucun manevi bereketi, her gün görüp yaşadığımız dünyayı ve karşılaştığımız insanları daha bir alçak gönüllülükle, farklı bir açıdan bakmaya yardımci olur. 

Oruç, kulluk ve ibadet bilincinin sürekli hâle gelmesine katkı sağlar. Uyulması gereken belli şartlar sebebiyle oruç, insan hayatındaki anlam ve amacın hatırlanmasını ve gerektiğinde de sorgulanmasını sağlar. Adem Peygamberle başlayan dünya hayatı serüvenindeki kendi yerini tekrar düşünme fırsatı bulur. Bu husus, Kur'an-ı Kerim'de (Bakara süresi 183.) şöyle dile getirilmiştir: “Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakirnmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılınmıştır." 

Oruç, dini bilginin ve dindarca yaşantının, sosyal ilişkilere plânlı ve dengeli bir şekilde aktarımını gerekli kılar. Kişi, Ramazan ayında günlük hayatını yeniden plânlar, Alışkarılıklarına çeki düzen verir. Bununla birlikte, günlük hayatın olması gereken akışını durdurmaz, çalışmalarını aksatmaz. Böylelikle çalışma hayatı ile ibadet hayatını dengeli bir şekilde yürütmeyi öğrenir. Ramazan ayında yapıları iftar davetleriyle, bireyler arası ilişkiler daha da canlılık kazanır ve güçlenir. Önemli bir yardımlaşma şekli olan zekât ve fitrenin kimlere verileceği konuşulur, ihtiyaç sahipleri araştırılır. Bu da toplumsal birlikteliğin güçlenmesine önemli katkılar sağlar. 

Ramazan ayında okunan Kur'an ayetleri ve dinlenen mukabeleler, gönül huzurunu artırır. Teravih öncesi ve diğer vakitlerde yapılan vaazlar, dini bilgilerin yenilenmesi sağlar. 
Sağlam ve sahih bilgiye dayalı dindarlık, insanı güzel ahlâka yönlendirir. Güzel ahlâkın yerleştirilip yaygınlaştırılması Peygamber (s.a.s.)'in en önemli gayelerindendir. Bilgisiz dindarlik olmaz, Eksiz veya yanlış bilgiye dayalı dindarlık ise, insanlari hurafe ve bidatlere yöneltir; hatta, bağnazlığa düşürür. 
Bundan kurtulmanın yolu ise, dini bilginin temel kaynağı olan Kur'an ve sünnete başvurmaktır. İşte bu hedefler yakalandığı ölçüde, Ramazan ayi çok daha anlamlı ve manevi yönden daha bereketli olacaktır. 

Bu mübarek ay içerisinde ahirete irtihal eden şehit ve gazilerimizi ve bilhassa Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü rahmet ve minnetle anar, yayın ailesi adina hepinizin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ederim. 


Her şey gönlünüzce olsun... 
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Din ve ahlâk kavramları 

Arapça kökenli bir kelime olan din; sözlükte “örf ve âdet, ceza ve karşılık, mükğfat, itaat, hesap, boyun eğme, hakimiyet ve galibiyet gibi arılamlara gelmektedir. Terim olarak ise din; akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olanı şeylere götüren ilâhi bir kanun anlamına gelmektedir. (Tümer, Günay, “Din”, DIA) Tehanevi ise kismen farklı bir din tarifi verir: “Din, akıl sahiplerini kendi iradeleriyle şimdiki halde (dünyada) salâh, gelecekte (ahiretle) felâha sevk eden, Allah tarafından konulmuş bir kanundur.” (Tümer, Günay, “Din”, DIA) Tanımından da anlaşıldığı gibi dinin ilgi alanını, insan ve onun her iki âlemde saadeti teşkil etmektedir. Akıl ve irade sahibi bir varlık olarak insan, dünya ve ahiret mutluluğunu tercih hakkına sahiptir. Tercihin din yönünde kulanılması hedeflenen mutluluğun ilk adımını teşkil etmektedir. 

Ahlâk ise; insanın iyi veya kötü olarak vasıflardırılmasına yol açan manevi nitelikler, huylar ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünü olarak tanımlanabilir. Ahlâk; aynı 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Dr. Yaşar Yiğit 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 


zamanda, insanda yerleşmiş bulunan bir karakter yapısına işaret etmektedir. İnsanın düşünce ve niyetleri ile, eylemlerini, büyük çapta şekillendiren, sahip olduğu karakter yapısıdır. İşte ahlâk; öncelikle insanın karakterini güzelleştirir. Onu iyi niyet ve düşüncelerin sahibi kılar. İyi niyet sahibi olduğu sürece, insanın eylemleri de her zaman iyiliğe yönelik olur, (Kılıç, Recep, Ayet ve Hadislerin Işiğında İnsan ve Ahlâk, Ankara 1999, s. 1) 

Din, insanlığın tarihiyle yaşıt bir olgudur 

Din, insanın Allah, diğer insan ve varlıklarla ilişkilerini düzenleyen ve onun hayatına yön veren, onlarla ilgili davranışlarına esas olacak kurallar bütününe verilen addır. Öyle ki din, insanlığın tarihi ile yaşıt iki önemli ve vazgeçilemez olgulardır. İlk insanın aynı zamanda bir peygamber olarak görevlendirilmesi din için geçen sürecin eskiliği konusunda bize yeterli fikir vermektedir. $urası gerçek ki, tarih sahnesinde yer almış hemen her toplum dolaylı ya da dolaysız bir şekilde dinin kapsam alanına girmiş veya bir şekilde din ile ilgi kurmuştur. Bu durum dün öyle olduğu gibi, günümüzde de hatta insanlık var olduğu sürece 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tün toplumlarında karşılaşılan din olgusu, çeşitli şekillerde ve ibadet motifleriyle kendini göstermektedir. Din, toplumu ayakta tutan temel etkenlerin başında gelmektedir. Öte yarıdan felsefe, hukuk, ahlâk gibi bir kısım ilimlerin kaynağının din olduğu kabul edilmektedir. Hatta Victor Cousin, “Her şey din etrafında, din için, dinle teşkil olundu” demek suretiyle bu hususa daha kapsamlı bir açılım getirmektedir. (Tümer, Günay- Küçük, Abdurrahman, Ginler Tarihi, Ankara 1988, 5. 13) 

İslâm inancına göre dini vahiy yoluyla bildiren Allah'tır; bütün hak dinler Allah'tan gelmiş ve safiyetlerini korudukları sürece yürürlükte kalmıştır. 
İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir ve kendisine bildirilen din de tevhid dinidir. Allah'ın varlığı ve birliği ile nübüvvet ve ahiret inancı bütün ilâhi dinlerde değişmez ilkeler olarak yer alır, Bundan dolayı Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin getirdiği hak dinlerin ortak adı İslâm'dır. Ancak tarihin akışı içerisinde insanlar hak dinden uzaklaşmış ve beşeri zaaf neticesinde yanlış yollara, bâtıl inanç ve yaşayışlara yönelmişler, dinde meydana gelen bu bozulma ve farklılaşma sebebiyle Allah peygamberler göndererek insanları ya eski dinlerini asli şekliyle öğrenip uygulamaya çağırmış veya yeni bir din göndermiştir. 

Din evrensel bir gerçektir 

Tarihin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda daima kendisiyle karşılaşılan evrensel bir olgu olan din, insanı hem içten hem dıştan kuşatan, onun düşünce ve davranışlarında kendini gösteren bir disiplindir. Öyle ki bunun yansıması olarak dünyamızda hemen her şehirde dinlere özgü mabet veya mabetlere rastlarnak mümkündür. 
Günümüz dünyasında, Üniversite, ticaret ve kültür merkezleri, sinema ve tiyatro salonları gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerin icra edildiği çağdaş kurum ve kuruluşların yer almadığı kent ve şehirlere rastlamak mümkündür. Ama şöyle ya da böyle dünyanın hemen her yerinde insanların ibadetlerini yaptığı bir mabet veya tapınağın bulunmadığı yerleşim merkezinden söz etmek mümkün değil gibidir. Dünyamız, bu yönüyle âdeta mabetler topluluğunu sembolize etmektedir. Bu durum her insanın özünde var olan, inanma ya da kulluk duygusunun, olumlu veya olumsuz bir biçimde dışa yansıması şeklinde açıklanabilir. Öte 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yandan insanlar, tarih boyunca kendisinin insan üstü bağları bulunduğunu, ihtiyaçları için onu aşan bir yüce kudrete yönelmesi gerektiğini düşünmüştür. Şurası unutulmamalıdır ki, insanın yüce bir kudrete gönülden bağlanması onun gücüne güç katar; dua, niyaz, iltica insanı ulvileştirir. 
Allah sevgisi ve korkusu iki yönden insanın ruhi ilkelliğini giderir, ona kuvvetli bir irade ve sağlam bir karakter kazandırır. Böyle kimselerin içinde yer aldığı toplumlarda erdem ve fazilet yarışı başlar. 
Başka bir ifadeyle insanı insan yapan değerler bu tür toplumların öncelikli tercihi ve vazgeçilmezidir. 

Güzel ahlâkta model Hz. Peygamber'dir 

İslâm ahlâkının şekillenmesinde Kur'an yanında âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber'in sünnetinin işlevi de inkâr edilemez. Zaten Kur'an'da onun yüce bir ahlâk üzere olduğu, (Kalem, 4) onda tabi olunacak güzel bir örneğin, modelin (Ahzap, 6) bulunduğu ifade buyurulmaktadır. Hz. Peygamber bizzat kendisi de “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.” (ibn Hanbel, Müsned, ll, 381) buyurmuştur. Yüce bir ahlâk üzere olan Resulullah (s.a.5.), güzel ahlâkın, iyi- nin, iyiliğin modeliydi, temsilcisiydi. Nitekim örnek olarak sunduğu hayat tarzı, onun sünnetini oluşturuyordu. İnsanlık, artık iyi ile doğruyu, güzel ile çirkini onun penceresinden bakarak daha berrak görme şansına sahipti. O, örnek davranışlarıyla kendi evlatlarını kuma gömecek derecede vahşileşen bir toplumu, insani saygın bir varlık kabul eden medeni bir kitle konumuna getirmiş, zulüm ve ahlâksızlıklarla dolu bir toplumdan "asr-ı saadet'e damgasını vurarı gıpta edilecek nesiller yetiştirmişti. Ondan sonraki dönem ve nesillerde de Resulullah'ın söz ve uygulamaları etkin olmuştur. Onun sözleri, insanların birbirlerine karşı iyi davranmaları ve birbirleriyle iyi ilişkiler içerisinde olmaları konusunda yerine göre birer emir mahiyetinde, yerine göre de tavsiye niteliğinde olup, Müslümanlara belli bir görev ve sorumluluk bilirci yüklemiştir. Siyasal, ekonomik, kültürel açıdan buhranlarla, problemlerle kıvranan günümüz dünyasında, onun ahlâkına ve bu bağlamda “sünnetine dün olduğundan çok bugün daha fazla ihtiyaç bulunduğunda kuşku yoktur. Onun ahlâkı, hakkı arayan ya da İslâm'ı gerçek biçimde yaşamak isteyen insanlara en kıymetli bir rehber durumundadır. O'nun ahlâkında, öznesi ve nesnesi her kim olursa olsun zulme, düşmanlığa, kin 


ve şiddete, hakların gasp edilmesine asla yer yoktur. Aksine bunların yerine adalet, hakka saygı, merhamet, hoşgörü İslâmi'ın ve onun peygamberinin öngördüğü temel ilkelerdir. İ 

Ahlâkın iman boyutu ve güzel ahlâk 

Ahlâken değerlendirilmeye tabi olan sadece insandır. İnsan dışındaki canlılar ahlaklı veya ahlâksız şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutulamazlar. Insan; iyiliğe yönelir ve yeteneklerini o yönde gelişürirse güzel ahlâklı; kötülüğü seçer ve kendini o yönde yetiştirirse kötü ahlâklı olarak nitelendirilir. Şüphesiz Islâm dininin gayesi, insanı güzel ahlâk sahibi kılmaktır. Güzel ahlâklı insanın ayırt edici vasfı, kötülüklerden kaçınıp iyilikleri istemesi ve hayatta onları uygulamasıdır. Iyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu soran kişiye Hz. Peygamberin verdiği cevap şöyledir: “İyilik, güzel ahlâktır. Kötülük (günah olan şey) de seni içten içe rahatsız eden ve insanların fark etmesinden hoslanmadığın şeydir. (Müslim, Birr, 14-15) Daha önce de nakledildiği gibi Resulullah gönderiliş gayesini, ahlâki güzellikleri tamamlamak olarak belirtmiştir. Yine Hz. 
Peygamber, “En iyileriniz, ahlak bakimından en güzel olanlarınızdır." (Buhari, Edeb, 39; Müslim, Fezail, 68) “Şüphesiz insan güzel ahlâkı ile, geceyi ibadetle geçiren insanın derecesine ulaşır.” (Ebu Davud, Edeb, 8) buyurmak suretiyle güzel ahlakın önemini vurgulamıştır. 

Güzel ahlâk, aynı zamanda kişideki imanın olgun olup olmadığının da göstergesi durumundadır. “İman açısından en olgun mümin, güzel ahlak sahibi olan ve ailesine iyi davranandır.” (Tirmizi, Rada", 11; Ebu Davud, Sünnet, 15) hadisi bu hususu dile getirmektedir. Hz. Peygamberin güzel ahlâkla ilgili hadislerinderi bir kısmını nakletmemizin yerinde olacağı kanısırıdayiz: 

“Allah yanında kötü ahlâktan daha büyük bir günah yoktur, Çünkü kötü ahlak sahibi, bir günahtan çıkar, diğerine düşer.” (Münziri, et- Tergib ve't- Terhib, 111/278), “Nerede olursan ol, Allah'a karşı saygılı ol. Bir kötülüğün arkasından onu yok edecek bir iyilik yap ve insanlara gü- 


gündem 


Günümüz dünyasında, üniversite, ticaret ve kültür merkezleri, sinema ve ti- 


yatro salonları gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerin icra edildiği çağdaş kurum ve kuruluşların yer almadığı kent ve şe- 


hirlere rastlamak mümkündür. Ama şöyle ya da böyle dünyanın hemen her yerinde insanların ibadetlerini yaptığı bir mabet veya tapınağın bulunmadığı yerleşim merkezinden söz etmek mümkün değil gibidir. 
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zel ahlâkla muamelede bulun.” (Tirmizi, Birr, 55) “Kötülüğünden çekinerek insanların terk ettiği kişi, insanların en kötü (şerli) lerindendir.” (Tirmizi, Bir, 59), “Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teala çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimse- den nefret eder.” (Tirmizi, Birr, 61) 

Görüldüğü gibi iman ile ahlâk arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Güzel ahlâk, kemâl seviyesindeki olgun bir imanın göstergesi durumundadır. Kötü ahlâk da imandaki zaafa işaret eder. Çünkü İslâm'da, dinamik, harekete geçirici bir iman anlayışı vardır. insanların sadece iman etmeleri değil, aynı zamanda güzel davranışlarda bulunmaları da istenir. (Kılıç, s. 15) Nitekim bu husus değişik vesilelerle Kur'an'da çokça vurgulanır. 
"Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip güzel eylemlerde bulunanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. (Asr, 1- 
3) ayetleri söylenenlerin temeli mahiyettedir. 

İman olumlu davranışları, aksiyonu gerektirmektedir. Bu davranışların sergilenmesinde sabir ve haktan sapmama da önemli olgulardır. Ayrıca iyi ve kötü her amelin değerlendirileceği kıyamet gününde, en makbul ibadetin, güzel ahlâk olacağı belirtilmektedir. Zira bütün ibadetlerin bir hedefi de, insanı güzel ahlâk sahibi yapmaktır. Kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz zekât ve sadakalar hep bizi olgunlaştırmak, mükemmel ahlâka ulaştıran farz kılınımış görevlerdir. Zira Yüce Allah'ın bizim namazlarımıza, oruçlarımıza, zekât ve sadakalarımıza ihtiyacı yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de “Sana vahyedilen kitabı oku ve namaz kıl; çünkü namaz çirkin ve kötü işlerden alıkor..."" (Ankebut, 45) “Ey iman edenler! 
Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye size de sayılı günlerde farz kılındı...” (Bakara,183) “Onların mallarından sadaka al. Onunla kendilerini temizlemiş ve tezkiye etmiş olursun” (Tevbe, 113) ayetleri bu ibadetlerin kişiyi güzel ahlâka ve bu bağlamda nefis tezkiyesine ulaştırmak için olduğunu vurgulamaktadır. İbadetlerin kişiyi güzel ahlâka ulaştırmayı amaçladığını Hz. Peygamber de değişik vesilelerle dile getirmiştir. Örneğin, “Kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi terk etmezse, Allah'ın o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur. (Buhari, Savm, 8, Edeb, 51) hadisi, ibadetlerdeki maksadı yansıtması açısından gayet dikkat çekicidir. 
Allah'a iman eden kimse güzel ahlâkı sayesinde ebedi kurtuluşa erecektir. Nitekim Hz. 
Peygamber'e, insanları cennete en fazla götürecek şey nedir? diye sorulduğunda O, “Allah'a saygı (takva) ve güzel ahlâktır” (Tir. 
mizi, Birr, 62) şeklinde cevap vermiştir. Takva diye ifade ettiğimiz kulun, önce Allah'ın emir ve yasaklarını gözetme konusunda gösterdiği en üstün saygı İle, insanların karşılıklı münasebetlerini düzenleyen güzel ahlâk, cennete en fazla girmeye sebep olan iki hâl ve davranıştır. Takva ve güzel ahlâk sadece uhrevi kazanımları açısından değil, dünyevi kazanımlar açısından da oldukça önem arz etmektedir. Bu iki hasletin ağırlık- ta olduğu bireylerden teşekkül eden toplum, âdeta cenneti daha şimdiden bu dünyada yaşayacaktır. Zira o toplumda güzellikler hakim olacak, herkes 'öteki'nin hak ve hukukuna riayet edecek, ilâhi bir kontrol mekanizmasının onun her türlü eylem ve davranışından haberdar olduğu bilinciyle olumsuz davranışlardarı uzak kalacaktır. 

Ahlâk ile din birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki olgu konumundadır. Ahlâkı dinden ayrı olarak düşünmek, onu güçsüz, tesirsiz ve cılız bir hâlde kalmaya mahküm etmek demektir. Halbuki dinin hayat dolu ikliminde yetişip boy atan, ilâhi kaynaklardan beslenerek gelişen ahlâk ise kudretli, dipdiri ve etkin olacaktır. Emir ve yasaklarını kayıtsız şartsız ifa ettirecek gücü kolaylıkla kendinde bulacaktır. Din ve ahlâk, mutlu, erdem sahibi, kendisine ve topluma yararı dokunan insanı hedefler. Her ikisi de insana ve topluma zararlı olan şeylerle mücadele ederler. Din insanın dünya ve ahiret saadetini hedefler, Ahlâk da insanın bireysel ve toplumsal bazda mutluluğunu amaçlar. Dolayısıyla din ve ahlâk, insanın mutluluğunu amaçlama noktasında kesişirler. Bu hedefin gerçekleşmesi için, uyulması gerekli bir dizi kurallar öngörülmüştür. 






BASIN. 


MORAL DEGERLER 


oplumları güçlü ve sağlıklı kilan, moral 

değerlerle donatılmış olarak parlak geleceğe taşıyan en temel faktör; karşılıklı sevgi-saygı esasına dayanan ve birlikte yaşamı düzenleyen kurallar bütününe uyum sağlama yeteneğidir. 

Ört, âdet, gelenek, görenek ve yazılı hukuk kurallar; toplumsal ahlâkın sınırlarını çizmektedir. 

“Edep” sözcüğünü dar anlamda değil, geniş anlamda yorumladığımızda, ortak yaşam alanındaki davranış kalıpları karşımıza çıkmaktadır. Ortak yaşamda karşılıklı sevgi-saygı, kişilik haklarına, insan onuruna, hak ve özgürlükler dengesine gösterilen dikkat; “edepli” davranmış sistematiğini oluşturmaktadır. Edepli davranış esas itibariyle aileden başlayıp okulda devam eden, yazılı-görsel ve işitsel basınla desteklenen ve sürekliliği olan bir eğitim ve etkileşim sürecidir. 

"Ahlaklı insan", "iyi vatandaş" ve "sorumlu yurttaş” gibi kavramların içinin doldurulmasında, hayat bulmasında basının önemli bir eğitim fonksiyonu bulunmaktadır. 

Edebe ilişkin düzenlemeler 

Müstehcen, edebe aykırı, çocuk ve gençlerin zihinsel ve ahlâki gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek yayınlarla ilgili olarak 3984 sayılı Kanun'un 4. maddesinin, 
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(t) bendinde; “Yayınların müstehcen olmaması” 

(z) bendinde “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlâki gelişiminiszedeleyecek türden programların, bunların seyri edebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması... “pi ük ir ü ‘getirilmiştir. 

Öte yandan; Avrupa Sinir Ötesi Televizyon Sözleşmesinin pornografi ve gençi İ ve çocukları fiziksel, zihinsel ve ahlâki gelişimini zedeleyëtek yayınlara karşı “...Yayıncının Sorumluluklar baş likli 7. maddesi; tl 










l. Program hizmetlerinin sunuş ve içerik bakı- y mindan bütün unsurları, insan onuruna VE temel 


insan haklarına saygılı olacaktır. 


Program hizmetleri, özellikle; edebe aykırı ol 


mayacak ve pornografi içermeyecek, 

2. Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlâki gelişimini zedeleyebilecek türden program hizmetleri, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmayacaktır. Hükümlerini içermektedir. 

Basının bugünkü durumu 

Halkı doğru ve sağlıklı bilgilerle aydınlatmak ve Anayasa'dan kaynaklanan haber alma, bilgi edinme hak ve özgürlüğümüze işlerlik kazandırmakla görevli olan yazılı, görsel ve işitşel basını, bugün kurum ve çalışanlar olarak ne durumdadır, özetle basından ne bekliyoruz, basın ne veriyor konusuime ve haber alma hak ve özgür- 
|lüğüdür. Bu özgürlük aynı za-| 


|çerç 









İletişim özgürlüğünün kaynağı; 








halkın doğru ve sağlıklı bilgi edin- | 


manda, temel insan haklarının da evesini çizmektedir. 









ğe... 


nu ele alarak tartışmak gerekmektedir. 

Bilindiği gibi; iletişim özgürlüğünün kaynağı; halkın doğru ve sağlıklı bilgi edinme ve haber alma hak ve özgürlüğüdür. Bu özgürlük aynı zamanda, temel insan haklarının da çerçevesini çizmektedir. 

İletişim özgürlüğünün gerçek sahibi gazete, televizyon patronu ya da çalışanlar değil; halkın kendisidir. Basın; iletişim özgürlüğünün kullanılmasının etkili bir aracıdır. 

Yoksa; basın özgürlüğü bir meslek grubuna tanınmış ayrıcalık, imtiyaz değildir. 

Basını, yürütme, yasama ve yargıdan sonra 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dördüncü güç konumuna getiren anlayış da; basını halk adına özgürlük kullanılmasının oluşturduğu kamusal niteliktir. 

Güvenirlilik sorunu 

Yapılan araştırmalarda, kamuoyu yoklamalarında, güvenilirlik sıralamasında basın en alt sıralarda yer almaktadır. 

Bu güvensizliğin nedeni; basındaki yapısal çarpıklıklar ve toplumsal dokuyla çelişen yayınlardır. 

Ayrıca; basındaki tekelleşme ve çıkar ilişkileri de bu kurumu halktarı uzaklaştırmıştır. 

Bunun sonucu olarak gazeteler okunmaz, televizyonlar izlenemez ve radyolar da dinlenemez hâle gelmiştir. 

Bugün ülkemizde 1200 radyo ve 260 da ulusal, bölgesel ve yerel televizyon yayın yapmaktadır. 

Yaklaşık 900'ü Anadolu'da yayınlanan gazeteler olmak üzere 1100 gazete yayın yaşamını sürdürmektedir. 

Haftalık, aylık ve düzensiz periyotla gazeteler ve dergiler bu sayının dışındadır. 

9970'i basın kartlı olmak üzere 30 bin gazeteci basın sektöründen ekmek yemektedir. 

Tiraj handikapı 

1980 öncesinde, yaklaşık bundan 25 yıl önce, 
Türkiye'nin nüfusu 55 milyon, okur yazar oranı yüzde 65, Türk okullardaki öğrenci sayısı 11 milyen, üniversiteler Büyükşehirlerde yoğunlaşmış ve sayıları 20 kadardı. O gün gazetelerin günlük toplam tirajı 5,5 milyondu. 

Bugün nüfusumuz 67 milyon, okur-yazar orani yüzde 85, sadece yaygın-örgün üniversite eğitimi yapan 5,5 milyon öğrenci, neredeyse her il- 
de bir üniversite veya yüksek okul olmak üzere 80 
üniversite, 12 milyon ilköğretim ve lise öğrencisi. 

Bugün gazetelerin toplam tirajı 4-4,5 milyon dolayında. 

Ülkemiz sor 25 yılda, her alanda büyüyor, kabuk değiştiriyor, üniversite sayışı 4'e katlanıyor. 
Üniversite öğretim elemanı sayısı 150 bine yaklaşıyor, ne var ki, gazete satışları artmak bir yana 1,5 milyon civarında azalıyor. Bu çelişkinin nedeni; basındaki güven kaybı ve yapısal çarpıklıktır. 

Yazılı, görsel ve işitsel basınını bir bölümü; yapısı, görünümü ve performansıyla "edepli" davranışı, hak ve özgürlüklere saygıyı özendirme yerine; toplumun özünü ve çoğunluğunu temsil etmeyen "uç" davranışları ve toplumsal değerleri yok sayan hareketleri teşvik etmektedir. 
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AİRANE 


OTURUR YERYÜZÜNDE 


ölderlin'in bu dizesi, insanın, varolan 

ve varlık içerisinde nasıl bir 'konum'a sahip olduğuna ilişkin temellendirici bir yargi ihtiva eder. Bu bakmdan Heidegger, Hölderlin'e ve şiirin özüne 

ilişkin o ünlü yazısında, şiirin kurucu niteliğini 

öne çıkarır. İnsanın yeryüzünde şairane mukim 

olması, bir bakıma, onun dil aracılığıyla, kendini varlığa açması ve varlığın kendine açılma imkanlarını aramasıdır. Şairden hareketle, düşünür, dilin, varlıkla bir konuşma olduğunu belirtir. Bu, insanın kendisinin de bir söyleşi olmasıdır aynı zamanda. 

Edeple edebiyata ilişkin düşünmeye, bu misrann çağrışımlarıyla başlamanın şöyle bir boyutu da var: Şiir, şuurla müştak olması itibariyle 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hem akla, hem de bir bulanıklığa imada bulunur, Bu yüzden olsa (ya da hikmetlerinden biri bu olsa) gerek, Yüce Allah, “Biz O'na şiir öğretmedik” buyurur. Çünkü vahiy, saf ve katışıksız hakikat olarak, aklı aşan ve çevreleyen bir kaynaktır; böyle olduğu kadar, insanın şuurundaki muhtemel bulanıklıkları da gidererek, onu daima kesrete karşı teyakkuza çağırır ve ilâhi Merkez'de tutunabilmesiniri imkânlarını işaret eder. 
Edeple edebiyatın aynı kökenden olmasında da, edebiyatın kutsal ve geleneksel anlamına ilişkin bir esas nokta buluruz. “Sakın terk-i edepten..." 
diyen şair, sadece manevi değere sahip bir mekana değil, aynı zamanda yüce bir insanlık düzeyine yani mekânete yönelik olarak da insanı uyarmaktadır. Edebiyat, insanın edebi kusanmasında bir yol, bir Tr yordamdır bu yö- o nüyle. Bu, kutsal ede- Wx<X biyatta dolaysız olarak “LA” 
böyledir, geleneksel edebiyatta ise sonuçları bakımından. Tekkelerdeki 'edep yâ hu” levhasına bakarken, bende hep edeple Hu arasındaki ilgiyi diri tutma çabasının, varlığın evi olarak dil içerisinde nasıl gerçekleşebileceğine ilişkin düşünceler uyanır. Madem, varlık dilde ikamet etmektedir, edep ise Hu'yla mümkün ve 70- runludur, o hâlde, edip, edebi, edebiyatla arayacak ve gerçekleştirecektir. Büyük Bilge'nin, *Edipler edepli olmalı, hem de edeb-i İslâmiyye ile müteeddip olmalı, matbuat nizamnamesini, vicdanlarındaki hiss-i diyanet tayin etmelidir." ikazında da, bu geleneksel önerme yeniden dile gelir ve modernlere yönelik şefkatli bir ikaz olarak kendisini gösterir. 

Edebin edebiyatla ilişkisini modern zamanlarda yitirmiş bahtsız insanlar olarak, (bunun sadece tekil birkaç örnekle sürdüğünü görmenin geçici bahtiyarlığı içinde de olsa) bu ilişkinin aynı zamanda, 'düşünce-eylem bütünlüğü'yle de ilgili olduğunu belirtmek durumundayız, Konevi, sıdk sözcüğünün bir anlamının bu olduğunu söyler: Özü sözü bir olmak. Söz, sahibinin hâlinden çıkmıyorsa, onun herhangi bir ahlâki etkinliğinden söz edemiyoruz. Yunus'un, 'söz ola kese savaşı dediği türden bir sözden söz ediyorsak eğer. Yoksa sözün de bittiği bir yer vardır ve orada pür edep söz konusudur. 'Bir dem gelir söyleyemez/Bir sözü şerh eyleyemez' insan orada. Orada artık hikmet'in dili, sembol ve sükuttur. Bir hâldir bu, eğer uzun sürerse makama dönüşür ve salik, bir zaman orada ikamet eder, Yine edeple edebiyatı temellendiren bir Peygamber sözü, “Ben yüce ahlâkı tamamlamak için geldim'dir. "Allah'ın ahlâkıyla ahlâklanınız', haberi de bunu ima eder. 
Allah'ın nitelikleriyle nitelenme yolunda yürüyen insan için edep artık sürekli bir hâle gelir. O hål ve melal içinde söylenen her söz, edeplidir, edebin tüm görkem ve zenginliğine sahiptir. 

Bugün böylesi yüksek sözler söylemenin neredeyse imkânsız olduğu bir çağdayız. Bu çağda, 
“Sevgili" Hz. Mevlâna'nın, o gerçek aşk erinin söylediği gibi, 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e] gerçek bir maksud değildir. Bü- 
=m yük bilge İbn Arabi'nin Tercümanu'l-Eşvak'ta, Hz. Mevlâ- 
AA 5 na'nın Divan-ı Kebir'de sözünü 
7 ettiği Sevgili, tüm sevgilerin kaynavir ğı olan Vedut'tur, etiyle kanıyla sevgili değil. Hz. Mevlâna, bu yüzden ne söylediysem hep Sen'den söz ettim, oysa, benim divanesi olduğum varlığın Sen olduğunu bilemediler, onu bir sevgili zannettiler, der. İbn Arabi ise, tüm arzuların Kendisi'ne yöneldiği Sevgili'den, Nizam diye söz ettiği için kınanır ve Tercümanu'l-Eşvak'a bir şerh yazma ihtiyacı hissederek, edebirn de edebiyatın da kaynağının, tüm varlığın Vacib olan Vücud'undan geldiği Zati Varik olduğunu açıklar. Biz, edebin edebiyatla nasıl bir ilişki içinde olduğunu onlardan öğreniriz. On- 


lardan, yani, lbn Arabi'den, Hz. Mevlâna'dan, Niyazi-i Misri'den, Yunus Emre'den, Haci Bayram-ı Velden, Fuzuli'den, Şeyh Galib'den. 
Galib Dede, bu ilişkiyi Hüsn-ü Aşk'ta gözkamaştırıcı biçimde taçlandırır. Mesneviyi okurken, insanın, kişisel doğasının sınırlarını nasıl aşarak, İlâhi Varlık'a doğru yöneldiğini, orada, kendisini bekleyen Deniz'e nasıl karıştığını, ölümlü olan beden içerisinde tutsak bir halde sıkışıp kalmış olan ruhun nasıl ölümsüzlüğün âb-ı hayatını içtiğini okuruz. Orada, edepli olmanın ve bunu bir makama dönüştürebilmenin sırlarını buluruz, Çeşitli çetin vadilerden geçeriz, ateşlerde yanarız, sınavlar veririz ve nihayet simyaya ulaşırız. Aslında edebiyat, kibrit-i ahmerin peşinde geçen çileli bir arayışın adıdır. Sürekli edep hali içinde olabilmenin ıstıraplı ama bir o kadar şevkli yoludur. Şevkin aşktan üstün bir düzey olduğunu da bize edebiyat öğretir. Bu, bize niçin irfan ehlinin çoğunun aynı zamanda şair olduğunu da yeterince açıklamaktadır. Şiir, sözün (vahiyden ve güzeller güzeli Rasulü'nün sözlerinden sonra) efendisi olduğuna göre, insan, en yüksek edep düzeyine orada ulaşmaktadır. Yani edeple edebiyat, irfan sahiplerinin dilinde söze dönüşmektedir. Bu sözle Hölderlin'in ‘sözlerin en tehlikeli" olarak nitelediği şiir arasında nasıl bir ilişki var, bu tartışmaya değer bir sorun ve “karşılaştırmalı felsefe ve edebiyat" araştırıcıları için kışkırtıcı olsa gerek. Ne var ki, biz, buna sadece şöyle bir dokunup geçmek durumundayız. 
Ayrıca şairin söz ettiği "tehlike", bir tekinsizlikten çok, uzantıları bakımından sözle hâl arasındaki o tehlikeli ilişkiye işaret etmeye çalışıyor sanırım. 
Çünkü canda bir karşılığı olmayan söz, dönüp yine canı vuracaktır. Canı ve cananı birlemeye çabalayan söz ise, edebiyatın, bizatihi edebin kendisi olduğunu sürekli söyleyip duracaktır. 
Edepten süzülmeyen edebiyatın, özellikle aydınlanmayla birlikte nerelere savrulduğunu birlikte izliyoruz. Bir ürüne dönüşen söz, yine merğub bir metadır ama, sadece metadır işte. 
Saadet çağında olduğu gibi, kılıçtan keskin, oktan delici ve merhametten daha yatıştırıcı değildir. Ne, nasıl söylenirse kaç satar hesabıyla söylenen söz, hem içeriği boşaltılmış, kof ve zamânâ dayanıksızdır, hem de muhatap açısından en küçük bir diriltici soluğa sahip değildir. Çünkü söz, hâlden çıkmalıdır, çünkü dil, anlamdır, anlamın bizatihi kendisi olmalıdır. Öyle ki, geleneksel edebiyatta, hangi sözün hangi manevi düzeyden söylendiği bile önemlidir. Bu yüzden, 





İnsanın yeryüzünde şairane mukim olması, bir bakıma, onun dil aracılığıyla, kendini varlığa açması ve varlığın kendine açılma imkânlarını aramasıdır. Şairden hareketle, düşünür, dilin, varlıkla bir konuşma olduğunu belirtir. 


manevi yolculuğuna yeni başlamış birine, kılavuzları mesela Yunus Divanı'nı hemen okutmazlar. Çünkü, Yunus, sözlerini birkaç makamdan konuşarak söylemiştir ve bu Divan'da karışık bir haldedir. Rıza makamında söylenmiş şiirle, istiğna makamında dile gelmiş olan farklıdır. Cem makamında irad edilen sözle, teferrüd makamında dile dönüşen mazmun ve mecazlar ayrıdır. Yola henüz koyulmuş olan, bu makamlardarı habersiz olduğundan, sözün anlamını ve değerini doğru kavrayamaz. Bugün, geleneksel edebi verimlerin eskilere oranla doğru ve yeterli biçimde şerhedilememesindeki güçlük, biraz da burada yatmaktadır. Hele söz konusu edilen söz, İbn Farıd gibi bir vecd ve istiğrak ehline ait olursa, Kaldı ki, bir Şeyhi ya da Fuzuli gazelinin, bir Niyazi-i Mısri nefesinin, bir Yunus ilâhisinin (nefesinin), bir Kaygusuz Abdal devriyyesinin doğru anlaşılmasında, okuyanın, edebin neresinde oluşunun da en azından değerleyici bir rolü olacaktır. 

Bütün bunlar bize, edebiyatın bir edep, bir terbiye, bir ruh olgunlaşması, bir tekâmül çabası, bir yol arayışı, bir hâl ve bir melâl olduğunu gösterir, Edebiyatın yeniden bu niteliğine kavuşmasi için, söz sahiplerinin kendi mânevi çabalarına tanık olmak üzere söz söylemeleri gerekmektedir. Bir dertle ağlanıp bir aşkla söylenmemiş sözün, dinleyen üzerindeki etkisi, uçucu, geçici olacaktır. Ama yüz yıllar öncesinde, bir edebi kuşanmanın nişanesi olarak söylenmiş söz ise, zaman geçtikçe tazeliğini koruyacak, ona her yaklaşana, her yaklaşıldığında yeni şeyler söyleyecek, ayağa kaldırıcı, diriltici ve dönüştürücü bir işlevi olacaktır. Bu ilişkinin yeniden kurulmaması hâlinde, 'Ben bir acep ile geldim/Kimse hâlim bilmez benim/Ben söylerem ben dinlerem/Kimse dilim bilmez benim", diyen Yunus'un ima ettiği üzere, üzerine ouyuşarak yattığımız o muazzam gelenekten habersizliğimiz sürüp gidecek, edeple edebiyat arasındaki küslük ebediyyen devam edecektir. 
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Türk şehrinde kent dokusunu oluşturan fiziki unsurlar 

Kaynaklardan öğrendiğimize göre Osmanlılar'a gelinceye kadar Türkler'de, imar işleri ve kentsel düzenlemelerden sorumlu belediye teşkilatı benzeri bir kurum mevcut değildir. Bununla birlikte şu da bir gerçektir ki, Türk şehrinde gerçekleşen imar faaliyetleri ile kentsel düzenlemelere, her zaman © şehirde ikamet eden hükümdar ya da emirin bazı müdahaleleri olmuştur, Türkler'de yerleşik hayatın 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başlangıcında gördüğümüz kale ve şatovari yerleşim ünitelerinin inşası, bizatihi hükümdar veya emirin tasarrufunda olduğundan, bu yapı komplekslerinin geometrik olarak tasarlanmış, oldukça özenli bir plânlamanın ürünü oldukları görülmektedir. Kale ve şato formuna benzer bu ilk Türk yerleşmelerinin etraflarına, yeni yeni konutların yapılmaya başlanması ve böylece şehirlerin büyümesiyle birlikte, düzenli, plânlı kent dokusundan giderek uzaklaşıldığı farkedilmektedir. Bunun yanında belirtmek gerekir ki, Uygurlar tarafından kurulmuş şehirlerle, han ve emirler adına kurulmuş bazı şehirler, düzenli plânlarıyla sözünü ettiğimiz gelişmeye aykırı durmaktödırlar. Kısacası, bahsettiğimiz istisnaların dışında, Türk şehrinde kent dokusunun plânlaması, o şehirde ikamet eden kişilerin sorumluluğuna terkedilmiş görünmektedir. 
Türk şehrinin en önemli yapısal unsurlarından biri tüm Ortaçağ şehirlerinde olduğu gibi, şehir sa- 













































yaf) vunmasıni ve güvenliğini temin eden sur duvar-A v5 4 larıdır. Kale ve şato benzeri ilk Türk yerleşimleri- nin etrafı, genellikle dörtgen, bazen de dikdört- ay gen formda surlarla çevrilmiştir. Şato ve kale benzeri yerleşimlerden gerçek şehirlere geçildiğinde, Kaş | kaleyi de içine alan ve tüm şehri kuşatan surlar inw şa edilmiştir. Üç elemanlı Türk şehrinde ise, her i elemanın etrafının surlarla kuşatıldığı görülmektedir. Türk şehrinde yaşanan bu formel dönüşümler sırasında, bazen şehir veya şehir bölümünün etrafı önce tümseklerle kuşatılmış, sonra onların yerini surlar almıştır, Sur duvarlarına ilaveten pek çok şehirde, sur duvarları dışında içi su dolu hendekler yerleştirilmiştir. Bu hendekler şehir savunmasını güçlendirmenin ötesinde, aynı zamanda şehrin su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaktadırlar, -— Bazı şehirlerde hendekler üzerine kurulmuş, şehrin güvenliğini güçlendirmek için geceleri kaldırılan seyyar köprüler- den bahsedilmektedir. Bunların dışında farklı uygulamalardan söz etmek gerekirse, örneğin, Buhara'da, şehir, rabadi çeviren surların epey dışından başka bir sur duvarı ile kuşatılmıştır. Güvenlik kaygısını fazlaca hisseden Savran şehrin-İ de, şehri ardarda kuşatan toplam 7 sur duvarın- 
* dan söz edilmektedir. Keş şehrinde de, kale üç sur duvarı ile çevrilmiştir. Merv şehrinde ise, başka şehirlerde pek göremediğimiz biraz farklı bir , Uygulama olarak, mahalleleri birbirinden ayıran sur duvarlarına rastlanılmaktadır. 
Surların formları konusuna gelince, pek çok — şehrin bulunduğu bölgenin topoğrafik şartlarına © bağlı olarak şekillenen surlarla çevrildiği görül- 
© mektedir. Bununla birlikte, üç elemanlı şehirlerp© den bazıları ve Uygur şehirlerinden birçoğu dört- a gen formda surlara sahiptir. Oğuz şehri Hatun-Kale'de ise şehri çeviren içiçe dörtgen iki suru, dıştan dairevi bir başka sur kuşatmaktadır. 
: Oo Surlar üzerinde bulunan kapı sayısı şehirden 
| şehire farklılık arzetmektedir. Bazı şehirlerde, şeh- 
© ristan surlarının dört kapıya sahip olmaları dikkat W = çekicidir. Ayhan şehrinde, sur kapısı üzerine yer- 
© — leştirilmiş küçük mancınıklardan, İdikut şehrinde 
78 ise kapılar üzerine inşa edilmiş ahşap köşk ya da 
~ gözetleme kulelerinden bahsedilmektedir. Semerkant şehrinin Keş Kapısı'na asılmış metal bir levhada, bu şehrin Sana ve bölgenin diğer büyük şehirlerine olan uzaklığı belirtilmiştir. Günümüz- den asırlarca önceye ait bu düzenleme oldukça hayret vericidir, 
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Türk şehrinde ana mabet yapıları, diğer medeniyetlere ait şehirlerde olduğu gibi, yerleşim birimi- nin yani şehrin merkezinde yer almıştır. Örneğin, İslâm öncesi dönemde Ak-Beşim'de ve Uygur şehri Yar-Hoto'da, ana tapınaklar bu şehirlerin merkezlerinde konumlanmışlardır. İslâmlaşma sürecinin başlangıcında bazı şehirlerde, bir müddet, mevcut eski mabetlerin camiye çevrildiği, ya da kale veya kalenin çok yakınına bir cami inşa edildiği bilinmektedir. Şehrin İslâmlaşması süreci tamamlanma noktasına geldiğinde ise, Cuma camilerinin kaleden çıkarak şehristanda konumlandığı ve şehrin merkezini teşkil ettiği gözlenmektedir. Bazen şehrin, ilk Cuma camiinden biraz uzaklaşarak başka bir yöne doğru gelişmesi yada şehre hakim otoritenin başka bir yerde yeni bir Cuma camii inşa etme arzusu, şehirlerde yeni Cuma camilerinin kurulmasına vesile olmuş ve bu durum şehir merkezlerinin yer değiştirerek, yeni Cuma camilerinin etrafına taşınmaları s0- nucunu doğurmuştur. Şehirlerin merkezlerini teşkil eden Cuma camileri, zaman içinde sürekli yenilenmiş ve büyütülmüşlerdir. 

İlk İslâm şehirlerinde olduğu gibi, İslâmi dönemin ilk yıllarında, daha doğru bir ifadeyle İslâmlaşma sürecinin ilk evrelerinde, Türk şehirlerinde de, Cuma namazları şehirlerde tek yerde kılınır ve bu cami Cuma camii ismiyle anılırdı. İslâamlaşma süreci tamamlandığında, belirli bir nüfus büyüklüğüne ulaşmış şehirlerde, ikinci, üçüncü Cuma camileri kurulmuştur. Şehirlerde Cuma camilerinin yanında, her mahallede mahalle mescitleri bulunmaktadır. 
Bazı şehirlerde, şehir merkezinden epey uzakta, şehirlerin dış mahallelerinde, hatta bazen şehir dişin- da kurulmuş musalla veya namazgâh diye adlandırlan ibadet mahalleri mevcuttur. 

Emirlik sarayı (darü'limare) genellikle kalede bulunmaktadır. Kaleler ise şehrin içinde, üç elemanlı şehirlerde, çoğu kere şehristanda yer almaktadır. İçinde idarecilerin barındığı bu müstahkem unsurlar, Buhara ve Semerkant'ta olduğu gibi, şe- 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de konumlanmışlardır. Bazı şehirlerde kalenin rabadda veya şehristan dışında konumlandığı da bilinmektedir. Bazen çok nadir olarak, emirlik sarayinın bir müddet sonra kaleden ayrılıp, şehristarı ya da rabadda yer aldığı veya emirlik sarayı kalede kalmakla birlikte, diğer idari yapıların şehrin başka yerlerinde konumlandığı görülmektedir. Türk şehrinde genellikle, emirlik sarayı yanında bulunan bir diğer yapı hapishanedir. 

Çarşılar, Türk kent dokusunun önemli bir ögesidir. Daha evvel işaret ettiğimiz gibi, üç elemanlı Türk şehrinde çarşılar, ilk zamanlarda rabadda bulunurdu. Bu dönemde nadiren de olsa, bazı şehirlerin şehristan, hatta kalelerinde de çarşıların mevcut olduğu bilinmektedir. İslâmi döneme gelindiğinde, çarşılar ilk İslâm şehirlerinde olduğu gibi, Cuma camiinin çevresine taşınmış ve cami etrafında veya caminin de üzerinde bulunduğu ana cadde boyunca kurulmuş yapı gruplarından oluş- 
4 muştur. Bu arada hemen belirtelim 
<< ki, şehri kirletici ticari faaliyetler, SS sehristan dışında ya da şehristan 
Ü kapıları yakınında konumlanmışlardır. Çarşılarda aynı cins malların i aynı yerlerde satılması esasına dayanan bir branşlaşma söz konusudur. Bazı şehirlerde çarşıların dışında, yılın belirli zamanlarında panayırların kurulduğu nakledilmektedir. 
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Türk şehrinde yer alan dini, sosyal, iktisadi nitelikli diğer yapılar; medrese, türbe, hamam, ribat, han, hankah, kütüphane ve zaviyedir. Bu yapılar daha çok cami etrafında konumlanmış olup, külliye diye isimlendirilen yapı komplekslerinin bir elemanı durumundadırlar. İslâmlaşma sürecinin tamamlandığı XI . asırdan sonra, Türk şehrinde en fazla karşılaştığımız yapı çeşitlerinin cami ve medreseler olduğunu söyleyebiliriz. 

Şehir halkının oturduğu konutlar genellikle avlulu bir forma sahiptir. İslâmlaşma ile birlikte bu konut tipinin daha da benimsendiği, yaygınlaştığı ve İslâm'ın mahremiyet anlayışı doğrultusunda yeniden düzenlendiği anlaşılmaktadır. Arap coğrafyacılarının ifadelerine göre, dağlık bölgelerle Hazar Denizi'nin kuzey taraflarında bulunan bazı şehirlerde, ahşap iskeletin keçeyle kaplanması suretiyle oluşturulmuş, yurt denilen göçebe Türk çadırına benzeyen bir konut tipinin oldukça benimsendiği bilinmektedir. Türk şehrinde sıradan konutların yanında, seçkin aristokratların oturduğu köşk ve saraylara da rastlanılmaktadır. 

Cadde ve sokak düzeni konusunda kapsamlı bir bilgiye sahip değiliz.. Mevcut bilgi, belge ve arkeolojik tespitler, Uygur şehirleriyle, Göktürk dönemine ait bazı şehirlerin ve Abbasiler döneminde kurulan Türk şehri Samarra'nın oldukça düzgün, plânlı bir yol tersimine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Tarihi çok eskilere inen Ak-Beşim şehrinde ise, cadde kenarlarına kesme taştan yaya kaldırımlarının yapılmış olması hayret verici olup, şehircilikte oldukça ileri bir seviyeye işaret etmektedir. Türk şe- 





hirlerini ziyaret eden Arap coğrafyacılar, pek çok şehirde, şehrin ortasından geçen büyük bir cadde- den bahsetmektedirler. Benzer düzenlemeye Abbasi döneminin Türk yerleşimleri Katai ve Samarra'da da rastlanılmaktadır,. Bazı şehirlerde cadde ve sokakların taş veya tuğlalarla döşendiği bilinmektedir. 

İlk dönemlerden beri, Türk şehirlerinin, yeterli düzeyde yeşil alanlara ve şehrin muhtelif yerlerinde düzenlenmiş geniş meydanlara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin Semerkant'ta şehrin meydanlarına dikilmiş, birbiriyle konuşuyormuş veya birbirini kovalıyormuş hissi veren ahşap fil, deve, öküz ve vahşi hayvanların heykellerinden bahsedilmektedir. 

Türk şehirlerinde, çağdaş diğer komşu medeniyetlere göre, daha ileri seviyede bir su sisteminin inşa edildiği görülmektedir. Pek çok şehirde su, kanallar ve arklar vasıtasıyla şehir içinde sokak sokak dolaştırılmıştır. Şehir meydanlarında havuz ve fiskiyeler yapılmıştır. Ak-Beşim'de künk borularla teşkil olunmuş su dağıtım şebekesi, Semerkant'ta da, içi kurşun levhalarla kaplanmış su dağıtım kanalları kurulmuştur. Uzkend de ise, kesin olmamakla birlikte, kanalizasyon sisteminin mevcudiyetinden bahsedilmektedir. Bu düzenleme, bir Ortaçağ şehri için hayret verici bir durumdur. 

Türk şehrinde mezarlıklar, genellikle şehir dışında yer almaktadır. Ancak pek çok şehirde, cami hazirelerinde ve şehrin muhtelif yerlerinde teşkil edilmiş küçük mezarlıklara ya da mezar gruplarına, hatta müstakil mezarlara da rastlamak mümkündür. Çoğu kere müstakil mezarlar üzerinde veya câa- mi hazirelerine defnedilmiş seçkin kişilerin, kabirleri üstünde türbeler inşa edilmiştir. 

Türklerin şehirlerini bina ederken, ana yapı malzemesi olarak kerpiç ve tuğla kullandıkları, ilk dönemlerde yapı irşasında daha çok kerpiç kullanılırken, zamanla kerpiçin terk edilerek tuğla kullanımı- nin yaygınlaştığı görülmektedir. Bununla birlikte, Hazar Denizi'nin kuzeyinde uzanan topraklarda ve coğrafyanın ahşap malzeme sunabildiği bazı şehirlerde, ahşap malzemenin de yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Taşın kullanışı ise oldukça nadirdir. Yakınında eski yerleşimlerin bulunduğu bazı şehirlerde, bina yapımında devşirme malzeme kullanıldığı da görülmektedir. Türk topraklarında kerpiç ve tuğla yapım tekniğinin oldukça gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, dövülmüş çamur ve içine kuru bitki veya çakıl karıştırılarak güçlendirilmiş kerpiç duvar yapımı, Türkler'in çok eskilerden beri yaygın olarak kullandıkları bir inşa usulü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Bir Yabancının 


Türk Kültürüne Bakışı 





ürk tarihi üzerine serpilmiş tozlar gün 

geçtikçe siliniyor ve bu sayede geçmi- 

(0) şin dehlizleri birer birer aydınlanıyor. 

Türk kültür ve uygarlığı, herkeste hayranlık uyandıran yönleri ile yeniden gözler önüne seriliyor. İngiltere'nin İstanbul büyükelçisinin 

eşi olan Leydi Mary Montagu, bu güzel şehirden 

yazdığı mektuplarda 18. yüzyıl Türk toplumunu 

ve bu topluma kimliğini veren güzellikleri anlatiyor. 

Leydi Mary'nin büyük bir ustalıkla kaleme aldığı edebi ve tarihi önemi büyük olan bu mek- 


Doç. Dr. Talip Küçükcan 
TDV İslâm Araştırmaları Merkezi 


tuplar, İngiltere'de doksanlı yılların başında tekrar yayımlandı. (The Turkish Embassy Letters, London; Virago, 1993) Türk kültürü ile tanışması Leydi Mary'nin hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Kendi ifadesi ile, Leydi Mary, “yeni bir dünyaya adim atmiş ve bambaşka bir kültür hazinesi keşfetmiştir.” 

Uygarlık tarihinde İstanbul'un ayrıcalıklı bir yeri ve önemi vardır. Antik uygarlıklara ev sahipliği yapmanın yanında İstanbul, farklı kültürlerin, dinlerin ve medeniyetlerin buluştuğu ve yan yana yüzyıllarca yaşadığı bir şehirdir. İstanbul 








genelde Doğu ve Batı, özelde ise Hıristiyanlık ve İslâm medeniyetleri arasında köprü olagelmiştir. 
Osmanlı Türklerinin, büyüleyici güzellikteki bu kenti fethetmesiyle başlayan tarihsel süreç içerisinde, İstanbul, yeni bir kimliğe bürünmüştür. 
Bizans uygarlığının kendisine giydirdiği elbiseye ilâveten İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 
1453 yılında kente girmesiyle yeni bir kimliğe 
kavuşmuştur, 

İstanbul'a büyükelçi akını 

Türklerin İstanbul'u fethi ve bu şehri imparatorluğun başkenti olarak ilân etmelerinden sonra bütün dünyanın gözü tekrar İstanbul'a çevrilmiştir. İstanbul bir taraftan Türk kültürüyle yeniden şekillenmiş, bir taraftan da önemli bir siyasal merkez hâline gelmiştir. Uluslararası ilişkilerin artmasına paralel olarak yabancı ülke elçileri artık İstanbul'a gelmeye başlamıştır. Bunlardan birisi de, İngiltere'deki dostlarına İstanbul'dan sikça mektuplar yazan Leydi Mary'nin eşi, Büyükelçi Wortley Montagu'dür. 

Bütün dünyanın ilgi odağı hâline gelen İstanbul hakkında yüzlerce mektup, hatıra ve ciltlerce kitap yazılmıştır. Zaman zaman yayımlarıma şansı bulan bu mektup ve kitaplarda, İstanbul'daki toplum ve hayat anlatılmıştır. İstanbul'da bulunduğu süre içerisinde bu kentin havasını dışarıya taşıyan mektupların bir kısmı da İngiltere'nin İstanbul büyükelçisi Montagu'nün eşi Leydi Mary tarafından yazılmıştır. 

Türk uygarlığı ile ilk tanışma 

Leydi Mary, İstanbul büyükelçiliği görevine atanan eşi ile beraber, 1716 yılında Osmanlı topraklarına doğru uzun bir yolculuğa başlamıştır. Viyana ve Macaristan üzerinden Türk sıninna ulaşan Leydi Mary ve eşi, yüz otuz kişilik Osmanlı muhafız birliği tarafından karşılarımış ve Belgrat'a kadar güvenlik içinde yolculuk yapmaları sağlanmıştır. Leydi Mary, Belgrat'ta Ahmet Beyin konukseverliği ile ağırlanmış, karlı ve soğuk bir kış günü geldiği bu şehirde, kendisine sıcak bir konak tahsis edilmiştir. Ahmet Beyin derin sanat ve edebiyat bilgisi ile ciltler dolusu kütüphanesinin raflarını süsleyen kültür ürünlerine hayran kalan Leydi Mary, kendisine böyle yakın ilgi ve misafirperverlik göstereni bu Türk beyefendisini, Alexander Pope'ye gönderdiği mektubunda övgü dolu şu ifadelerle anlatır: “Ahmet Bey, şimdiye kadar tanıdığım Batılı erkeklerden daha zeki ve kibar bir insan..." 

Türk topraklarına ulaşıncaya kadarki bütün 


ündem 


hayatı Batı dünyasında geçen Leydi Mary, Batılı olmayan bir kültürle ilk defa Türkler vasıtasıyla tanışmış ve Türk medeniyetine hayran kalmıştır. 
Leydi Mary bu hayranlığını daha sonra yazdığı mektuplarında tek tek dile getirecektir. Türk kültürü ile tanışması Leydi Mary'nin hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Kendi ifadesi ile, Leydi Mary, “yeni bir dünyaya adım atmış ve bambaşka bir kültür hazinesi keşfetmiştir.” Türk medeniyetinin kültürel ürünleri, insan ilişkilerindeki zarafet, şiir, edebiyat, musiki ve dil güzellikleri, sanatsal bir kişiliği olan Leydi Mary'nin zihninde derin ve silinmez izler bırakmıştır. Türk toplumunu ve bu toplumun mayasını oluşturan güzellikleri tanıdıkça Türklere hayranlığı artan Leydi Mary, kendi ülkesinde Osmanlı Türkleri ve İslâmiyet ile ilgili anlatılanların birer efsane ve uydurmadan ibaret olduğunu anlamıştır, 

Türk kadınlarının dostluk ve zarafeti 

Leydi Mary, Türk toplumunu tanıdıkça, Türk aile yapısının ve bu aile içerisinde Türk kadınlarının önemini daha iyi kavramaya başlamıştır. Ev ziyaretleri yapmaya başlayıp Türk kadınlarıyla yakın dostluklar kurmayı başarınca, İngiltere'de kendisine anlatılanların birer karalama ve önyargıdan ibaret olduğunu görmüştür. Leydi Mary, ziyaret ettiği Türk kadınlarını son derece doğal, rahat ve cana yakın bulmuştur. Ziyaret ettiği evlerde, Türk hanımların kendisine gösterdiği yakın dostluk ve içten samimiyet karşısında duygularını gizleyemeyen Leydi Mary, İngiltere'deki arkadaşına yolladığı uzun bir mektubun satırları arasına şu cümleleri serpiştiriyor: “Başka bir millet ve dine mensup olmama ve Türklerden farkli giyinmeme rağmen, nereye gidersem gideyim, Türk hanımları bana bir yabancı olduğumu hiçbir zaman hissettirmediler. Her zaman sanki onlardan biriymişim gibi davrandılar bana. Avrupa'nın hiçbir yerinde, farklı kıyafet ve görünümdeki hanımlara karşı bu kadar saygi ve hürmetin gösterildiği bir başka yer olduğunu hatırlamıyorum.” 

Leydi Mary, Türk kadınlarının kıyafet tarzın- dan hiçbir zaman rahatsızlık duymamıştır. Bir mektubunda Leydi Mary, Türk kadınları hakkında şu gözlemde bulunuyor: “İmparatorluk sınırları içinde gerçekten özgür olan kesim Türk kadınlarıdır.” Leydi Mary, örtünmenin, o zamanki Türk toplumunda, kadınlara daha rahat hareket etme imkânı verdiğini belirtiyor. 
Cadde ve sokaklarda kimse kadınlara sarkıntılık 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etmiyor, aksine saygi ve hürmet gösteriliyor. 
Leydi Mary, örtünmenin kadınlara kazandırdığı hürriyetten yararlanmak için, zaman zaman Türk kadınları gibi giyinip çarşı-pazar dolaştığını ve kimse tarafından tanımmamanın verdiği rahatlığı yaşadığını övünerek söylüyor, Leydi Mary'i hayretlere düşüren gerçeklerden birisi de Türk kadınlarının kendilerine ait maddi servetlerinin kabarık olması ve evin bütün ihtiyaçlarını gidermekle erkeklerin sorumlu tutulmasıdır. 

Fransız Büyükelçisi'nin 

eşinin çocuk sevgisi 

4 Ocak 1817 tarihinde İstanbul'dan yazdığı 
mektupta Leydi Mary, Türklerin çocuklara olan aşırı sevgi ve düşkünlüğünü değerlendiriyor. 
Türk toplumunun çocuğa çok önem verdiğini ve bu nedenle de, Türklerin çok sayıda çocuk sahibi olmayı arzu ettiklerini belirten Leydi Mary, Fransız büyükelçisinin eşinin de Türklerden etkilenip arka arkaya hamile kaldığını anlatıyor. Kadina, doğurganlığı oranında, bir başka ifade ile, aileye kazandırdığı çocuk sayısına göre toplum tarafından daha çok değer verildiğini gözlemleyen Leydi Mary de, bu geleneğe uyarak, kendi ülkesindeki âdetlerin tam tersine çok çocuk sahibi olma yönünde kararını değiştirmiştir. Doğum sonrası törenlerin zenginliği, hele hele ziyaretler ve anne ile yeni doğan çocuğa verilmek üzere getirilen türlü türlü hediyeler Leydi Mary'i hayranlığa sürüklemiştir. 

Devlet adamlığı ve dürüstlük 

Leydi Mary, eşinin mesleğinden dolayı, Türk idare sisteminin en üst düzeydeki yetkililerinin eşleriyle tanışma fırsatı elde etmiş ve kendisine iletilen davetlere mümkün olduğunca katılmaya çalışmıştır. Her davete katılışında, Türk hanımlarının we Türk aile kültürünü daha yakından tanima fırsatı bulmuştur. 

Leydi Mary, 18 Nisan 1718 tarihli mektubunda, Vezir-i Azam'ın eşi tarafından kendisine verilen davetteki izlenimlerini anlatırken, davet esnasında şahit olduğu manzaradan şaşkına döndüğünü anlatır. Leydi Mary'nin anlattığına göre, Vezir-i Azam'ın köşkü son derece sade döşenmiştir. Her türlü gösterişten uzak bir hayat tarzı hakimdir Vezirin evinde. Devlet idaresi hiyerarşisi içerisinde son derece önemli bir yere sahip olan Vezir-i Azam'ın, İngiltere'nin yeni İstanbul büyükelçisi Wortley ve eşi Leydi Mary'nin kendisine sunduğu hediye ile ilgili olarak gösterdiği davranışı, günümüz siyaset bilimcilerinin 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önemle üzerinde durmaları gereken bir konudur. Leydi Mary'nin 18 Nisan 1718 tarihli mektubu, hayret ve takdirle karşılanan bu olayı şöyle anlatıyor: “İstanbul'a yeni atanan İngiltere büyükelçisi Wortley, Vezir-i Azam'a değerli bir armağan takdim etmişti. Fakat Vezir-i Azam bu hediyeyi kabul etmeyi şiddetle reddetti. Vezirin, rüşvet konusunda gösterdiği hassasiyet bu hediyeyi almasını engellemişti. Bu tür bir hediye takdiminin, yeni atanan bütün İngiliz büyükelçileri tarafndan göreve başlarken sunulan geleneksel armağan olduğu ısrarla kendisine anlatıldıktan sonra, Vezir, sözü edilen hediyeyi kabul etmişti.” 

Köle değil tebaa 

Leydi Mary'nin İstanbul'a doğru yola çıktığı zamanlarda Türkler hakkında yaygın bir şekilde anlatıları yalan yanlış birçok uydurma ve yakıştırma hikâye vardı. Birçok yerde Türklerin barbar ve acımasız olduğu anlatılıyor, azınlık milletlerin köle olarak alınıp satıldığı dilden dile dolaşıyordu, Avrupa'da yaşayan insanların büyük çoğunluğunun Türk âdaletinden haberi bile yoktu. İşte, Türkler ile ilgili böyle yanlış bilgi ve inançların yaygınlık kazandığı bir dönemde, Leydi Mary, Belgrat'ta geçici olarak ikamet ederken 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İngiltere'deki bir arkadaşından mektup alır. 
Mektubu açıp okuduğunda arkadaşının yazdıkları karşısında gülmekten alıkoyamaz kendisini Leydi Mary, 

İngiltere'deki arkadaşı Leydi Mary'den bir köle istemektedir. Hem de Yunanlı bir köle, çünkü İngiltere'deki yaygın kanaat, Türklerin bütün azınlıkları köleleştirdiği ve bunun ticaretini yaptığı yönündedir. Leydi Mary'nin arkadaşı, kaça mal olursa olsun, kendisi için alınacak Yunan kölenin bütün maliyetini karşılamaya hazır olduğunu da bildirir. Yeter ki onun için bir Yunan köle bulunabilsin. Leydi Mary, şaşkınlığını üzerinden atar atmaz, 17 Haziran 1917 tarihinde arkadaşına cevap yazar ve Yunanlıların köle değil, Osmanlı İmparatorluğunun tebaası ve vatandaşı olduğunu bildirir. 

Batının büyük şehirlerinde daha fazla ve daha acımasızca köle ticareti yapıldığını belirten Leydi Mary, Türklerle ilgili İngiltere'de anlatılan şeylerin gerçekle ilgisi olmadığını bir kez daha oradaki dostlarına hatırlatır. 4 Ocak 1718 tarihinde Anne Thistlethwayte'ye yolladığı mektubunda Leydi Mary, Türk adaletini şöyle anla- 








tyor: “Türk yasaları birçok noktada beni etkile- di. Utanarak söylemek durumundayım ama, Türk kanunları, kendi ülkemizdeki kanunlardan daha adil olarak hazırlarımış ve daha iyi tatbik ediliyor.” 

Hafize Sultan'ın paha biçilmez kostümü 

Hafize Sultan, zarif ve kibar bir saraylıdır. Saray hayatı sona eren Hafize Sultan, kendisine tahsis edilen konağa yerleşir. Leydi Mary, Hafize Sultanı ziyareti esnasında gördüğü estetikle bütünleşmiş ihtişamı anlatırken kelime bulmakta zorlanır. Masadaki çay firncanından tutun da, tabak-çanak ve hatta peçetelere kadar her şey, paha biçilmez bir zevkin ve sanatkârane hayalin ürünüdür. Öyle ki, Leydi Mary şu itirafta bulunmak ihtiyacını hisseder: “Yemek ve meyve ikramı esnasında ellerimi temizlemem için sunulan ve kendi ülkemde dahi bu kadar kalitelisini görmediğim güzelim peçetelere kıyıp ta ellerimi silmek dahi istemedim.” Hele hele Hafize Sultanın kostümünün detaylarını ve uyumlu zarafetini anlatmak, takı ve mücevherlerinin göz kamaştırıcı çekiciliğini tasvir etmekte daha da zorlanır Leydi Mary. Çünkü Leydi Mary, o ana kadar, böylesine detaylı ve zengin malzemeli ne bir elbise ne de mücevher çeşidi görmüştür. Leydi Mary'e göre, söz konusu elbisenin takılarla beraber bugünküne tekabül eden değeri yüz bin sterlindir. 

Mabetlerin dayanılmaz 

güzellikteki çekiciliği 

Leydi Mary'nin en büyük zevklerinden birisi, Türk mimari sanatının bütün güzelliklerini ve hünerlerini sergileyen camileri ziyaret etmektir. 
Leydi Mary, zaman zaman Türk hanımları gibi giyinip muhteşem camileri serbestçe dolaştığını ve bundan da büyük bir zevk duyduğunu anlatiyor. Türk kültürünün bütün sanatsal inceliklerini mukaddes bir yapı formunda yansıtan ve insanın sadece gözüne değil, aynı zamanda kalbinin derinliklerine de hitap eden mimari yapılar ve özellikle camiler, her ziyaret edişinde Leydi Mlary'i derin düşüncelere sevk etmiştir. “Valide Sultan Camii, hayatımda gördüğüm en muhteşem mimari eserdir” diyen ve İstanbul'un, Bizans döneminden kalma kiliselerini de merakla gezen Leydi Mary sözlerini şöyle noktalıyor: “Türk camileri bana daha çok zevk ve huzur veriyor.” 
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Evlilik, bir güçlülük, üstünlük 


ve rekabet alanı hâline 
getirilmemeli. 09 


Aliye Mavili Aktaş, Aile Hizmet Araştırma Merkezi'nde aileye yönelik ne gibi hizmetler yürütüyor? 





Aile Hizmet Uygulama Araştırma Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak, 
1998 yılından itibaren hizmet üreten bir merkez. 
Üniversitemizin, bilim dalları içinde, öğretim üyeleri ve bu merkezlerde çalışarı öğretim kadrosun- dan oluşan profesyonellerle hizmet yürüttüğü bu tür, çok sayıda merkez var, Aile Hizmet Uygulama Araştırma Merkezi, benim 1999'da yönetim kurulu üyesi olarak bu hizmetlere başladığım bir merkez. Biz yaklaşık üç yıl süren bir çalışmayla Başkentimizin Keçiören bölgesinde örnek iki okulda “öğrenci ve aile yaşam kalitesi” çalışması yaptık. Öğrenci, öğretmen ve ailelere bir dizi eğitim progra- mi ve kendini geliştirme programları yürüttük. 
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Eğitim programlarında, ailede çocuk, anne-baba tutumlarıyla belirli dönemlerde yaşanabilecek sorunlar üzerinde durduk. Daha küçük grup uygulamalarıyla bazı problemleri olan ve eğitimde sikinti yaşayan çocuklara yönelik problem çözme guruplarıyla okul-öğretmen-öğrenci uyumunu daha verimli hâle getirmek üzere çalışmalarımız oldu. 
Aile Danışma Merkezlerinden yönlendirilen veya bir vesileyle bize başvuran ailelerle ilgili çalışmalaımız devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı bu merkezlerde yapılan çalışmalarda, eğitümden ev ekonomisine, psikiyatriden psikolojiye kadar birçok alanda profesyonellerin desteğini aliyoruz, 

Bu alanda çalışan biri olarak sizinle, toplumun temelini oluşturan ailedeki çözülmeleri, boşanan çiftlerin sayısındaki artışın nedenlerini konuşacağız. Ailede, eşlerin birbirine karşı duruşlarını ortaya çıkaran, muhabbet kaybına sebep olan, ana sebepler nedir? 

Hemen aklıma boşanmalar artarken evlilikler azaldı mi diye bir soru geliyor. Evlilikler de benzer hızla devam ediyor, Kadın ve erkeğin birlikteliğini, nesil sahibi olma doğrultusundaki isteğini sağlayan aile ve evlilik kurumu, boşanmalara rağmen evrenselliğini ve vazgeçilmezliğini devam ettiriyor. 

Boşanmalar, ülkemizde, geçmişte AB'nin geişmiş ülkeleri kadar çok değildi. Dolayısıyla bu anlamda ürkmediğimiz yıllar yaşadık. Ber öncelikle boşanma şimdi ürkütecek boyutlara ulaştık mı diye düşünüyorum. Hakikaten son dört yılda özellikle metropol illerde boşanmalar çok arttı. Devletin yetkili makamlarının bu noktada kaygı ve hassasiyetlerinin sonucu, aile kurumunun çökmemesi ve bu kurumda özellikle mağduriyet yaşayan kadın ve çocuklara profesyonel anlamda yardım edilmesi anlayışı ile Aile Mahkemeleri oluşturuldu. 


Boşanmalarda hissedilebilir ve gözle görülebilir bir artış var. Biz buna bir büyük dalgalanma dersek daha yerinde olacak. Aile kurumu, küresel arenada yaşananlardan nasibini olumsuz anlamda aldı. Uyuşturucu madde bağımlılığından, aile bağlarındaki çözülmelere kadar çok temel problemleri çok etkenli düşünmek gerekiyor. Çünkü boşanma, çok etkenli, bütün değişkenlerin etkisi- nin bir arada düşünüleceği bir sorun alanı, Etkenlerden biri veya birincisi; daha çok kazan, daha çok rekabet et ve daha çok tüket. Bu daha dahalar, manevi değerlerle beslenen ve aileyi devam ettiren sevgi, hoşgörü, sadakat boyutlarında çok ciddi çatırdamalara yol açıyor. Şimdilerde çok daha kolay “bittiyse bitti” denilebiliyor ve bitiriliyor 

Boşanma nedeni olarak genellikle şiddetli geçimsizlik karşımıza çıkıyor. İfade edilen bu olsa da ekonomik yoksulluk, iş kaybı, sadakatsizlik, aile içi kadırı ve erkek rollerinin değişimine bağlı sorunlar, şiddetli geçimsizliğin  söylenmeyenleri. Ekonomik etkenler, iş hayatında yaşanan sorunlar ewliliği etkiliyor. Evin erkeği işsiz ise kadın çocuklarıni beslemek için aş kavurmak istediğinde çok şiddete yönelik tepkiselleşmeye başlayabiliyorlar. Ayni şekilde çok çeşitli ve her geçen gün daha da artan talepler, kazançla uyum içinde gitmeyince mahkeme kapılarına dayanılıyor. 

Aile içinde kadın erkek rollerinin keskin olmayan değişimine gelince; bu rol değişiminde kadın da erkek de çalıştığı için eve kim erken gelirse mutfağa o giriyor. Bu, toplumsal yaşamda aile kültürüne sindirilemedi. Yaşamın farklı alanında var olmaya çalışan kadına henüz kurgu olarak hazırlanmamışlık var. Bu rol dağılımı özellikle şehirlerde boşanma oranlarını artırmaktadır. 

Tarafların birbirlerine karşı maddi-manevi hak ve sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar yerine getirilmediğinde, hakların hesabı yapılırken sorumluluklar atlanmaya başladığında huzursuzluklar da başlar. Kadın ve erkek aynı evde birlikte insani değerler üretmeyi başarmayı istemeliler. 

İletişim becerileri geliştirmek gerekiyor değil mi? 

Elbette. Duyguları kontrol edebilmek, yönetmek ve doğru ifade etmek bazen büyük bir şirketi idare etmekten daha çok itina ve gayret ister, Meselâ, taraflar üniversite yıllarında tanışıp evlenmişler. Yedi yıldır birbirlerini tanıyorlar ama evlendikten yedi ay sonra sağlıklı iletişim kuramadıkları için evliliklerini bitirebiliyorlar. 

İletişim çatışmaları, aile içi ilişkileri zedeleyen çok önemli negatif bir etken. Onun için eşlerin birbirini yargılamadan konuşmalarını çok önemsiyorum. Biri; “sen, evini, çocuklarını ihmal ediyorsun artık” diye söze başlayınca, diğerinin; “ sen ne demek istiyorsun?” karşılığı gecikmeden, daha 





yüksek tonda geldiğinde sağlıklı bir iletişim kurmak tehlikeye giriyor. Burada, “sizi ihmal ettiğimi düşünüyorsun, bu duygunu ifade etmen beni çok mutlu etti, bazı şeyleri istemeyerek ihmâl etmiş olabilirim, siz benim için önemlisiniz...” gibi ifadelerle, kelime seçiminde gösterilecek küçücük bir özenle, bu sert dalga yumuşacık kırılabilir. Anlaşmak, öncelikle doğru iletişimle ilgili. 

Boşanma sebeplerini ortaya koyan araştırmalarda evliliğin neye göre yapılmış olduğuna dair veriler dikkat çekiyor. Boşanma ile sonuçlanan evliliklerde, görsel beğeni unsuru ilk sıralarda yer alıyor. Siz de yedi yıldır birbirini tanıyan ama evlendikten yedi ay sonra evliliklerini bitirenlerden bahsettiniz. Evlilik nasıl bir temel üzerine bina edilmeli ki daha sağlam olsun? 

Etik ve insani değerleri bir yaşam tarzı hâline getirebilmiş, yaşamın birlikte yürütülecek alanlarıyla ilgili ortak değerleri olan, tarafların görsel beğenilerini de içeren evliliklerin temeli daha sağlam olur. Ancak bu temel üzerine bina edilen evlilikler her zaman çok iyi gitmeyebilir. Son teknolojik donanımlara sahip bir araçla yola çıkmış olsamz da her an yolun kurallarına uymak durumundasınız. 

Eğitim ve sosyal çevre bakımından, kültürel açıdan tarafların denkliği gibi hususlar karar aşamasında dikkate alınması gerekir. Kültürümüzden öğrendiğimiz pek çok şeyi o kültüre yabancı olan diğer taraf farklı algılayabilir. Buradan hareketle, şu evlilikler iyi yürür, bu evlilikler yürümez gibi genellemeler yapmak doğru olmaz. Evlilik tabanının çok sağlam olması, öncelikle tarafların kişisel ve psikolojik donanımları ile ilişkilidir. Eşler birlikte yaşarken başka bir alanda büyüme ve gelişme getirirler ama çok temel çatıların bireysel özgeçmişte çok zenginleştirilerek verilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Evlilik, bir güçlülük ve üstünlük rekabet alanı hâline getirilmemeli değil mi? 

Evliliğin bir güç mücadelesine, rekabete dönüştürülmesi de ilişkileri geriyor. Bu durum, farklı ekonomik düzeydeki kadın ve erkek için çok yaygin bir durum. Taraflar birbiri ile ilgili şöyle düşünüyor: “Hele bir evlenelim, bak, ben onu nasıl deevlilik için çok riskli bir şey. Kimse kendi istemeden ve kendi onaylamadan, kendi bireysel süreci- ne uygun düşmeden değişemez. Kişiyi, tecrübeleri, hayattan öğrendikleri değiştirir. Sağlıklı değişim ise ancak böyle sağlarır. 

Yaratılış farklılıklarımızı, temel bireysel haklar çerçevesinde eşitliğimizi kabul etmeden evliliği bir güç ve rekabet arenasına dönüştürdüğünüz zaman taraflar çok çabuk birbiriyle savaşan çiftler hâline gelebilir. Tabiatımıza uygunluk; “kendi yaratılış kimlimizi severek, onu evlilik yaşantısına en uygun tarzda aktarmaktır. Kadın-erkek aile için sevgiyle emek vermeyi, sevgiyle almayı başardıklari takdirde evlilik güç kazanır. Böylelikle içteki dalgalanmalar daha kolay tolere edilebilir. 

Seslerin iyice yükseldiği ve birbirine karıştıği, karı-kocanın birbirini tüketmeye başladığı ve çocukların “yeter” dediği noktaya gelinmişse ne olacak? 

Sevgi ve saygının tüketildiği, âile içi şiddetin kadın ve çocukların yaşamını tehdit ettiği, çözümü aile içinde bulamayacağımız evlilikler var. Tekil olarak kadını dinlediğimizde muhteşem bir anne, muhteşem bir kadın. Erkek iyi bir baba, işinde başarılı. Ayrı ayrı iki iyi insan, ayrı çatı altında iyi eş olmayı başaramayabiliyorlar. 

Bu durumda, öncelikle profesyonel yardım almak gerekebilir. “Bütün yollar tüketildi mi?” sorusuna verilecek cevap çok önemli, Kendime hep, biz profesyoneller neye hizmet veriyoruz sorusunu sorarım. Galiba öyle anlar vardır ki, taraflar “artık bitti, artık bizim evliliğimiz onarılmaz” dediği anda bile profesyonel destekle yapılabilecek şeyler olabilir ve evlilik kurtarılabilir. 

Bireysel danışmanlık ve aile danışmanlık hizmetleri çok önemli. Belki bu noktaya gelmeden önce yardım alınsa evliliklerin kurtarılma oranı yükselecektir. 

Bazen karşımıza tekil olarak bir alkolik ve/veya kumarbaz bir baba, çok ciddi kişilik problemleri olanı bir kadın-anne çıkabiliyor. Bu durumda tekil yardım gerekiyor. Ama iletişimde sevgi ve sayginın kaybedildiği temel birliktelik problemlerinde karı-kocanın profesyonellerce en az üç-dört seans görülmeleri gerekebiliyor. Nitekim Aile Mahkemelerinde müktesebat bunu gerektiriyor. Hakim tek başına duygusal alana müdahale etmiyor. Bilirkişi olarak profesyonellerin, tarafları karı-koca olarak görüp, “gerçekten bunlar bir arada yaşayamayacak kadar bu ilişkiyi tüketmişler mi?” ye dair raporunu istiyor. Bu aşamada taraflar boşanma kararinı henüz erken verilmiş bir karar olarak görüp, evliliklerini yeniden yapılandırarak devam ettirmeyi tercih edebiliyorlar. Böyle çiftlere tanık oldum. 

Boşanma sebepleri arasında aile içi şiddet vakaları dikkat çekmeye başladı. Şiddet görenler nereden ve nasıl yardım alabilir? 

Aile içinde şiddet varsa, bireysel danışmanlık hizmetlerinin yanında başka koruyucu tedbirler de almak gerekebiliyor. 1997 yılında çıkarılan Ailenin Korunmasına Dair Kanun aslında daha çok kadını korumaya yönelik uygulansa da, karşımıza çıkan aksaklıklar daha farklı alanlarda aileye yönelik hizmet ve destekleme çalışmaları yapılmasi gereğini hissettirdi. Meselâ, eve gelir getiren erkekse, kocanın üç ile altı aya kadar evden uzaklaştırı!- 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masi tek başına çözüm olmayabiliyor. Bu durumda bedeli bir şekilde yine kadın ve varsa çocuklar birlikte ödüyorlar. Bazı başvurularda kadın, sığınma evlerine yönlendiriliyor, Kadın, sığınma evlerinde geçici bir süre barındırılıyorsa da uzun süre hizmet verilemeyebiliyor. Kurumsal örgütlenme henüz tamamlanmış değil, Çok daha profesyonel, çok daha kurumsal ve çok daha kurumlar arası işbirliği ile hâlli gereken bir sorun bu. Kadının desteklenmesi gereken hizmet alanlarının ve istihdam imkânlarının hazırlanması lâzım. Bu durumdaki kadının desteklendiği tekil vakalar var ama ortalık çok da günlük güneşlik sayılmaz. Atılacak her adımda toplumsal gerçekler göz ardı edilmemeli. 
“Sonra ne olacak?” sorusuna verilecek kaçamak cevaplar, taraflar için yeni mağduriyetlerin başlangia olabiliyor, 

Aslında tek başına kurumsallık da yetmiyor. 
Sorunun kültürle, eğitimle, toplumsal birikimlerle we öğrenmişliklerle ilgili boyutu var. Kurumsal olarak yapılacakların yanında tarafların evrensel etik değerler ve hayatın anlamına uygun bir tarzda kendilerini yeniden yapılandırmaları ile birlikte aile güç kazanır. İnsanımızın kendine ve diğerine bakışı çok önemli. Her birimiz sahip olduğumuz özgün donanımlarını farkında olarak bunları gile yaşantımıza aktarmaya çalışmalıyız. Meselâ, kadınlar sezgileri güçlü varlıklardır. Anneliği sevgiyle, coşkuyla yaparlar. İstatistiklere, verilere göre iyi yöneticidirler, Erkeklerin de fıtri birçok farklı özellikleri var. Bütün bunları yuvanın renkleri yapabilmekte marifet. Aile mukaddes bir kurum olarak görülüyorsa -ki öyledir. ona emek verilmeli, Malum, medya ayrı ayrı dizi seyreden dizi bağımlisi bireyler üretti. Acaba, akşam eve geldiklerinde karı-koca, bir televizyon dizisine verdikleri önem kadar birbirlerine önem vermeyi becerebiliyorlar mı? Maalesef televizyon esiri bir aile formatı, duygusal alanı toz duman ediyor. 

Eşler artık birbiriyle konuşmamaya başladılar. 

Konuşmamak bizim iletişimde çok zor bir moktaya geldiğimizin işareti. Örtülü bir süreç yaşanıyor ailelerde, Dışarıda arkadaşlarıyla çok güzel muhabbetler kuran erkek, eve gelince suskun oturuyor. Bazıları da eşini muhabbet etmeye değer bulmuyor, “Benim hanım okuma- yazma bile bilmez. Benim işlerimden de anlamaz, ne konuşayım onunla?” diyor. İşte bu noktada kocanın; ne anlattım da anlamadı? Aynı çatı altında geçirdiğimiz bunca yıl, onun kendisini geliştirmesi için ben ne kadar yardımcı oldum diye düşünmesi gerektiği kanaatindeyim. “O anlamaz!” diyerek kadını konuşma alanının dışımda bırakan keskin bir hat çiziyor, 


Okumuş-yazmış, eğitim düzeyi yüksek bazı eşler ise, ortak yaşam alanı dediğimiz ailenin özel alanında muhabbeti, sevgi ve paylaşmayı çok ihmal etmeye başladıkları bir koşuşturma içindeler, Halbuki, biri diğerinden kendisi için vakit ayırmasını bekliyor. Bu beklentiler münasip bir şekilde, açıkça, yalın ve karşısındakini yargılamadan, dillendirilip konuşulmadığında içten içe kızgınlıklar, ölkeler yumağı sarılıyor. Kadın, “falancanın kocası karısına evlilik yıl dönümünde şöyle bir zinet almış, eşim bana bir çiçek bile almadı” diye içten içe kendini yiyip bitiriyor ama bunu kocasına söylemiyor. Erkeğin zihnini okumasını bekleyen kadın, bu gerçekleşmeyince, bu kez başka bir yol deniyor. Kızgınlığını ilgisizlik, sevgisizlik ve paylaşmamak olarak yansıtıyor eşine veya küsüyor. 

Sessiz, suskun kadın belirgin bir tema. Bu durumda kadın beklentilerini ifade etmekten çekiniyor olabilir? 

Psikolojik öğrenme, sosyalleşme sürecinde kadinin ve erkeğin karşı cinsle ilgili edindikleri temel kanılar ve yargılar, annelerinden, babalarından ve çevrelerinden öğrendikleriyle oluşur. Fakat anlatmadan, konuşmadan anlaşılmayı beklemek olur mu? Konuşacak zamanlar yaratılmalı. Kaliteli bir aile hayatı için kendinizi çok yalın, çok sade ve ben diliyle anlatmayı öğreneceksiniz. Suskunluk, içte kocaman kocaman sorunlar büyütüyor ve bu sorunlar muhabbeti tüketiyor. 

Sonra buz gibi yalnızlıklar yaşanıyor. Bu yalnızlıkların tüketilmiş bir birlikteliğe dönüşme riski çok büyük, 

Konuşamamak yalnızlaşmaya dair sinyallerin alındığı tehlikeli noktalar. Ortak anlar tüketilip taraflar kendi yalnız dünyalarına kronik olarak ve daimi anlamda dönerlerse, aynı çatı altında kalsalar da buna mutlu ve huzurlu bir aile hayatı demek mümkün değil. Binaenaleyh düzgün bir konuşmayı yeniden öğrenmek gerekiyor. Düzgün konuşma; yargılamadan konuşmaktır. Bize gelen karı-kocaya bazen hadi konuşun dediğimizde, kadim salt sözel ifadelerle aşağılayan, duygusal olarak istismar eden o kadar fazla erkek tutumu ile karşılaşıyoruz ki, kadının gönlü yaralanıyor. 

Psikolojik anlamda aşağılanmak, fiziksel şiddetten daha az örseleyici değil. Bütün bunlardan kadın duygusal travmalar yaşıyor olmalı? 

Tabii ki. İşte burada konuşmanın nasıl yapildiği ve içeriği de önemli. Yargılayıcı konuşmalar iletişim kazalarına sebep oluyor. Karı-koca arasında iletişim kazaları yaşana yaşana onları bir arada tutacak şeyler de tükeniyor. 

“Kes sesini" deniyorsa, diğeri konuşmayı beyhude görebilir. 

Kes sesini ne demek? Ben seni dinlemiyorum, sana saygi duymuyorum, sana önem vermiyorum 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demektir. Merhamet ve sevgi temelinde kurulmuş bir ailede bu tavır insaf ölçülerine sığmaz. Acaba bu azarlama ile onun sesini kestiğinizde kendi iç sesiniz ne diyor ? Bu iç sesi dinlemeyi öğrenmeliyiz. Hep dikenlerimizle savaşmayı öğrenmişiz. 
Güllerimizle barışmalıyız artık. 

Karı- koca, gerçek yaşamın içindeki küçücük anlara, şimdi ve buradalara, “kes sesini” lerin yerine “ne güzel yaptın”, “iyi ki varsın” gibi birkaç kelimelik iltifatları yerleştirilebilse içteki boşluklar kolayca doldurulabilir. 

Yerinde ve zamanında karşımızdakine bizim için önemli olduğunu söylemeyi, sevmeyi ve sevgiyi ifade etmeyi beceremiyor muyuz? 
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Kimimiz sevgimizi ifade edersek sanki otoritemizi ve gücümüzü kaybedeceğimizi sanıyoruz. 
Güçlü adam- güçlü kadın öyle şeyler söylemez diye kodlarımışız zaten. Kişiye sevdiğini söylemek, Hz. Peygamber'in işaret buyurduğu bir husus. 
Yerinde ve zamanında söylenen bir iki güzel söz, insanlar arası ilişkilerde yakınlık getiren önemli bir adım. Bu adımı eşine karşı atmaktan imtina etmek ise zamanla ilişkileri örseler, Häl böyle olunca, biri için için severken, diğeri dışın dışın kavga eder ve yuvada mutluluk üretmekte zorlanırlar. 





Tv; 
Efendim, evliliklerin yarısının ilk yedi yıl içinde sona erdiği, buna göre, doğan çocukların yaklaşık 1/3'ünün 18 yaşına gelmeden tek ebeveynli bir evde yaşayacağı gibi öngörüler var. Boşanmanın çocuklara yansıyan boyutu, onları dolayısıyla geleceğimizi nasıl etkiler? 
Aileyi bir arada tutan unsur bazen çocuk oluyor. Fakat tarafları ve çocuklari duygusal ve psikolojik anlamda tüketen, her çabaya rağmen düze- ne sokularmamış, yeni bir kurguya dönüştürülememiş evliliklerin bitmesinin çok daha sağlıklı görüldüğü vakalar var. Çocuklar, tarafların kendileri ile ilgili duygusal yüklemelerini taşıyorsa, bu ev, çocuklar için çok sağlıklı bir alan olmaktan çıkar. 
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Çocuklar bu kadar mutsuz, bu kadar yalnız, bu kadar birbiri ile iletişimi koparmış ve her firsatta sevgisizliklerini dile getiren bir anne-babayla mutlu olamıyorlar. Birbirini seven-sayan anne ve baba istiyorlar. Tek ebeveynli çocukların bir dönem yaşadıkları pek olumlu şeyler değil aslında. İki ebeveyni var ama duygusal olarak onlar ayrılmışlar. Bu çocuklar inciniyorlar ve kendilerini iyi hissetmiyorlar. Bu da bir problem. 

Evliliklerini bitiren tarafların eş olma sorumluluğu bitmiş olsa da çocuklarına karşı analık-babalık sorumlulukları devam eder. Onların nafakalarının temin edilmesi, maddi-manevi ihtiyaçlarını karşılanmasında azami dikkat gösterilmeli. 
Ebeveyn-çocuk iletişimde güven çok önemlidir ve çocukların güvenleri çabuk yıkılır. Dolayısıyla onlara verilen sözler yerine getirilmeli. Geçerli bir mazeret olmaksızın tarafların çocuklarını diğer ebeveynden uzaklaştırması, görüşmelerine mâni olması, çocukların iç dünyalarında tahriba- ta yol açabilir. 

Boşanan ailelerin çocuklarının daha kırılgan ve incinmeye eğilimli yanları var tabii. Ancak bazen bu çocuklar daha güçlü bireysel kimliklere sahip olabiliyorlar ve hayatın belirli travmalarına karşı daha dayanıklılık gösterebiliyorlar. Belli bir yaşta çocuklar, anne- babaları için bir arada olmanin zorluklarını kavrayabiliyorlar. 

Medya bazi yayınlarla aileye ilişkin değerleri aşındiırıyor mu? 

Medyadaki bazı hit'lerin veya prima kahramanların sunduğu yaşam tarzının etkilediği bir çerçeve var. Bu çerçevede eşlerin medyadan alınan söylemlerle konuştuğu bir sürecin içindeyiz zaten. Çünkü onlar televizyon sayesinde evimizin içindeler. Primetime programlarda halka, toplumun aile kurgusuna yönelik verilenler, içerik olarak temel değerlerimizden çok uzak māalesef. Bu programlar, kadın ve erkeğin beklentilerini, taleplerini çocuk ve gençlerin hayallerini etkileyerek kronik depresyonlara sebep olabiliyor. 

Bir taraftan ailenin kutsallığını dile getirirken diğer taraftan ne medya, ne de fert fert biz, onun tabanın çürük ve boş bir hâle getirmeliyiz. 
Çünkü tabanını boşalttığımız kurumları yaşatamayız. Sevgi dolu ailelerde yaşamak için en özen göstereceğimiz, ihtimamla yaklaşacağımız alan burası. Onun için rüzgara birlikte durmalıyız. 

Efendim, söyleşimizi konunun mânâsına uygun olduğunu düşündüğüm şu musralarla tamamlayalım: 


“Yıkmak için çok düşün 
Yıkmak kolay yapmak zor.” 
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üce Allah, dinin ve onun temel kaynağı 

olan Kur'an'ın anlaşılmasını istemektedir. Bu yazımızda dinin iyi anlaşılması, anlatılması ve bu konuda uzman bir grubun bulurması gerektiğini ifade eden; 

“Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Öyle ise her topluluktarı (bir grup savaşa çıkarken), bir grup da din konusunda sağlam bilgi sahibi olmak ve dini hükümleri öğrenmek için çalışmalı ve savaşa çıkanlar geri döndüklerinde onları 
(günahlardan) sakınmaları için uyarmalıdırlar.” anlamındaki Tevbe süresinin 
122. ayetini tahlil etmeye S çalışacağız, 

Tevbe süresinin 1270, ve 
121. ayetlerinde Allah yolunda fedakârlık yapan, cihat eden ve harcamalarda bulunan kimselere “sâlih | amel” sevabı yazılacağı, bu kimselerin emeklerinin boşa çıkarılmayacağı ve yaptıklarının en güzeli ile ödüllendi- y rileceği bildirildikten sonra, 
122. ayette bütün müminlerin sefere çıkmalarının doğru olmadığı ve bir grup müminin dini ilimlerde derinleşmeleri ve dini insanlara anlatıp öğretmeleri gerektiği bildirilmektedir. 

Ayet, üç hüküm içermektedir. 

1. Düşman saldırılarına karşı hazırlıklı olmak ve ülkeyi düşmana karşı savunmak 

Kök anlamlarından biri de “barış” olan İslâm, savaşı değil barışı esas almış, âile, toplum ve uluslararası anlaşmazlıkların kavgasız ve savaşsız yöntemlerle çözülmesini istemiş (Bakara, 224; Nisa, 114; Hucurat, 9) ve barışın daha hayırlı olduğunu bildirmiştir.(Nisa 128; Bakara, 208; Enfal, 1,61; Nisa, 90) 

İslâm; insanların, sulh, sükün, güven ve huzur içinde yaşamalarını, fertler ve toplumlar arası ilişkilerin düzeltilmesini, barış ortamının bozulmamasını ister. (A'raf, 56, 85) Savaşı ancak saldırı söz konusu olduğunda savunma amacıyla meşru sayar: 

"Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın, ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez". (Bakara, 190) anlamındaki ayet, barışın esas olduğunu, saldırı olmadıkça savaş açılmamasını, savaş yapıldığında da zulme ve işkenceye, telef ve talana meydan verilmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Bir saldırı söz konusu olduğunda düşmanla savaşmak Allah'ın kesin emridir. (Nisa, 71; Tevbe, 41) Bu erme uymamak büyük günahtır. (Tevbe, 38, 39-81) Mazeret olmadan savaşa katılmamak büyük günah olduğu gibi, savaşa katıldıktan sonra savaştan kaçmak da büyük günahtır. Yüce Allah Kur'an'da savaştan kaçan kimselere gazap ettiğini ve onları cehennemde cezalandıracağını bildirmektedir. (Enfal, 15-16) 

Barışı sağlamak, düşman saldırılarını önlemek ve saldırı karşısında hezimete uğramamak için Yüce Allah, Müslümanlarını savurma ve savaşa dalma hazırliki olmalarını, bu amaçla kuvvet ve savaş araç-gereçleri hazırlamalarını emretmektedir. (Enfal, 60) 

Tahlil etmeye çalıştığımız ayetin, “Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir.” 
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cümlesi de; ülkenin düşmana karşı savunulması gerektiğine, askerlik tekniklerini iyi öğrenen ve bu sahada uzman olan bir grubun bulunması ve askerliğin âdeta profesyonelleşmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bunu, sefere çıkmak, savaşa katılmak arlamındaki "nefr" kelimesi ile müminlerin hepsinin topluca savaşa çıkmamaları gerektiğinin bildirilmesinden anlıyoruz. 

2. Dini iyi öğrenmek, anlamak 

ve anlatmak 

Yüce Allah, ayetin ikinci cümlesinde müminler- den bir grubun “dinde tefekkuh etmesi” gerektiğini bildirmektedir. Ayette geçen “din”; Hz. Peygamberin insanlara tebliğ ettiği, akıl sahiplerini kendi arzuları ile bizzat hayırlara sevk eden ilâhi nizam ve ilkeleri Allah tarafından belirlenmiş doğru yol demektir. İlk insandan beri var olan “hak din”, insan ve toplumların maddi ve manevi ihtiyacı olan ve insan hayatının her alanını kuşatan sosyal bir olgudur. 

“Tetekkuh” bilmek ve anlamak demektir, ancak bu, basit bir bilgi ve anlama değil, bir sözün mânâ ve maksadını kavramak, konuşanın kastıni bilmek ve anlamak, mevcut ilim ile mevcut olmayan ilme ulaşmaktır. "Fıkıh", ilimden daha özeldir. Düşünme, araştırma ve gözlem sonucu elde edilen bilgi, "ehm" (anlama)dır. Bunlarla birlikte hüküm çıkarma, özünü ve esasını kavrama ve hikmet varsa bu bilgi, "fıkıh" olur. Terim olarak “fıkıh”; şer'i hükümleri, kişinin leh ve aleyhine (yararına ve zararına) olan şeyleri (hükümleri ve davranışları) bilmektir. Bu 


kelimenin isim şekli olan “fakih”; bilen, anlayan, mânâ ve maksadı kavrayan bilgin demektir. 

“Dinde tefekkuh”, dini iyi öğrenmek, dinin temel kaynakları olan ayet ve hadislerin ne dediğini ve ne demek istediğini doğru ve detaylı bir şekilde anlamak ve kavramaktır. Kur'an-ı Kerim; okunsun, anlaşılsın ve hükümleri uygulansın diye indirilmiştir. 
Yüce Allah, Kur'an'ın anlaşılmasını istemektedir. 
(bk. Nisa, 78; Enam, 65-9); Yüce Allah, kâfir, müşrik ve münafıkları gerçekleri anlamamakla yermektedir. 
(bk. Enam, 25; İsra, 46; Kehf, 57; Fetih; 15; Haşr, 13) 

Bilme-anlama faaliyeti için; anlamaya konu olan bir şeyin (metin, söz, ayet, olay) olması ve anlama yetisinin kullanılması gerekir. Anlama yetisi Kur'an'da “kalp” kelimesi ile ifade edilmektedir: (bk. 
Enam, 25; Araf, 179; Tevbe, 87-93-127: Münafikun, 3-7; |sra, 46; Kehf, 57) “Kalp”, zihin ve akıl kavramlarını da içerir. 

“Anlama” konusunda; “anlatan”, “anlayan”, “anlam”, “anlatım”, “kavrama”, "kavram", “açıklama”, “yorum” ve “yorumlama” kavramlarını birlikte düşünmemiz gerekmektedir. 

Din ve dinin temel kaynağı olan Kur'an söz konusu olduğunda “anlatan”, "hitap eden”, “söyleyen", “beyan eden”, “açıklayan” Allah; “anlayan”, “yorumlayan” ve “kavrayan” ise insandır. 

Anlamada; anlatmaya ve anlamaya konu olan metnin dili, ifade üslubu, kelime ve cümle yapıları önem arz etmektedir. Her hangi bir yazılı metni; hazırlayan, yazan, dinleyen ve anlayandan soyutlamak mümkün değildir (metin dilbilim). Bir sözün, yazının, metnin anlamını, ancak kullanıldığı zaman dilimi, mekan, çevre, şartlar ve bağlam çerçevesiri- de anlamak mümkün olur (kullanim bilim). Anlamada, anlatan, metin dili, üslup ve anlatım tarzı önemli etkendir (anlatım bilim). Önce anlatanın ne dediği anlaşılmalı (anlam bilim / semantik), sonra ne demek istediği kavranmalıdır (yorum bilim / hermenötik). 

Her dilin kendine özgü anlatım biçimi olduğu gibi Kur'an'ın da kendine has anlatım biçimi vardır. 
Kur'an'ı anlama faaliyetinde bu “anlatım biçimi”, kelime ve cümle yapısı önemlidir. Kelimeler anlaşılmadan cümleler, cümleler anlaşılmadan metin, metnin “ne dediği” anlaşılmadan “ne demek istediği” anlaşılamaz. 

Dini bilmek ve anlamak insan için hayati önemi haizdir. Çünkü bilme ve anlama kişiyi imana götürecek ve ona Allah rızasını kazandıracaktır. Anlama ilâhi bir lütuftur. Peygamberimiz (5.a.5.), sahabe- den İbn Abbas için, “Allah'ım! Onu dinde fakih kıl ve ona te'vili öğret” diye dua etmiştir.(Buhari, İlim, 17,1,41; Müslim, Fedailü's-Sahabe, 30.1, 1928) 








Anlama, bir kavramı, bir nesneyi, bir varlığı, bir hadiseyi zihnimizde canlandırabilecek bir göstergeye bağlayabilmektir. Kavrama, eşya ve olaylar arasındaki ilişkilerin elde edilmesidir. Gözleme dayalı şeyleri kavrar, bilgiye dayalı şeyleri anlarız. Anlama, herhangi bir göstergenin (dil, metin, hareket, işaret, olay vs.) anlamıdır. Yorum, anlama verilen anlamıdır. Anlamadan yorum yapılamaz. 

Anlama konusunda sözün, ifadenin; kime ait olduğu (sözün sahibi), kime söylediği (muhatap), nerede, niçin ve ne zaman söylediğinin ve ne söylediğinin bilinmesi anlamayı o kolaylaştıracaktır. “Anlam” dilin kendisinden ziyade kullanımında ortaya çikar, “Anlam”, anlatan kimsenin maksadında saklidir. Anlamak isteyen kimse, sadece dilin genel kurallarını bilmekle yetinmez, sözün sahibinin muradını da bilmek zorundadır, Bunun için; dilin genel bilgisi yanında; lafız ve ibarenin hakiki ve mecazi anlamlarını bilmek gerekir, 

Anlama; söyleneni anlami kavrama sürecidir. 
“Anlatılan” ile “anlaşılan” örtüşüyorsa “doğru anlama”; “anlatılan” ile “anlaşılan” farklı anlamları içeriyorsa veya bir “anlatılana” karşı birden fazla “anlaşılan” varsa ve bu anlaşılanlar birbirinden farklı ise “yanlış anlama” vardır. Anlam; anlatılana $orularak doğrulanabilir. Şu diyalog buna güzel bir örnektir. Peygamberimiz (s.a.s): 

“Bana cehennem gösterildi, bir de ne göreyim, çoğu inkâr eden kadınlar.” Sahabe, “Allah'ı mi in- kar etmişler?” diye sordu, Peygamber Efendimiz, “(hayır) kocalarına karşı nankörlük etmişler” buyurdu.(Buhari, İman, 21, 1, 13) 

Sahabe Peygamberimizin “küfür” kelimesi ile inkâr mı, nankörlük mü kastettiğini anlayamamışlar ve bunu Hz. Peygambere sorarak öğrenmişlerdir. 

Anlatana sorma imkanı yoksa sözün bağlamına başvurulur. Kimin kime ne söylediği, nerede ve ne zaman söylediği tespit edilir. Bağlamdan maksat; sözün söylendiği ortamdır yani sözün söylendiği yer, zaman, konuşan-dinleyen ilişkisi, konu, ifadenin öncesi ve sonrası... (bk. Şuara, 19) 

Bir şeyi anlayıp kavrayabilmek için o şeyi bilmek ve öğrenmek gerekir. Dolayısıyla tahlil ettiğimiz ayet, dini iyi öğrenmenin, Kur'an'ı doğru anlama- nin, İlim tahsilinin, eğitim ve öğretimin gerekliliğini de ifade eder. 

“Dinde tefekkuh” farz-ı kifâyedir. İmam Buhâri, el-Câmiu's-Sahih adlı eserinde, “İlim, söz (iman) ve amelden önceliklidir” demiş ve “Bil ki Allah'tan bas- ka ilâh yoktur...” (Muhammed, 19) anlamındaki ayeti delil olarak zikretmiştir.(Buhari, İlim, 10) Çünkü ilim olmadan Allah'ı, Peygamberi ve Kitabı tanımak, gerçek anlamda iman ve ibadet etmek mümkün 


DİYANET AYLIK DERGI KASIM 3004 


din-düşünce-yorum 








e din-düşünce-yorum 


değildir. En faziletli ve en değerli amel ilim tahsilidir, hiçbir amel ilme denk düşmez. İlme, eğitim ve öğretime vurgu yapan birçok ayet ve hadis vardir.câl-i İmrân, 18; Zümer, 8; Ankebut, 43; Fatır, 28; Tahâ, 
114) 

Peygamber Efendimiz (s.a.5.): “Allah kime hayir murat ederse onu dinde fakih yapar.” (Buhari, İlim, 13,1,25), “Kim bir ilim elde etmeye başlarsa Allah onu cennetin yollarına sevk eder..."(Ebu Daud, İlim, 1. v, 5758) ve (“Âlimler nebilerin varisleridir.” (Ebu Davud, İlim, 1. iv, 5758) sözleriyle, İslâm'ın ilme, eğitim ve öğretime verdiği değeri ifade etmiştir, 

Dini öğrenmek ve anlamak her şeyden önce Kur'an'ı öğrenmek ve anlamaktır. Kur'an'ı anlama söz konusu olduğunda iki husus ön plâna çıkar: 

a) Kur'an'ın ne olduğunu anlamak (Kur'an bakış açısı). Siz Kur'an'a “Allah sözü” diye bakarsanız ayrı, “peygamber / insan sözü” diye bakarsanız ayni; “evrensel” diye bakarsanız ayrı, “tarihsel” diye bakarsanız ayri anlam ve sonuca ulaşırsınız. 

b) Kur'an'ı anlamak (Kur'an'ın anlamını öğrenmek ve kavramak). Kur'an'ı anlamada, önce sözcüklerin ve kavramların anlamlarının iyi öğrenilmesi ve anlaşılması gerekir, Kur'an kavramlarını anlamada, Kur'an'ın indiği zaman esas alınmalıdır. 
Çünkü kelimelerin anlamları zamanla değişmekte, anlamları daralmakta veya genişlemekte, hatta kelimelere zamanla farklı anlamlar yüklenmektedir. 
Bu sebeple kelimenin yüklendiği ve taşıdığı ilk anlamı nedir? Peygamberimizin ilk muhatabı olan sahabe bu kelimeden ne anlamıştır? Kelime, Kur'an'da hangi anlamda kullanılmaktadır? Kelimenin eş ve zıt anlamları nelerdir? Bulunduğu bağlamda hangi anlama gelmektedir? Kelime asli anlamda mi, yoksa mecâzi anlamda mı kullanılmıştır? 
Bir ayet içerisinde her kullanımda farklı anlamlar içeren kelimeler olabilir. Meselâ, 22/46. ayetinde geçen birinci “kulüb” mecazi, ikinci “kulüb” hakiki anlamda kullanılmıştır. Peş peşe gelen iki ayette aynı kelime farklı anlamlara gelebilir, Bir Kur'an kawramının doğru ve iyi anlaşılabilmesi için bütün bu hususların dikkate alınması gerekir (semantik tahlil). 

Ayette geçen kelimeler bu şekilde doğru ve sağlıklı olarak öğrenilip anlaşıldıktan sonra, bu kelimelerden oluşan cümlenin anlamı kavranmalıdır. 
Cümle haberi mi, inşâi mi? Olumlu mu olumsuz mu? İsim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Emir cümlesi mi, nehiy cümlesi mi? Emir veya nehiy vücüp mu, ibâha mı, irşat mı veya başka bir anlam mı ifade ediyor? Cümlede tekit, takdim-te'hir var mı? Ayetin nüzul sebebi ve ayet ile ilgili bir hadis var mı? Cümleyi anlamada bütün bu hususların dikkate alınmasi gerekir. Ayrıca ayetleri kendi terkibi, bağlamı içinde anlamak, aynı konudaki ayetleri birlikte değerlendirmek, Kur'an-Şünnet bütünlüğüne dikkat etmek gerekir. Bu anlama faaliyetinde sözlük ve tefsir kitaplarından yararlanılır, sahabe, tâbii ve diğer âlimlerin ayete nasıl anlam verdiklerine bakılır. 
Bir ayetin ne anlama geldiğini öğrenmek kadar, niçin ve nasıl o anlama geldiğini öğrenmek de gerekir, Anlama, açıklama ve yorumlama için dilbilim yanında aklın çalıştırılması, salim bir kafa ile düşünülmesi ve muhakeme edilmesi, çağın bilgilerin- den, öğrenme ve anlama tekniklerinden de yararlarılması gerekir. 

Bir hadisi anlamada kelime ve cümlenin çözülmesinde aynı usüllere başvurulur. Ayrıca hadisin sahih olup olmadığına, hadisin diğer varyantlarına, aynı konuda başka hadis bulunup bulunmadığına bakılır. 

Bu düzeyde anlama ile herkes değil belirli bir grup yükümlüdür. Bu hususu ayetin ikinci cümlesi açıkça ifade etmektedir. Dolayısıyla her toplumda dini iyi öğrenen bir grubun bulunması farz-ı kifâyedir. "Din", hayatın bütün alanlarını kapsadığı ve bütün ilimleri içerdiği için toplumun her bilim dalinda uzman bir grup yetiştirmesi bu ayetin gereğidir. Sözgelimi, doktor, veteriner, eczacı, ziraatçı, fizikçi, kimyager, biyolog, tarihçi, dil bilimci, hukukçu, fıkıhçı, hadisçi, müfessir, eğitimci, ahlâkçı, felsefeci ve benzeri her bilim dalında uzman bir grup yetiştirmek, bu ayetin hükmü içersine girmektedir. 

3. Müslümanları günahlara karşı uyarmak 

Kur'an'ın ve Hz. Peygamberin temel özelliklerinden biri de "nezir" yani uyarıcı olmasıdır. (Meselâ, bk. Maide, 19; Kehf, 1-2) Yüce Allah tahlil ettiğimiz ayetin son cümlesinde “dinde tefekkuh edenlerin" toplumlarını uyarmaları gerektiği ifade edilmektedir. Ayette geçen "inzâr" sözlükte; bir şeyi bildirip sakınmasını istemek, dikkatini çekmek, uyarmak, korkutarak bildirmek anlamlarına gelir. Din ıstılahinda ise; insanları, inkâr, şirk, nifâk ve isyan gibi ilâhi azaba ve cehenneme girmeye sebep olacak her türlü inanç, söz, fiil ve davranışlardan sakındırmak, gelecek tehlikeyi önceden bildirerek insanları iman, ibadet ve itaate yöneltmek demektir. 

İnzâr, içinde korku bulunan bir haberdir. İçinde sevinç bulunan “tebşir” kavramının zıddıdır. 

Allah, her ümmete bir uyarıcı göndermiştir. 
Son uyarıcı Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'dir. (Ahzab; 45) Nezir ve inzâr kelimelerinin geçtiği ayetlerde korkutma, sakındırma ve ilğhi azap ile uyarı ön plâna çıkmaktadır. “İnzâr”, tebli- 


ğin en önemli yöntemlerinden biridir. Kur'an ayetlerinden peygamberlerin en çok bu yöntemi kullandıkları anlaşılmaktadır. Son Peygamber Hz. Muhammed, (s.a.5.)'e sadece içinde yaşadığı toplumu değil, bütün insanları Kur'an ile uyarma görevi verilmiştir.ŞEnam, 19) Bu görevi peygamberin vefatından sonra dinde tefekkuh edenlerin yapması gerektiği, tahlil ettiğimiz ayetten anlaşılmaktadır. Dolayısıyla dini yüksek tahsil yapmış her insanın sözlü olarak (va'z, öğüt ve dini sohbet ile) veya yazılı olarak (makale ve kitap vs. ile} dini anlatma görevi vardır. 
Bu görevi ihmal etmek ilâhi emre muhalefet etmek demektir. Bildiklerini insanlara arılatmamak, sorulan dini soruları cevaplandırmamak, Peygamberimizin beyanı ile (Ebü Davud, İlim, 9, Iv, 67-68) âhirette ilâhi cezayı gerektiren bir davranıştır. Öte yandan dini iyice öğrenmeden ve anlamadan din konusunda bilgi ve fetva vermek günah bir davranıştır. Yanlş fetvanın vebali fetvayı verene âittir.(Ebü Davud, İlim, 8, IV, 66) Dini bilen ve anlayanların azalması, cehaletin artması, (Müslim, İlim, 8, ili, 2056) bilmeden ve anlamadan fetva verenlerin ortaya çıkması kıyamet alametidir.(Müslim, İlim, 13, Mi, 2058) 

Dini anlamak ve anlatmak aslında sadece din bilginlerinin değil her müminin görevidir. Bu husus Kur'an'da pek çok ayette ma'rufu emir ve münkeri nehiy kavramlarıyla ifade edilmektedir.(Âl-i Imran, 110; Nisa, 114; Araf, 157; Tevbe, 71,112; Lokman, 17; Har, 
41) İslâm dininin bütün emir ve yasakları, öğüt ve tavsiyeleri “ma'rüf” ve "münker" kavramına dahildir. Dolayısıyla “ma'rüfu emir” Allah ve peygamberin yapılmasını istediği görevleri, akl-ı selimin iyi, güzel ve yararlı gördüğü şeyleri insanlara emretmek, yapılmasını istemek ve tavsiye etmektir. Münkeri nehiy ise; Allah ve peygamberin yapılmasını yasakladığı ve akl-ı selimin çirkin, kötü ve zararlı gördüğü şeylerden insanları menetmektir. Marufu emir ve münkeri nehiy müminlerin temel özelliğidir. (Tevbe, 71) 

Dini anlatma, marufu emir ve münkeri nehiy görevinden sonuç elde etmek, ilâhi iradeye bağlı bir olaydır. Dolayısıyla din bilginleri ve müminler, dini anlatacaklar, anlatılanların insanlara faydası olur mu, olmaz mi diye düşünmeyeceklerdir. Bu husus, tahlil ettiğimiz ayetin sonunda (le'allehüm yehzerüün) "umulur ki onlar sakınırlar" cümlesi ile ifade edilmektedir. Allah Kur'an'da, insanları kendisine karşı gelmekten sakındırmaktadır.(Al-i Imran, 28- 
30) 

Sonuç ve değerlendirme 

Tahlil etmeğe çalıştığımız Tevbe süresinin 122. 
ayetinde Yüce Allah; müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmalarının doğru olmadığını, bir grup mü- 


minin dinde derinlemesine bilgi sahibi olması ve insanları haram ve kötülüklere karşı uyarması gerektiğini bildirmektedir. 

Bu ayete göre her bilim dalında ve meslek alanında uzman bir grubun yetiştirilmesi, toplumda kötülüklerle mücadele edilmesi ve dinin iyi anlaşılıp insanlara anlatılması gerekmektedir. 

Ülkemizde toplumu din konusunda aydınlatma görevi Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir. Başkanlık, bu görevini taşrada vaiz, müftü ve imamhatipler vasıtasıyla yürütmektedir. En iyi iletişim yüz yüze yapılan iletişim ve tebliğdir, bu itibarla bütün imam-hatiplerin kendilerini iyi yetiştirip va'z ve irşat hizmetlerine katılmaları gerekir. Aslında toplumu din konusunda en iyi bir şekilde aydinlatabilecek olanlar, sürekli halkın arasında bulunan cami görevlileridir. Namaz öncesi ve sonrası, dügün, nişan, cenaze ve benzeri merasimler, bu İş için birer fırsattır. Az ama sürekli yapılan faaliyetler daha kalıcı ve etkili olur. Bir imam-hatibin her gün bir ayeti anlamı ve hükümleriyle birlikte öğrendiğini ve cemaatinin eri kalabalık olduğu bir vakitte namazın duasından sonra ayağa kalkıp bir-iki dakika içinde, "Muhterem Müslümanlar! Size Kur'an'dan bir ayet ve mealini okumak istiyorum." diyerek ezberlediği ayetin metnini okuyup anlamını verdiğini, ayetin içerdiği hükümleri, emir ve yasakları söylediğini düşünelim. Bir imam-hatip, buna bir yıl içinde üç yüz gün devam etse, üç yüz ayet ezberlemiş, anlamını öğrenmiş ve cemaatine anlatmış olur. Bu işi, bir gün ayet bir gün hadis şeklinde yap- sa, bir yil içinde yüz elli ayet, yüz elli hadis ezberlemiş, anlamını öğrenmiş ve cemaatine de anlatmış olur. Bir imam-hatip, bu işe beş yıl devam etse, yedi yüz elli ayet yedi yüz elli hadis ezberlemiş, anlamim öğrenmiş ve cemaatine anlatmış olur. Bir görev boyu buna devam ettiğini düşündüğümüzde bir imam-hatip, görev hayatı boyunca Kur'an ve sünnet ile yoğrulmuş, İslâm'ı ana kaynaklarından öğrenmiş ve cemaatini de yetiştirmiş olur. Günde bir ayet veya bir hadis ezberlemek zor değildir. Küçük bir kağıda yazdığı ayeti ve anlamını yolda yürürken, haber izlerken, hatta yemek arasında bile ezberleyip öğrenebilir. Tabii ezberlediği ayet ve hadisleri unutmamak için zaman zaman tekrar etmesi, gerektiğinde ayet ve hadislerin içerdiği hükümleri anlayıp kavrayabilmesi için, tefsir ve hadis şerhlerine müracaat etmesi de gerekir. Bu gayret, bir gönül ve sevda işidir. Allah'ın dinini, Allah'ın kullarına anlatmak, insanların en faydalısı olabilmek, böylece Allah'ın rızasına erebilmek ne mutlu bir görev... 
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ur'an, yaklaşık n beş asırdır dünyada; hayatın içinde, zamanda ve mekânda, İnsanda ve toplumda; zihinde ve kâğıtta; nakışta ve duvarda. Kur'an diller- de ve ellerde. Watt'ın deyişiyle “insan ruhu üzerinde çok az kitap, 
Kur'an'dan daha geniş ve daha derin bir etki birakmıştır.”(watt, M, 
Kur'an'a Giriş, 5.13) 

Burada temel soru şu; 
insan ruhu üzerinde en geniş ve en derin etkiyi bırakan bu kitap, dünyaya merhaba dediği ilk andan itibaren, inananlar için ne ifade, insan hayatının neresinde durmaktadır? 

Dilin ve dillendirmenin eşliğinde bunu anlamaya çalışalım. 

1. Kur'an'ın baştan sona okunmasının ardin- dan yapılan duada şu ifadeler yer alır; 

“Ey Rabbımız! Bizleri Kur'anla zinetlendir. 
O'nun keremiyle keremlendir. O'nun şerefiyle şereflendir. O'nun şefaatıyla cennetine ulaştır. 
Kur'an'ın hürmetine bizi, bu dünyanın kötülüklerinden ve ahiretin azabından koru. Bütün Müslümanlara merhamet eyle. 

Ey Rabbımız! Kur'an'ı bize dünyada arkadaş, 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kabirde yoldaş, kiyamette şefaatçi, sırat üzerinde nur eyle. 
Senin kereminle Kur'an bizi bütün iyiliklere ulaştıran ve cennete götüren bir delil, ateşten koruyan bir perde olsun...” 

Bu ifadeler, Kur'an'a yönelen 
Müslüman hissiyatının gerisindeki 
Kur'an algısını açığa çıkarmaktadır. Kur'an; zinet, kerem ve şeref 
<a. odevşirilen bir menbadır. Estehn, tik, saygınlık ve itibar kaynağıdir. 

Kur'anı arkadaş, yoldaş, şefaatçi ve nur'dur. İyiliğe ve cennete götüren kılavuz; ateşe karşı engeldir. 

Burada Kur'an'ın kişileştirilerek özne kılındığı görülür. Ondan aktif, canlı ve diri bir varlık gibi söz edilir. 

2. Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadiste Hz. 
Peygamber şöyle der: “Allah Teâlâ buyuruyor ki: Namazi ben, kendimle kulum arasında ikiye ayırdım. Yarısı benim, diğer yarısı da kulumundur. 
Kulumun dilediği kendisi için tahakkuk edecektir. 
kul, Alemlerin rabbi olan Allah'a hamdolsun dediği zaman, Cenab-ı Hak, “Kulum bana hamdetti” der. “rahman ve rahimdir” dediği zaman, Allah Teâlâ “kulum bana sena etti” der. “Din gününün sahibi” dediğinde, “kulum beni tazim etti” der."Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz dediğinde, “işte bu ancak benimle ku- 


lum arasında bir husustur, kulumun dilediği kendisine verilecektir” der. “Bizleri doğru yola hida- | yet et, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların | . 
ve sapıkların yoluna değil” dedi- | ğinde ise Allah Teâlâ “Bu da ancak kuluma ait bir husustur, dilediği kendisine verilir” buyurur. 
(İbn Belban, El-İhsarı, had. no:776;1/54) 

Burada, bir diyalog, bir karşilıklı söyleşi söz konusudur. Günde en az 17 defa namazlarda tekrarlanılan Fatiha süresi, inanmış insa- nin yaratıcısıyla kurduğu sözsel temasın bir kodudur. 

Kur'an'da geçen dua kiplerinin her Müslüman tarafından kendi istemlerinin orijinal sözcükleri olarak/gibi tekrarlanması Kur'an'ın inanmış insanın benliğinde nereye yerleştiğinin en yalın ifadesidir. Bu durumda Kur'an dışarda bir fenomen değil, içte ve inanmış insanın kendinde bir şey, daha doğrusu kendinden bir parça olmaktadır. 

3. Hz. Peygamber buyuruyor: “Kur'an okuyan müminin tadı ve kokusu hoş olan meyve gibidir. 
Kur'an okumayan mümin ise 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lekler kuşatır ve Allah kendi katındakilere onlardan söz eder.(İbn Belban, a.g.e., had. no:768, 111/45) İşiyle geri kalanı soyu ileri götürmez." 

Birlikte Kur'an okuma bir hâl doğurmaktadır. 
Bu rivayete göre okuyanlar üzerine 'sekinet" iner, Sekinet, bir güven ve itminan hali, Elmalılı'nırı deyişiyle, nefisteki telâş ve helecanın kesilmesiyle kalbin oturması, yüreğin ısınması, gönül rahatı, huzur ve sükün hâlidir. (Elmalılı, Hak Dini, V1/4408) 

Rahmetle kuşatılmak, melekler 


tadı hoş fakat hiç kokusu olma- me oar tarafından sarılmak ve Allah ka- 


yan hurma gibidir. Kur'an oku- 


tunda anılmak Kur'an okumanın 


yan günahkâr, kokusu güzel fakat tadı acı reyhan otuna benzer. Kur'an okumayan günahkâar ise kokusu olmadığı gibi tadı da acı olan Hanzala bitkisi- ne benzer."(İbn Belban, a.g.e. 
had. no:770, 1/47) 

Buradaki benzetme, Kuran okumanın, okuyan üzerinde nasıl bir etki yaptığına dikkat çekmektedir. Dolayısıyla okumanın anlamı konusunda da farklı imalar taşımaktadır. Kur'an'ın insanı hissen ve şeklen kuşatıp, etkilediğine telmihte bulunulmaktadır. Kur'an'ın kıraat edilmesi, tilâvet olunması ve tertil 


Kur'an metni, gayesi sistematik tahlil, malumat vermek ya da tarihçilik olmadığı için ne başliklara göre ne de kronolojik olarak düzenlenmiştir. Her ifadenin, ayetin, ayetler grubunun veya kendi içinde bütünlüğü olan surenin müstakil bölümler oluşturduğu ve bu parçaların bir dizi gibi birbirini takip ettiği ilk ve son, herşeyin fevkinde olan edebi bir şaheserdir... 


neden olduğu hallerdir. 

5. Hattab oğlu Ömer bir kâriyi Tür süresinin ilk ayetlerini okurken işitir: “Andolsun Tur'a, yayılmış İnce deri üzerine satır satır yazılı kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana, dolan denize ki, Rabbinin azabı hiç şüphesiz gerçekleşecektir. Onu defedip, önleyecek de yoktur. O gün batılın içinde oynayıp duran yalancılara yazıklar olsun.”(Tur, 1- 
12) Örer, ayeti dinler dinlemez kendini tutamayıp, duvarın dibi- ne yığılıverir... Bir müddet sonra evine götürülür. Bir ay süreyle rahatsızlığı geçmediği için yök- 


üzere okunması konusuna muhtelif ayetlerde dikkat çekilir. (Memi, 92; Müzzemmil, 4) Kur'an'ın müminler için “şifa” ve “rahmet” olduğu da yine Kur'an tarafından hatırlatılır. (İsra, 82) 

4. Peygamber (s.a.s) buyurur: “Bir topluluk Allah'ın mescitlerinden birinde toplanır Allah'ın kitabını okur, aralarında tedris ederlerse, mutlaka üzerlerine “sekinet” iner, rahmet onları sarar, me- 


lamaya gelirler... 

Beşer kalbinin, Kur'an-ı Kerim'in hakikat ummanından katrecikler almaya açık olduğu anlarda insan deruni bir sarsıntı geçirmekte, yüreği çarpmaktadır. Ve insanın içinde, tıpkı madde âlemin- de mıknatıs ve elektriğin cisimler üzerindeki tesiri gibi veya daha çok değişiklikler husule gelmektedir.(Seyyid Kutup, FI Zilâl, XIV/395-396) 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Allah buyuruyor: “Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağin üzerine indirmiş olsaydık, Allah korkusundan baş eğerek parça parça olduğunu görürdün. Bu misalleri, insanlar düşünsünler diye veriyoruz.” 
(Haşr, 21) 

6. Tirmizi'nin Haris el-A'ver'den meçhul isnadla Hz. Ali'ye atfen naklettiği bir rivayette Kur'an Peygamber (s.a.s.) tarafından şöyle nitelenir; 

“Kur'an'da sizden önce yaşayanların ve sizden sonra gelecek olanların haberleri vardır. 

Onda aranızda doğabilecek ihtilafların hükümleri vardır. 

O, şaka değil, nihai sözdür. 

Onu terk eden her zorbayı Allah perişan eder. 

Onun dışında bir yerde hidayet arayanı Allah sapkınılığa terkeder, 

O, Allah'ın sağlam ipidir. 

O, zikr-i hakimdir, 

O, sırat-ı müstakimdir, 

Onunla oluşan istekler şaşmaz. 

Onunla konuşan diller dolaşmaz. 

Onunla uğraşan alimler ona doymaz. 

Onu sürekli okuyup, tekrar edenler bıkmaz. 

Onun harikalıkları tükenmez. 

Onunla konuşan doğru konuşur. 

Ona göre davranan karşılığına nail olur. 

Onunla hükmeden adaletle hükmetmiş olur, 

Ona çağıran, doğru yola çağırmış olur.” (Tirmizi, 46, Fedai lü'l-Kur'anı, 14 (2906) V/172) 

Bu rivayet, ilk nesillerin Kur'an'a nasıl baktıklarını ve ondan neler beklediklerini özlü biçimde formüle etmektedir. Rivayetin hadis tekniği bakımını- dan sorunlu olması, Kur'anla ilgili olarak dile getirilen tasavvuru olumsuzlamaz. Bu metin Müslümanların karşılaştıkları yaşam gerçeği karşısında Kur'an'ı nasıl konumlandırdıklarının da güzel bir ifadesidir. Formülasyonunda Kur'an'dan esinlenildiği açık olan bu metin, erken dönemin kültürel, toplumsal, siyasal ve bireysel tezahürlerine göndermelerde bulunmaktadır. 

Buna göre Kur'an bilgi kaynağıdır. Geçmiş toplumlara ilişkin doğru haberleri içerdiği gibi, gelecek nesillerin durumlarıyla ilgili ipuçlarını da içermektedir, O, hüküm merciidir; insani sorunların Ve anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında başvuru kaynağıdır. Kur'an mizah kabilinden, boş ve değersiz beyanları değil, doğru, kesin ve mutlak ifadeleri içerir. O eğlence değildir. Kur'an'ı istiğna sebebiyle, kibri yahut gücü yüzünden terkeden perişan olmaktan kurtulamaz. 

Başka yerlerde hidayet aramak beyhude bir uğraşıdır; hatta yolunu saşırmanın ta kendisidir. 
Kur'an Allah'la kurulan iletişimin en somut aracıdir. O bir öğüt, hem hikmetli bir öğüttür. Ahlâklı yaşamın adıdır. İnsan, isteklerinde Kur'an'ı ölçü yapmalı; konuşmasında onu rehber kılmalıdır. 

Özetle Kur'an bilginin, söylemin, eylemin, ilgi- nin ve hükmün ilaihi, doğru, mutlak ve nihayetsiz menbai kabul edilmektedir. 

7. Kur'an, 15 asır önce yirmi seneden fazla bir süre zarfında Hz. Peygamber'in aracılığı ve örnekliğiyle Allah'tan insanlara iletilen bir hitap ve bir metindir. Kur'an'ın tarih boyunca Müslüman tasavvur ve düşüncesini, inanç, hukuk ve ahlâkını, sanat ve bedii zevkini nasıl ve ne oranda inşa ettiği farkedilmeden Kur'anla yaşamak yahut Kur'anı yaşamak üzerine konuşulamaz. Bir hitap ve bir metin olan Kur'an'ın Iğfız ve içerik özellikleri, onu bir hitap ve metin olmaktan alıp, bir hayat ve pratik olmaya taşıyan özellikleridir. Bu konuyu ele alan bir metni birlikte düşünelim: 

“Kur'an, Arapların bildiği bütün edebi mükemmellik kaidelerini yıkmıştır. Her ayeti bilinen edebi kaidelere uyduğu ve onları tamamladığı gibi, kat kat da aşmıştır. 

-Kur'an ne “şiir” ne de “seci'dir” (kafiyeli nesir). Kur'an “en-nesru'İ-mutlak” yani “tamamen serbest nesir"dir. 

-Kur'an ayetleri, mânâlara tam olarak uyan kelime ve terimlerden oluşur. Kelimeler tam yerinde ve mükemmel olarak kullanılmıştır. 

“Kur'an'ın tertibinde “tevazün”" vardır; yani, bir ayet veya cümle, Kur'ani kelime ve kavramların gerek yapı gerek mânâ olarak, bir önceki ya da takip eden ifade veya ayetle karşılaştırılabilir. Böylece kelimenin akışı mümkün olan en yüksek gerili- mi ve beklentiyi, en yüksek sükünet hissini ve icrayı sağlar. 

-Kur'ani kelime ve ifadeler, en zengin ve en sağlam mânğları, en basit şekilde verirler. Hiçbir zaman gereksiz sözlere yer yoktur ve hiçbir kelime lüzumsuz değildir. 

-Kur'ani kompozisyon tam bir mükemmelliğe sahip bir sanat çalışması gibi, her zaman kesin, iyi yapılmış, vurgulu ve iddiacıdır. Bu husnü'l-ika (şuur üzerine düşürme güzelliği) olarak adlandırılır. 
İster bir berrak ırmak gibi mırıldansın, ister bir sel gibi hızla aksın, ya da süvari akını gibi hızla atılsın Kur'ani ika her zaman mükemmeldir. 

-Kur'ani kompozisyon terimin alışılmış mânâsında bir zaman yapısına sahip değildir.Kur'an şimdiki, geçmiş, gelecek zamanları ve emir kipini aynı pasajda bir araya getirir. Üçüncü şahsın ağzından bir haber verirken, ikinci şahsa hitap etmeye başlar; tanım yaparken normatif cümleye geçer; soru cümlesinden ünlem ve nasihata dönüşür. 
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Tekrarlı bir yapı olmakla beraber z o O l : 1 ————— koymak için değil, yerine geti- 


her tekrarda başka bir mesaj verilmiştir. 

-Kur'an metni, gayesi sistematik tahlil, malumat vermek ya da tarihçilik olmadığı için, ne başlıklara göre ne de kronolojik olarak düzenlenmiştir. Her ifadenin, ayetin, ayetler grubunun veya kendi içinde bütünlüğü olan sůrenin müstakil bölümler oluşturduğu ve bu parçaların bir dizi gibi birbirini takip ettiği ilk ve son, 


her şeyin fevkinde olan edebi bir 


df 


şaheserdir...” (Faruki, İslâm Kültür Atlası, 5. 365-367) 
Burada Kur'an'ın biçim özel- 


Birlikte Kur'an okuma bir hâl doğurmaktadır. Bu rivayete göre okuyanlar üzerine 'sekinet' 
iner. Sekinet, bir güven ve itminan hali, Elmalılı'nın deyişiyle, nefisteki telaş ve helecanin kesilmesiyle kalbin oturması, yüreğin ısınması, gönül rahatı, huzur ve sükun halidir. Rahmetle kuşatılmak, melekler tarafından sarılmak ve Allah katında anılmak Kur'an okumanın neden olduğu hallerdir. 


rilsin diye verdiği asli temayüllerdir. Allah'ın tabiattaki cömertliği reddedilmemeli, aksine alınmalı ve kullanılmalıdır. 

“Kur'an'ın mesajı hem belirli bir gayeye matuf hem de hareketlidir... Ahlaki arayışın harekete, yani zaman,/mekâ- nin gerçek şekillenmesine yol açması gerektiğini savunur. 

“Kur'an'ın mesajı âile içindir. 

“Kur'an'ın mesajı evrenseldir. 

Kur'an'ın mesajı birleştiricidir, 





“Kur'an'ın mesajı ve onun 


likleri ile ilgili olarak yapılan değerlendirme, Cahız'dan Cürca- em üzerine kurulan hukuk sistemi 


ni'ye; Rummani'den Hattabi ve Bakıllani'ye; Abdülkahir'den Rafii ve Halefullah'a kadar Kur'an'ın edebi yönü üzerine düşünüp eser veren hemen herkesin ortak olarak kabul ettikleri değerlendirmedir. (Faruki, a.g.e, 5. 366) Buradan anlaşılmaktadır ki, Kur'an Müslüman hayatına dilsel özellikleriyle ve edebi niteliğiyle girmekte; önce bir bedii his meydana getirmekte, oradan hareketle inanç, bilgi, edep yani bir varoluş şuuru yaratmaktadır. Hz. Peygamber'in yakın arkadaşı İbn Mesud'un “el-Kur'anu me'dübetullahi fil-arz”; “Kur'an Allah'ın yeryüzündeki ziyafet sofrasıdır” (Darimi, Sünen, Fedailü'l-Kur'an, (827) benzetmesi, Kur'an'ın Müslüman yaşamı için taşıdığı mânâyı dillendiren en beliğ metafor olmalıdır. Buradaki sofra teşbihi, bir yandan Kur'an'ın Müslüman varlığı için her bakımdan besin kaynağı olduğuna işaret ederken, diğer taraftan Müslüman toplumun değer ve norm düzeneğine imalarda bulunmaktadır. 

Kur'an sadece biçim özellikleri ile değil, içerik özellikleri ile de özgündür. 

“Kur'an, akl-ı selimi ve akla uygunluğu insan zekâsının ideal yaklaşımı olarak ele alır. Çelişki, tutarsızlık, belirsizlik, paradoks, efsane ve her türlü bilgisizliğe karşı serbest düşünceyi öğretir. 

-Kur'an insanı olduğu gibi kabul eder. 

-Kur'an hayat süreçlerini bereketli kılar ve yüceltir; onlarla ters düşmeyi ahlâki bir bozukluktan öte, bir sağlık bozukluğu olarak görür. Yemek, içmek, cinsi münasebette bulunmak, çocuk sahibi olmak, rahat ve itibar, refah ve güç, eğlence ve güzellik, eş, aile ve toplum, akıl, varlık ve baki kalabilmek için duyulan istek, Allah'ın insana karşı 


(yani şeriat) geniş kapsamlıdır. 
Dünya gerçeğini kutsal ve kutsal olmayan, insan hayatını dini ve dünyevi, sosyal faaliyeti de ahlâki ve ahlâk dışı gibi bölümlere ayırmaz. Bütün hakikat ve olayların kriteleri ve belirleyicileri vardır. 

-Kur'ani mesaj, güzellik ve estetikten zevk almayı mutlak terimlerle belirler...” (Faruki, a.g.e,, s. 
367-370} 

Bu metin, Kur'an'ın tabir yerindeyse mantık yapısını açımlamaktadır. Öna egemen olan düşünce sistematiği ve kurgusunu çözümlemektedir. 
Kur'an, biçim ve içerik özellikleriyle kendisine inananlar için mikyas ve ölçü olmuş; Müslümanlara özgü bir yaşam çerçevesi sunmuştur. Kur'an'ın gelişi Arap dilinin mantık, anlayış ve güzellik kategorilerini sabitlemiştir. Bundan böyle Kur'an'ın arapçası, dilin kelime hazinesi, sentaksı, grameri ve belağatı (ya da fesahatı) açılarından Arap dilinin standardı haline gelmiştir. Herkes ona edebi kompozisyon ve mükemmelliğin en üstün kriteri gözüyle bakmıştır. Her yazar ve hatibir yol göstericisi olmuştur. İfade tarzı, hitabı, teşbihleri, tasvirleri, mecazları, tabirleri ve estetik yapıları günlük konuşmanın parçaları haline gelmiş; herhangi bir edebi kompozisyonu süslemek için tezyin ve süsleme olarak kullanılmıştır. Böylece Kur'an bütün Müslümanlarını kültürünü, özellikle dilini ve edebiyatını etkilemiştir... Arapça konuşmayan ülkelerin insanları Müslüman olduklarında Kur'an'ın ve daha sonra ortaya çıkan dini ilimlerin dillerini kendi dillerine uyarlamışlardır. Böylelikle Pehlevi dili Firdevsi Farsçası'na, Türkçe Osmanlı Türkçesi'ne, Sanskritçe Urduca'ya, Bantu batıda Havsa'ya ve doğuda Svahili diline dönüşmüştür. Bu dillerin 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kültürleri de aynı şekilde Müslüman kültürüne dönüşmüştür. Bu Müslüman dillerinden her biri bazen kelime hazinelerinin yarısına kadar ulaşan çok sayıda yeni kelime ve kavramlar kazanmıştır. Herkes Arapça Kur'an'ın içine yerleştirilmiş düşünce ve anlayış kategorilerini, değerleri ve kaideleri, takva ve faziletin, iyilik ve güzelliğin kriterleri ve prensiplerini adapte etti. Tabii olarak bu dillerin edebiyatları da bütün bu değişiklikleri yansıttılar ve İslâmi edebiyata dönüştüler. Müslümanlar tarafından üretilen hemen tüm edebi eserler Kur'an'ın geleneksel özelliklerini yansıtırlar. İslâm edebiyatının edebi tarzı evrenseldi. Hutbe, risale, makamat, kis- sa, kaside, makale ve şiirin daha özel çeşitleri meydana getirilmiş ve bütün Müslümanlar tarafından zevkle dinlenmiş ve okunmuştu. Nesrin temel özellikleri olan siyak, mukabele, tevazün, teressül, icaz, ika, intikal, temsilu'l-maani, beyan ve mutabakatu'l-ibare li muktazayı hal gibi kuralların ideal örnekleri Kur'an'dan alınmış ve bütün Müslümanlar tarafından standart olarak benimsenmiştir. 

Kur'an böylelikle bütün Müslüman milletler için yeni ve ortak bir dil, tasavvur, edebiyat ve muhakeme tarzı inşa etmiştir. İşte Kur'an'ın yaşamla birleştiği, daha doğrusu yaşanan Kur'an'ın belirginleştiği yer burasıdır. Eğer bugün Kur'an bir dil, ona bağlı bir tasavvura, edebi türlere, ahlâk ve düşünüşe ilham/vücud veriyorsa yahut bunların tarihte oluşmuş formatlarıyla varlığını sürdürüyorsa yaşıyor ve yaşanıyor demektir. Müslümanlar için Kur'an 15 asır önceye ait âsar-ı atika'dan çok çok daha fazla bir şeydir. O, inananları için sadece insan belleğinin inceleme nesnesi oları bir meta değildir. Onunla yaşamak veya onu yaşamak, onu anlamanın evidir. 

8. Müslümanlar tarihleri boyunca farklı düzeylerde de olsa, Kur'an'ı yaşamışlar ve dolayısıyla onu anlamışlardır. Hz. Peygamber, ilk muhatap olarak onu benliğinde farkettiği andan itibaren onun somut timsali olmuştur. Sahabe kuşağı onu hayat pratikleriyle anlamışlardır. Allah © neslin tarihini Kur'an'ın insan düzleminde belirmesine vesilesi kılmıştır. Onlar Kur'an'ı kendi hayatlarını bildikleri gibi bilmişlerdir. Sonraki Müslüman kuşaklarda Kur'an'ı öncekilerden devralırken hep bir yaşam eşliğinde devralmışlardır. Kur'an'ın insan belleğine inceleme konusu yapılması bu yaşantı eşliğinde olmuştur. Benlikleri Kur'anla inşa edildiği, varlıkları Kur'an'a doğduğu için onu anlamaya çalışmak, yaşamı sürdürmeye çalışmaktan başka bir- şey değildir. Müslüman nesiller tarafından Kur'an, Kur'an'ın indiği “Dilin, o dili yaşatıp, onun içinde düşünen nesillere ait “Haberlerin” ve önceki kuşaklardan devralınan “Geleneğin” eşliğinde anlaşılmıştır. Bu yüzden Kur'an'a ilişkin her türlü değerlendirme, açıklama ve yorum zayi edilmeden korunmaya çalışılmıştır. Böylelikle ortaya çıkan Kur'an şerhleri, tevil ve tefsirleri Müslüman nesillerin vicdan ve belleklerinin birer arşivi niteliğini kazanmıştır. Kur'an'ı tek, sabit, değişmeyen bir okuma; açıklama ve yorumlama sistemine/metoduna mahkum etmemenin ardında, onun farklı düzey ve düzlemlerde yaşantıya dönüştürülmeye açık olması yatmaktadır. Bireysel, toplumsal, ahlâki, hukuki vb. hangi düzlemde olursa olsun Kur'an'dan “Dil, “Güvenilir haber” ve “Tevarüs edilen” gelenek eşliğinde yaşam pratiği çıkarmanın ve yaşam için anlamanın önü açıktır, Tefsir ilminin mahiyetiyle ilgili olarak serdedilen görüşlerden Kur'an'ı anlama ve yorumlamanın yöntemsel önemli ipuçları yakalanabilir. Burada yalnızca Osmanlı'nın seçkin simalarında Molla Fenari'nin konuya ilişkin değerlendirmesine yer vermek istiyoruz. Fenari Fatiha tefsirine tahsis ettiği “Aynu'l-a'yân” adlı eserinde tefsir ilminin tanımıyla ilgili olarak üç tanıma yer verir. İlki Kutbüddin er-Razi'nin tanımıdır ve şöyle der: “Tefsir ilmi, Allah'ın Yüce Kur'an'daki muradının araştırıldığı bir ilimdir.” (Fenari, Aynu"i-Âyan, 5.4) 

Fenari bunu pek çok bakımdan eksik bularak Taftazani'nin tarifine yer verir: “Allah Tealâ'nın sözlerindeki lafızları, maksada delaletleri açısından inceleyen bilimdir” (Fenari, a.g.e., 5.4) 

Fenari bu tanıma da İki açıdan itiraz eder. Ona göre tanım, tefsir ilminde dilin biçimsel yönüyle ilgili konuları dışarıda bırakmış; Allah'ın kastını bilme konusunda ise tefsir ilminin asla ulaşamıyacağı bir durumu dillendirmiştir. Çünkü tefsir ilminde ya ahad haberlere dayanan rivayete dayalı yorumlama yapılır veyahut Arap dilinden hareketle dirayete dayalı yorumlama yapılır; bunların her ikisi de mutlak değil zanni bilgi ifade eder. Üstelik her insan da kendi istidadı oranında anlar, 

Fenari'nin tanımı şöyledir: Tefsir, “Beşerir gücü nisbetinde Allah'ın kelamını, Kur'an olması ve bilgi veya zan yoluyla Allah'ın kastına delalet etmesi bakımından inceleyen bilimdir”. (Fenari, a.g.e, 5:5) 

Fenari de dahil bütün Kur'an yorumcuları Kur'an'ı bütün zamanlara ve insanlığa seslenen bir hitap olarak kabul etmişler ve onun insandan yaşam talebeden bir kitap olduğunun altını çizmişlerdir. Eğer insan böyle bir amaçla ona yönelirse, onu anlama potansiyeli daha da gelişecek ve açılacaktır. Onu anladıkça da hayatı Kur'anla bütünleşen bir hayat olacaktır. 


orgun gözleri ve berbere yabancılaşmış saçlarıyla tanıdık onu. Daha 

gençti, ama laboratuvardan stüdyoya henüz ulaşmış bir hâli vardı. Önce görüntüsü, sonra soy ismi yakaladı beni: Ömer Çelakıl. 

Tıp fakültesi öğrencisiydi. Ama Kuran'ın şifresini çözmeye talipti. Sakin konuşuyordu. Nedense sözlerine pek kulak asmamış, görüntüye takılmıştım. Belki de dini konuları televizyonda centilmence anlatan birilerine uzun zamandır ilk defa rastlamaktandı bu hâlim, 

İlginçti. Tıp Fakültesi öğrencisi Kur'an matematiği anlatıyordu. Pek kulak asmadım dedim ya, yine de bir deşifre kalmıştı aklımda: “20053 yılında İsrail büyük bir belâya düçar olacak.” 
Olmaz böyle şey, diyecek oldum, ama yine de “Tedbirli ol, 31 Aralık 2003'ü bekle!” dedi içimdeki bilge ses! 

“Çelakıl, aklımızı çelemez”" dedim kendi kendime. “Bir televizyon programı ve bir kitapla işi bitiririz” diye düşündüm. “Medyanınki de bir hevestir, geçer" dedim. Ama yanıldım. 
Çünkü “popüler kültürü unutmuştum. 

Morpheus, Gandalf, Çelakıl! 

Yüzüklerin Efendisi ve Matrix'in tam üçer kez beyinlerimizi yıkadığı bir dönemde çıkmıştı Çelakıl karşımıza. Sanki Yüzüklerin Efendisi'nin Gandalf'ını hayal ediyorduk onu seyrederken ekranda... İnsanı cezbeden gizem ve olağanüstülük arayışı Holl#wood marifetiyle günlük mönülerimizi zenginleştirmiş, bilinçaltımizi depreştirmişti. Dağda, taşta, harfte, rakamda, burçta kutsallık arar olmuştuk. Günlük sorunlardan yaşam sıkıntılarından kaçıyorduk belki de... Yıllar önce Simyacı ile girmiştik bu yola; şimdi de Çelakıl'la devam edecektik. Bu yüzden bir televizyon programı ve bir kitapla yetinmeyecektik. Hatta kitaplarından birisi gazete promosyonu olarak bile çıkacaktı karşımı-Za. 
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“İlk adimi Kamer (Ay) süresi ile attım, Kamer (Ay) süresi'nde Ay'a çıkış tarihinin olabileceğini düşündüm, ama bu sadece bir histi ve bu hissim doğruysa acaba bunu ortaya çıkarabilir miyim diye, kim bilir kaç kez Kamer süresi'ni okumuştum” diyor Çelakıl Kur'an-ı Kerim'in Şifresi isimli kitabında (s. 52). 

Sürenin hemen ilk ayetinde Kamer kelimesi geçiyor ve Çelakıl bu ayetten Kur'an'ın sonuna kadarki ayetleri sayıyor. Ortaya çıkan rakam 
1389, Sonra takvimde ne görsün! Hicri 1389 
Milâdi 1969 yılına denk gelmez mi? Yani Amerikalıların Ay'a çıktığı tarih (Kur'an-ı Kerim'in Sırları, s. 10) 

Mesaj açık: “Ey Müslüman kardeşlerim, aya çıkamadık, ama bakın kutsal kitabımıza... O bize Ay'a çıkılacağını bildiriyor ve ben onu deşilre ederek hepimiz adına dinsel mnamusumuzu kurtarıyorum!..” 

Telefonun icadından, demirin atom numarasina, İsrail'in kuruluşundan, 17 Ağustos 1999 
Depremi'ne kadar şifreler varmış Kur'an'da. $ifreler sadece geçmişe yönelik değil, gelecekten de haberler var. Başlık şöyle: “Kur'an-ı Kerim'in 2000'li Yıllarla İlgili Şifreli Mesajları.” Yine de 
2003 şifreleri tutmadı; Allah 2004'de yardimcisı olsun! 

Bir modern zaman hurufisi 

Kah hicri kah milâdi takvimi kullanıyor Çelakıl keyfice. Dini bilgisi de İslâm dünyasında ayet sayıları farklı olan 'Kur'anlar" olduğunu bilmeye yetmiyor. Böylece Allah, sadece Türklerin kullandığı ve ayet sayısı 6666 olduğuna inanılan Kur'an'da bildiriyor bize Ay'a çıkış tarihini... 
Biz Türkler için büyük şeref. Hatta bence burada Amerikalılarla Türklerin dost ve müttefik kuvvetler olacağına dair bir şifre de olması gerek. Hadi sana yeni bir iş Ömer kardeşim. 

Bu işin İslâm literatüründeki adı *Hurufilik”. 
Yani hariçilik. Harfler ve rakamlarda kutsallık olduğu inancının adı. Kökleri milâttan önce 4. 
Yüzyıl Anadolu Helenistikliğine kadar gidiyor. 
İslâm dünyasına yansıması ise pek vakit almamış. Daha 8. Yüzyılda, yani İslâm'ın henüz 2. 
yüzyılında, Allah'ı harflere benzetenler bile çıkmış, Uğruna kelleler verilmiş, İlk şehidi de kurucusu sayılan Fazlullah-ı Hurufi olmuş (6. 1394). 

Müritleri Kur'an'da geçen tüm “Fazl” kelimelerinin şeyhlerine işaret ettiğine inanmışlar; onu “Allah'ın zuhuru" olarak görmüşler. Tabii ki Fazlullah'ın kitabı Câvidânnâme de kutsal meti 


n. 

Seni tenzih ederim bütün bunlardan Ömer kardeşim! Ama hesapların bize tutarlı gelmiyor, Ne güzel. Kitaplarla, hendese hesaplarıyla, kutsal metinlerle uğraştın. 

Dumanlı kahve köşelerine takılmadın, gençlik hevesleri peşinde koşup gönül çelmedin. 
Ama akıl çeldin. Benimkini de çelebilirdin belki, ama Allah'tan Kur'an'da ismin geçmiyor. 
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“Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şumullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yap- b | mak için kendinde kuvvet bulacaktır.” 

M. Kemal ATATÜRK 


ugün Türk ve Anadolu tarihi üzerindeki araştırmaların önemli atılımlar içinde olmasında, ” hiç şüphesiz Atatürk'ün teşvik ve şahsi gayretlerinin büyük payı vardır. Ona, iyi bir devlet adamlığı ve büyük bir komutan olma niteliklerini kazandıran tarih öğrenme zevki, daha mektep sıralarında başlamış ve daima meşgul olduğu bir konu olmuştur. Engin bir tarih kültürüne sahip olarak da, Cumhuriyetin ilk yıllarında “Türk milletinin şerefli bir mazisinin olduğunu, medeniyete hizmetlerde bulunduğunu gösteren” tarih kitaplarının hazırlanmasını istemiştir. Diğer taraftan Atatürk, Türk Tarih Kurumu'nu kur- Og duktan sonra bu kurumun yapacağı yayınların “ciddi, ilmi ve objektif” olmasını arzu etmiştir. 
Nitekim, “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, de- © ğişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahi- o Ş yet alır.” sözleriyle bu düşüncesini gayet açık bir şekilde ortaya koymuştur. (Atatürk'ün tarih bilgisi hakkında bk. |, H. Uzunçarşılı, Türk Tarihi Yazılırken, Atatürk'ün alâka ve görüşlerine dair hatiralar, “Belleten”, Ill, sayı, 10 (1939), 349-353) Atatürk'ün Türk tarihine bağlılığı ve vukufiyeti daha Kurtuluş savaşı yıllarında bilinmekte idi. Bu cümleden olarak, İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi müderrisler kurulu, 19 Eylül 1922'de, Kurtuluş savaşının henüz sona erdiği sırada büyük kurtarıcıya “fahri müderrislik” payesinin verilmesine ittifakla karar vermiştir. 

Atatürk, müderrislik beraltıni takdim eden zevata, “mektep sıralarından beri çok sevdiği tarihle meşgul olduğunu, bu itibarla fahri müderrisliğin, edebiyattan ziyade tarihe ait olmasının daha münasip olacağını” ifade ederek, tarihe karşı alâkasına dikkat çekmiştir. Heyette bulunan Prof. Şemsettin Günaltay'a “tarihçilerle çok konuşacağız” şeklinde iltifatta bulunması da, Türk tarihi hakkındaki düşüncelerine bir başlangıç teşkil etmiştir. (M. 
Münir Aktepe, Atatürk'ün Doğumunun yüzüncü yılında (sunuş yazısı), Doğumunun 100, Yılında Atatürk'e Armağan, |. 
U. Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1981, VII-IX; Şemsettin Günaltay, Atatürk'ün tarihçiliği ve fahri profesörlüğü hakkında bir hatıra, “Belleten”, ill, sayıl 0 (1939), 273.274; Bekir Sıtkı Baykal, Atatürk ve Tarih, “Belleten”, XXXV , sayı 140, 532; Vakit gazetesi, 20 Eylül 1338 (1922), sayfa 3. Türk tarihine büyük alâka duyan Mustafa Kemal Türkoloji sahasına da önem vermiştir. Bunun için de daha 1924 yılı sonlarında Milbetler arası bir Türkoloji Kongresinin toplarımasını arzu etmistir. Bk. Orhan Köprülü, ilk milletler arası Türkoloji Kongresi te- 


| şebbüsü, “1, Milletler Arası Türkoloji Kongresi” (İstanbul 15- 


20 .X.1973), tebliğler, 1. Türk Tarihi, İstanbul, 1979) 
Atatürk'ün Türk Tarihine duyduğu derin alâka- 


© sini, Fuat Köprülü'nün 1923 yılında yayınladığı Türkiye Tarihi adlı eserini okuduktan sonra, müel- 


life gönderdiği takdir ve teşvik mektubundan da anlamak mümkündür. Büyük kurtarıcı mektubun- 


! da, bu eserlerin “... Cumhuriyete ifa olunabilecek 


hizmetlerin en kıymetlileri mertebesinde” olacağı- 


; ni bildirmiştir, (Mektubun tamamı için bk. Fuat Köprülü, 


Bir, Hatıra, “Belleten”, İli, sayıl0 (1939) 278) Atatürk'ün tarihe karşı derin alâkası, özel kütüphanesindeki 


G5 tarih kitaplarının önemli bir yekün tutmasından 


da anlaşılır. (Atatürk'ün Özel Külüphanesinin katoloğu, Arkara 1973, Dr. Müjgan Cumbur tarafından yazılan önsöz, IX} Ayrıca, büyük kurtarıcının Türk tarihini sağlam ve esaslı bir temele oturtma gayretini, tetkik ettiği eserlerden de anlamak mümkündür. Bu eserlerde, dikkatini çeken yerleri işaretlemesinden ve zaman zaman da beğendiği ve veya tesir altında kaldığı fikirleri tatbik yoluna koymasından anlayabiliriz. 
Bu konuda değerli bir araştırma yapan Prof. $. Turan eserinin 25-49. sayfalarını Atatürk'ün okuduğu başlıca tarih kitaplarına ayırmıştır. (Atatürk'ün Düşünce Yapısırı Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, Arıkara 1987) Diğer taraftan, Atatürk'ün İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden tetkik için aldırttığı kitapların listesini gözden geçirdiğimiz zaman, tarihi eserlerin büyük bir ekseriyeti teşkil ettiği görü- 





lür. Bu eserlerin yine önemli bir kısmını da Osmanlı tarihleri teşkil etmektedir. (Leman Şenalp, Atatürk - kitap ve kütüphane, “Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni”, XXX, sayı 1 (1981), 1123) Onun, yorulmadan, usanmadan Türk tarihi üzerinde çalışması, odasın- dan saatlerce çıkmaması, sıhhati hakkındaki endişeleri arttırmakta idi. Nitekim, Dr. Reşit Galip Bey, bu endişe ve tereddütlerini ifade etmekten çekinmemiştir. (Bk. Selim Nüzhet Bey tarafından tertip edilen Matbuat Almanak (193371 74-75) 

Atatürk, Türk milletine milli bir heyecan verip onu haysiyet ve vakarına kavuştururken, uyguladığı, inkılâpların yanında, bir milli tarih şuuru da vermeyi bilmiştir. O, bu hedefi daima ön plânda tutmuş, tarih araştırıcılarına bu şuuru telkin etmekten geri durmamıştır. Nitekim, Atatürk'ün “Türk Tarihinin Ana Hatları” adı altında hazırlanıp, sadece yüz nüsha müsvedde hâlinde basılan eser hakkında gösterdiği titizlik onun bu tutumunu ifade eder. Bu eser, Türk Ocağı “Türk Tarihi Heyeti” üyelerinden Afet Hanım ile Mehmet Tevfik, Samih Rifat, Akçura Yusuf, Dr. Reşit Galip, Hasan Cemil, Sadri Maksudi, Şemsettin, Vasıf ve Yusuf Ziya Beyler tarafından iktitaf, tercüme ve telif yolları ile yapılmış bir teşebbüstür. (Semavi Eyice, Atatürk'ün büyük bir tarih yazdırma teşebbüsü, Türk tarihinin ana hatları, “Bel leten", XXXII sayı 128 (1968), 509-510) 

Eser, konu ile alâkalı kimselerin mütalâa ve tenkitleri alınmak üzere hazırlanıp gönderilmiştir. Bu eser, 1931 de 87 sayfalık bir kitapcık olarak “Türk Tarihinin Ana Hatları - Methal Kısmı” adı altinda 30000 adet basılarak halkın istifadesine sunulmuş- 


tur. (1930 yılında 16 sahifelik “Türk Tarihinin ana hatları” adı altında da basıldığı anlaşılmaktadır. Bk. Enver Koray, Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası, 1729-1955 - (2. Basım), İstanbul, 1959, mad. 2889) İşte bu gayretlerin sevindirici bir neticesi de, okullarda okutulmak üzere dört ciltlik tarih kitaplarının hazırlanmasıdır. Atatürk, bütün bu faaliyetleri yeterli görmüyor, yeni çalışmaların yapılmasini arzu ediyordu. Bir müddet sonra, Türklerin medeniyete hizmetlerinden bahseden, yeni bir eser için teşebbüse geçilmişti. Bu teşebbüste, Osmanli tarihine de önemli bir yer verilmişti. Ancak gerekli uzman elemanın bulunmayışı yüzünden, yapılan çalışmaların pek amatörce oluşundan, bu hayırlı teşebbüs akim kaldı. 
Buna rağmen Atatürk, çalışmaların devaminı arzulamış ve zaman zaman ilmi değeri haiz eserler meydana getirilmiştir. (Bu konuda geniş bilgi için bk. Semavi Eyice, ayni makale, 516 vd.; aynca bk. |, H. 
Uzunçarşılı, aynı makale, 149-350) 

Bu çalışmalar ile birlikte, 1910'dan beri devam etmekte olan Tarih-i Osmani Encümeni, sonra Türk Tarihi Tetkik Heyeti (1931), onun yerine de Türk Tarih Kurumu (1935)'nun teşkiline karar verilmiştir. (Türk Tarih Kurumunun kuruluş. yılları için bk. 
Uluğ İğdemir, Cumhuriyetin 50. yılında Türk Tarih Kurumu, Ankara 1973, 3.10; A. İnan, Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşuna dair, “Belleten” XI, sayı 42 (1947), 173-179) Bundan sonra Türk Tarihine ait eserler birbirini takip etmiş ve Türk kültürüne hizmette, Türk Tarih Kurumu önemli bir görevi üstlenmiştir. Kurum yayınlarının en önemli gurubu VII. seridir. Böylece ilk çalışmaların ağırlığını Türk ve Osmanlı tarihine âit eserler teşkil etmiştir. Atatürk, bununla da kalmayıp Anadolu'nun binlerce yıl önceki tarihinin de araştırılmasında önayak olmuş ve yerli ve yabancı bilim adamlarının takdirlerini kazanmıştır. (Atatürk mad., İslâm Ansiklopedisi, 787 ; K. Bittel, Atatürk ve ilköz tarih araştırmaları, “Belleten”, İl, sayıl0 (1939), 203-205) 

Atatürk, Türk ve Anadolu tarihi araştırmalarını teşvik ederken, bir yandan da Osmanlı Imparatorluğu tarihine önem vermiş, “bir aşiretten imparatorluk doğamayacağı” fikrini benimsemişti. O bunu şöyle ifade ediyordu: 

“Türkler bir aşiret olarak Anadolu'da imparatorluk kuramaz. Bunun başka türlü bir izahı olmak lâzımdır. Tarih ilmi bunu meydana çıkarmalıdır.” 
(Afet, Atatürk ve Tarih tezi, “Belleten”, Ii, sayılÖ (1939), 244; Atatürk mad., İslâm Ansiklopedisi, 787) 









Türk Tarih Kurumu, Atatürk'ün emriyle hummalı bir faaliyete giriştiği zaman, Çankaya'da toplantılar yapılır, fikirler teati edilirdi. Atatürk, belgelere ve ciddi eserlere itibar eder, indi mütalâalara önem vermezdi. Nitekim Osmanlı devletinin kurucusu Osman 
Bey'in varlığından şüpheye düşen bir zatın eserini şiddetle reddederek, tekrar yazılmasını emretmişti. (l. H. Uzunçarşılı, aynı makale, 350) Büyük kurtarıcı, bunun gibi Yusuf Akcura'nın 
Yeniçeri ocağının kuruluşu hakkındaki hatasını tashih etmesi dikkat çekicidir. Atatürk, dört ciltlik tarihin üçüncü cildi- nin müsveddelerini tetkik ederken, ocağın tesisinin Orharı devrin- de olduğu hakkındaki bahse takılmış; daha önceki tarih bilgisine dayanarak buradaki hatayı görmüştü. (Aynı makale, 351-352) Esasen Atatürk, bu günlerde, cehalet ve türlü sebeplerle eski devri yersiz tenkit eden ve tarihi gerçekleri saptıranlara cephe almış, tarafsız araştırmalar emretmişti. (Aynı makale, 353) Burada belirtilmesi gereken bir husus ise, Osmanlı devletinin zengin devirlerine hayranlık duyduğudur. Ayrıca, bu devirdeki hürriyet havasından dolayı da takdir hislerini gizlemiyordu. (Ekrem Akurgal, Tarih İlmi ve Atatürk, “Belleten”, XX, sayı 80 (1956), 579-580) Atatürk, bunun yanında yeni Türk devletini, ftütuhat siyasetinden uzak tutmayı ve “yurtta sulh cihanda sulh” prensibini benimsemeyi tercih ediyordu. Fakat tarih araştırmalarına da hız verip, XVI. ve XVIL yüzyillarda büyük bir devlet olarak tarih sahnesinde yerini almış olan Osmanlı devletinin XIX. ve XX. asirlarda neden inkıraza uğradığının ortaya çıkarılmasiri arzu ediyordu. Atatürk bunu, Türklerin medeni âlemde itibarlı mevkiini alması için istemektey- di. (Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk, “Belleten”, sayı 10 (1939), 
263) 

Buraya kadar izaha çalışıları husus, Atatürk'ün Türk tarihine verdiği önemi takdim etmek olmuştur. Büyük kurtarıcı, Türk tarihinin sadece Osmarlı devleti tarihinden ibaret olmadığını, Osmanli- dan önce Türk devletlerinin tarih sahnesinde itibarlı yerini aldığını biliyor, ve bu devrin araştırılması gerektiğini savunuyordu. Arcak, Türk tarihinin Osmanlı devletinin tarihinden ayrılamayacağını veya Osmanlı devleti tarihinin Türk tarihinden ayrı düşünülemeyeceğini de bilmekte idi. O bunu bir milletin tarihi, “Türkiye Tarihi” olarak düşünmekte idi. Bir inkılâpçı olarak zaman zaman 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radikal tedbirlere TER yeni bir Türk devletinin kuruluşunda bazı operasyonların gerekli olduğuna inanmasindandı. Esasen, engin bir tarih bilgisinin verdiği tecrübeden kaynaklanan hoşgörü sahibi bir devlet adamı idi. Atatürk, yeni Türk devleti kurulurken, Osmanlı devletinin tarih sahnesinden silinmeye mahküm, ömrünü tamamlamış bir devlet olduğunu ai kavramıştı, Mlodern çağda, bu, devletin eski şaşaalı devrini tekrar kazanmasına imkârı ve ihtimal olmadığını biliyordu. | 44 
Yukarıda çeşitli ve- j 

silelerle izaha çalışıldığı gibi, Atatürk mümtaz bir Ösmanlı paşası olarak, mensubu ol- $ duğu devlete her | 

zaman itibar etti. | 
Onun bu tutumunu, Balıkesir'de kutlanmakta olan Osmanlı devletinin kuruluş yıldönümü ((istikiği-i Osmani Günü, 31 


© Aralık 1919) (Türk istiklâl Harbi, 11, Batı Cephesi, 2, kısım, 


Ankara 1965, 40) törenine verdiği önemden de anlamaktayız. Bu günlerde, 15 Mayıs 1919'dan beri Yunan ordusu işgalinde bulunan İzmir'in ilhak edileceği söylentileri dolaşmakta idi. Bu söylentiler, bütün yurtta kutlama törenlerine büyük bir heyecan katmıştı. Bu sırada, Balıkesir'de “Müdafaa-i Hukuk İzmir Şimal Mintıkası Hey'et-i Merkeziyesi” faaliyette bulunmakta idi. Hey'et-i Merkeziye kongreler tertip edip, Mustafa Kemal Paşa ile temas kurmuş bulunuyordu. Diğer taraftan, Hey'et-i Merkeziye düşman ile mücadeleye girdiği gibi isyan hâlindeki Anzavur ile de uğraşmakta idi. Bu sırada Balıkesir'de bulunan Albay Refet (Orgeneral Bele), (Aynı eser, 40) Albay Kazım (Orgeneral Özalp) ve Edremit kaymakamı ve Heyet-i Merkeziye üyesi Hamdi Bey kutlama töreninde birer 






konuşma yapmışlardı. (Izmir'e Doğru Gazetesi, | kanuni sani 1336, 5. 1-2) Heyecanla kutlanan bu törene, Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Hey'et-i Temsiliyesi adına aşağıdaki telgrafı çekmiştir: 

"Bugün yevme-i İstiklâl-i Osmani olmak münasebetiyle arz-ı tebrikat eyler, bu vesile ile vatanımızın temâdi-i halâsı ve devlet ve milletimizi altı asırlik şanlı istiklaliyle mazhar-ı saladet eylemesini Cenab-ı Hak'dan diler ve bu yevm-i mübeccelin saadet-i idrakini bilumum milletdaşların yekdiğerini tebrike şitab eylemelerini temenni eyleriz.” (Aynı Gazete, 3 kanun-ı sani 1336, 5, 2; Atatürk'ün bu telgrafı $üğüt Ertuğrul Gazi Festivali (11-13 Eylül 1981) nde vermiş olduğum bir konferansta dinleyicilere tarafımdan okunmuştur) 

Türk tarihini bir bütün olarak düşünen Atatürk, Osmanli devletinden önceki zengin Türk tarihine büyük önem vermiş, araştırmacılara yeni bir yön tayin etmiştir. Bu sayede, Türk tarihi üzerinde yapılan tetkikler büyük hız kazanmıştır. O, tarih araştırmalarını (o teşvik i ederken, tarihcilere “hâ- 
| diselere iyice nüfuz 
edip, tarafsız bir yorum” 
getirmeleri prensibini de tavsiye etmiştir. Bu tarz çalışma ile Türkler hakkında mevcut yanlış kanaatlerin düzeleceği- ne ve peşin hükümlerin 

— ortadan Oo kalkacağına inanıyor ve şu tavsiyede bulunuyordu: 

“Her şeyden evvel kendinizin dikkat ve itina ile seçeceğiniz vesikalara dayanınız. Bu vesikalar üzerinde yapacağınız tetkiklerde her şeyden ve herkesten evvel kendi inisiyatilinizi ve milli süzgeçinizi kullanınız.” 

Zira, büyük kurtarıcının arzu ettiği önemli hususlardarı biri de, özellikle birkaç batılı tarihçinin Türklere isnad ettirdikleri yanlış ve asılsız haberlerin izalesi idi. O, bu gayret ve azimle ömrünün sonuna kadar, tarihçilerle mesaisini devam ettirmiştir. Hatta İstanbul ziyaretlerinde kurumun çalışmalarına Dolmabahçe Sarayı'nda devam etmesini arzu etmiştir. Vefatından bir müddet evvel de, bazı tarihçileri Savarona yatına davet ederek, çalişmalar hakkında bilgi almıştır. Türk Tarih bilimine bizzat yaptığı hizmetleri, vasiyetinde Türk Tarih Kurumu'na yer vermesinden dahi anlamak mümkündür. 
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Bazen el açılır Yüce Yaratıcı'ya, bazen de çaba ve gayretlerle dua eylenir. Bazen bir başka insanın içten yakarışlarına “amin” diyenler yürekleriyle ve dilleriyle duaya katılır. 
Bazen de dimağın ve kalbin Yüce Yaralıcıya duyduğu yakınlıkla en içten yakarışlarla O'na yönelinir. Bu yönelişte büyük bir huzur vardır. 


“Milleti... Tanrı birdir, şanı büyüktür. Tanrı'nın selâmeti karşılıksız sevgisi ve hayrı üzerinize olsun...” 
(Hamza Zülfikâr, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir Hutbesi”, Atatürk Düşüncesinde Diri ve Lâiklik, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999 , s. 20-21) 

“Bu birleştirici kurtuluş toplantımız sona ererken, istekleri gerçekleştiren Allah Hazretlerinden doğru yolu göstermesini ve şanlı Peygamberimizin ruhunun bütün üstünlüklerden, bereketinden bağışlanması dileğiyle vatan ve milletimize ve sonsuz devletimize mutlu gelecekler dilerim, (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. 1, s. 5) (Erzurum Kongresini kapatırken, 7 Ağustos 1919) 

“Cenab-i Hak meşru milli emeller uğruna ki mukaddes mücahedemizde hepimize hayırlı muvaffakiyetler buyursun, Amin,” (Atatürk"ün Bütün Eserleri, C. 4, s. 273) (15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine, 11 Ekim 1919) 

“cenab-ı Hakk'ın kutsal mücadelemizde hepimizi yardımlarına kavuşturmasını, yanımızda olmasını ve Peygamber'in ruhaniyetine dayanan birlik içerisindeki örgütümüze yardımcı olmasını niyaz ederiz.” (Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri W, s. 272) (İstanbul'un işgali üzerine İslâm âlemine gönderileri beyanınameden, 
17 Mart 1920) 

“Yüce Allah'ın izinleriyle Nisan'ın 23 üncü Cuma günü, cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışı yapılacaktır... 


Yüce Allah'tan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur.” (BTDD, sayı: 23, s. 4-5: bkz, Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Ankara, 1927, 5. 3/3) (TBMM'nin açılışı ile ilgili genel- ge, Ankara, 21 Nisan 1920) 

“Ya Rabbi! Sen Türk ordusunu muzaffer et... Türklüğün, müslümanlığı düşman ayakları altında esaret zinciri altında kalmasına müsaade etme!” (Kocatepe'de yaptığı dua, 26 Ağustos 19277) 

Atatürk'ün yaveri Muzaffer Kılıç Büyük Komutanin Kocatepe'de bu duayı yaparken ruh hâlini “© anda gözlerinden bir kaç damla yaşın süzüldüğünü gördüm.” diyerek anlatır. (Neda Armaner, “Atatürk'ün Din Anlayışı", Silahlı Kuvvetler Dergisi, sayı:276, Mart 1981, s. 
64) 

“Ta ki, son din yurdunu yitirmesin, ta ki, milletimiz köle olmasın... Allah'ın laneti düşmana yardım edenlerin üzerine olsun. Allah'ın yardımı ve tevfik... 
milletimizi ve yurdumuzu kurtarmak için çalışanların üzerinden eksik olmasın.” (Hakimiyet-i Milliye, 28 Nisan 1920, $. 1) (28 Nisan 1920'de Mustafa Kemal imzasıyla yayını lanan TBMM'nin Memlekete Bildirisi bu cümlelerle bitmektedir.) 

“a Ve bu şehamet (cesaret ve yiğitlik) meydanlarında rahmet-i Rahman'a kavuşan şühedamızın (5ehitlerimizin) muazzez ervahına (aziz ruhlarına) hep beraber Fatihalar ithaf edelim...” (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C.I, s. 265,285,287) 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Geçtiğimiz sokağa, yürüdüğümüz kaldırıma, dolaştığımız parka atılmış çöplerin, boş sigara paketlerinin, izmaritlerin, kağıt parçalarının özel bir dili vardır. Onları “görmeyi” başarabilirseniz size çok şeyler anlatacaklarından emin olabilirsiniz. 


nsanı küçümsemenin sayısız yolu vardır. Bu işin ustaları ise kendini küçük 

” görenlerdir. Bu tür kişiler, kendi küçük 

dünyalarında hep tepelerde bir yerdedirler, Çevrelerinde bir sürü “küçük yaratık” dolaşır durur. Aslında onlarla bir arada bulunmalarri bile olacak şey değildir, ama ne çare ki tek başına da yaşamak zordur ve istemeden katlanırlar bu duruma. 

Şu “Burnu Kaf Dağında” olanların ruh fotoğraflarını çekebilmek mümkün olsaydı keşke, O çekilmemiş fotoğraflarda ne şaşırtıcı “poz”ların verilmekte olduğunu ibretle görürdük. Psikoloji bilimi mesaisinin önemli bir kısmını bu pozları “karta dökmek" için harcıyor. Kendi iç dünyalarındaki “küçüklük"leri, başkalarını küçümseyerek bastırmaya çalışan “sağlıksız” insanlardır onlar. Böyle kimseler genellikle “Burnundan kıl aldırmaz"lar. Dilimizin bu harika deyimi biraz daha farklı bir açıyla aynı yere vurgu yapıyor. Nasıl oluyor da burunlarından kıl alinamıyorlar? O kadar “burnu havada” olurlar ki oraya ulaşamazsınız da ondan. Onlar hep insanlara “tepeden bakma” alışkanlığındadırlar. “Tepeden bakmak” mecazi bir anlatıma sahiptir ve bazı olumsuz tavır ve davranışları anlatır, ama 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asla yüksek bir mekåndan aşağıdakilere bakan iki gözü akla getirmez. Fakat bazıları, bu deyimin mecaz sınırları içine hapis olup kalmasına razı değillerdir. İlla da onu gerçek anlamı ile uygulamak isterler. Bazı kasketlerin siperi neden kaşları aşıp gözleri perdeler? Çok gündelik ve iyimser bir yaklaşımla, “fiyaka" diye cevap verebilirsiniz. Peki önünü göremediği için tökezleyip düşecek duruma gelmenin neresindedir fiyaka? 
Ama biraz “ince” düşünüldüğünde, “Kaf Da-ĞğI"nın tepesini arayan bir “burun” çıkar karşınıza: Şapkasının siperi gözünün önünü “kapattığı” için başını (burnunu da diyebilirsiniz) hava- ya kaldırıyor ki önünü görebilsin. Dışardan bakılinca böyle. Ama içerideki fotoğraf “tepeden bakma”yı fiziki olarak da yaşamak isteyen bir portre koyuyor ortaya. Aslında bu davranış biçimi insandaki bir “tiynet"in uzantısıdır. “Ham mamül”lükten kurtulamamış her ruhta bu hevesin peşinde olan bir yöneliş vardır. Kısacası, bir ahlâak problemidir ortada olan. 

İnsan emeğini küçümsemek de ona tepeden bakmanın bir sonucudur. 

Geçtiğimiz sokağa, yürüdüğümüz kaldırıma, dolaştığımız parka atılmış çöplerin, boş sigara paketlerinin, izmaritlerin, kağıt parçalarının özel 


bir dili vardır. Onları “görmeyi” başarabilirseniz size çok şeyler anlatacaklarından emin olabilirsi-NİZ, 

şu, üzerindeki çöp tepeciğinden dolayı kapağı yarı açık durumdaki bidonun yanına birakılmış naylon torbadan yerlere saçılan pilav artıkları bana, yandaki apartmanda “tuzu kuru” bir savurganlığın yaşandığını söylüyor. Her biri birer bataklık olan pirinç tarlalarını, oralarda yarı bellerine kadar çamurun içinde hayatla, “ekmekle didişen, larva yuvası suya belernmiş solgun yüzleri birer davacı gibi gözümün önüne dikiveriyor. Kimse çıkıp da, “satmış, parasını almış, ben de parasını ödediğim pirinci ister yerim, ister sokağa atarım” diyemez. Bir kere, ziyan ettiğiniz pirincin parasını ödemiş olmanız sizi o pirinci üreten “solgun yüzler"den bağımsız kılamaz. Çünkü yere atılan her pirinç tanesi onun emeğinin mahsulüdür. Karşılığını bire bir almış olsa bile, yerde çiğnenen her pirinç tanesi ile o da ezilir. Çünkü o pirinç tanesi onun ermeğini, ömrünün bir kesitini temsil ediyor. İşte bu noktada ekonomik değerler arka plândadır. Kaldı ki, ziyan olan her pirinç, döner dolaşır emek sahibinin kesesinden çıkar. Bu tablo da emeğin, insan ömrünün kısacası insanın küçük görüldüğü, horlandığı gerçeğini haykırıp durmuyor mu? 

İnsanı küçümsemenin sayısız yolu vardır, 

Neden boş sigara paketleri sokağa atılırken buruşturulurlar? Sigara izmariti yere atılınca neden bir de üstüne basılır? Bu bilinçsiz hareketin arkasında ne gibi bir ruh hâli var? İzmariti “çöpe” atacak “gücü” kendinde bulamayan tirya- ki, onu ayağı ile ezecek enerjiyi nereden bulur? 
Acaba bu, kedinin toprağı eşeleyip sonra kapaması gibi bir şey mi? Belki de yapıları iş, sahibini de rahatsız ediyor ve suçunu örtmeye yöneltiyor. Durum ne olursa olsun, olaya dışardan bakınız, takınılan tavrın okunuşu şudur: “Ben içtiğim sigaraya, aldığım 'zevk'e bakarım. Yerdeki izmaritlerle, boş sigara paketleriyle de temizlik işçileri ilgilensin,” 

İçtiği kolanın boş kutusunu oturduğu yerden yolun ortasına doğru fırlatan bir gence yüz ifademle, “Niçin çöpe atmadın?” diye sorunca tek kelimelik bir cevap almıştım: “Belediye!” 





Temizlik işçisi iki süpürge az sallasın diye bir sokağı, bir parkı çöpten esirgemek insanı insan olarak görmenin, ona küçümsemeden bakmanın önemli göstergelerinden biridir. Temizlik işçisinin iki süpürgelik emeğini küçük görmemek, aslında insanı küçük görmemenin bir sonucudur. Küçük emekler, büyük enerjilerin, büyük işlerin yapı taşlarıdır. Çok küçük emeklerle başarılabilecek çok büyük işler vardır. O “küçük emekler” aslında hiç de küçük değildir. Bazen de bunun tam tersi olur, Büyük emeklerle ancak küçük şeyler elde edilebilir. O “küçük şeyler” aslinda “küçük” değildir. Meselâ bir toplu iğneye “küçük” bir şey diyebilir misiniz? Eğer o küçükse niçin o küçük şeyi yapmak için koskoca bir fabrika kurmak gerekiyor? 

Bir tek toplu iğne bile yere atılmayı, atılmış- sa çiğnenmeyi, toz toprak içinde paslanıp yok olmayı hak etmiyor. İşte bu yüzden, Alain'in ifadesi ile, “Bir toplu iğneyi almak için eğilen kişi, yalnız kendini düşünen bir kişiden daha önemli bir varlıktır. Benim cimri diye baktığım, ama aslında tasarrufa uymaktan başka bir şey yapmayan insanların çoğu, başkalarını har vurup harman savurmalarına da ihmalci davranışlarına da üzülürlerdi. Yerde bulduğunuz bir toplu iğne, sadece parasız elde edilmiş yararlı bir nesne değildir. Aynı zamanda insan gücüyle dolu olan bir nesnedir de o. Çamurun içinde, ayakların altinda, sürtünme ile, paslanma ile boş yere yitip gidecek bir nesnedir o. Şunu iyice bilin ki, yerdeki toplu iğneyi alıp temizledikten sonra yakasının tersine geçiren kişi insan gücünün bir parçasını kurtarmış sayılır; hiç para harcamadan yeni bir iğne yapmış gibidir.” (Alain, Söyleşiler, M.E.B. 
Ist.1998. Il, 61) 

Harcamayı bilmezseniz, kazanmayı bilmenizin bir değeri yoktur. Dibi delik çuval gibi bir manzara sergiler bu konumdaki insan. Bu sebeple harcamayı bilmek kazanmaktan çok daha önemlidir, dersek hiç de yanlış söylemiş olmayız. İslâm'ın insana verdiği değerin en büyük göstergelerinden biri, her türlü gereksiz ve ölçüsüz harcamayı “israf” sayıp haram kılmış olmasıdır. Çünkü israfa karşı çıkmak, emeğe saygi, emeğe saygi da insana saygi demektir. Emeğine saygı duymayan, kendine da saygı duymuyor demektir. Kendine saygısı olmayanın başkalarına saygı duymasını nasıl beklersiniz? 


Bırakalım, yere atılmış bir toplu iğne bizim için; önemsenmeyen, ama gerçekte çok büyük enerjilerin, emeklerin “çöpe atıldığı” savurganlıkları bir sembolü olsun. Aslında basit görüp önemsemediğimiz detayların hayatımız üzerinde sanıldığından çok fazla etkinliği vardır. Bu, manevi dünyamızdaki kazanımlarımız ve kayıplarınız için de geçerli bir olgudur. Çok kere kendimizi de kandırarak işlediğimiz küçük "aykırılıklar“ gün olur karışımıza büyük bir fatura çıkarır. 
Peygamberimiz (s.a.s)ın Hz. Aişe'yi, “Ey Aişe! 
Önemsenmeyen günahlardan sakın, çünkü Allah katından (görevlendirilmiş olup) onları takip ederek kaydeden bir melek vardır.” (Dârimi, Rikâk, 
17) şeklinde uyarması bu gerçeğe dayanmaktadır, Ayrı kural kazanımlarımız açından da geçerlidir. Allah'ın Resülü “Hiçbir iyiliği asla küçük görme” (Müslim, Birr,144) hadisi ile de işin bu yönüne dikkatimizi çekiyor. Göğü delmek istercesine yükselen şu binanın temelde kum tanecikleri ile çimento “tozundan oluşmuyor mu? Bir kum tanesini, yırtılan torbadan çıkıp uçuşan çimento tozunu nasil önemsemeyiz? Kum tanesi ile çimento tozunu önemsememek temelde bir binayı önemsememekle eş değer değil midir? 
Kum yığınını oluşturan taneler sayısınca el düşünün, her biri yalnız bir kum tanesi alacak. “Ol sun, alt tarafı birer kum tanesi” diyebilir miyiz? 
Dersek, betonu, sıvayı ne ile yaparız? 

Hayat, tıpkı kâinat gibi, dengeler üzerinde sürüp gidiyor. Din en geniş anlamı ile bu dengeyi korumayı amaçlayan bir sistemdir ve insâna dengeli bir hayat yaşamasını, orta yolu tutmasını emreder; inançtan ahlâka, ekonomiden, sosyal ve siyasal ilişkilere kadar her alanda bu kuralın işler kılınmasını ister ve bu konuda “takipçi” olur. Dinin telkin ettiği bu genel yönelişin adı Kur'an dili ile “iktisat” tır, bugünkü deyişle “orta yol“u tutmak. Kelime dilimizde anlam daralmasına uğrayarak “ekonomi” karşılığı olarak kullanılır olmuştur. Fakat, “gereğinden fazla kısmaksızın ve gereğinden fazla olmaksızın ihtiyaç ölçüsünde tüketme” anlamında kullanılan “iktisatlı davranmak” terimi bile “iktisat"ın temel anlamı olan “dengeli tutum ve davranış”ı çığrıştırmaktadır. İslâm'ın getirdiği israf yasağı, bu dengeli tutumu sağlamayı amaçlamaktadır. 
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Dengeli tutum ve davranış bir eğitim ve öğretim konusudur. İşte dayanağını dinden alan israf yasağı, insanı elinde bulunan değerleri gereksiz yere tüketmeme konusunda eğitmektedir. Peki, israf nedir? İsraf, çok kere düşünüldüğü gibi kıt kaynağı ölçüsüzce kullanmak değil, kaynak bol olsa da ihtiyaç kadar tüketmektir. İşte bu noktada ekonomik çarkın işleyişini, çok üretip çok harcamaya bağlayan tüketim ekonomisinin sakıncaları açıkça oraya çıkmaktadır. 

Londra'da yayınlanan bir Arapça gazetede okuduğum bir yazı dikkatimi çekmişti. Bir Müslüman olan yazar, israfın, kıt kaynakların ölçüsüzce harcanması olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Örnek olarak da şu anlamda sözler söylüyordu: “Çölde bulunan bir inanın suyu ölçüsüzce harcanması israftır. Ama bizim gibi suyun bol bulunduğu Londra'da yaşayanlar için suyu fazla harcamak israf sayılmaz.” Oysa Peygamberimiz, abdest alırken fazla su kullanan bir sahabiye “Bu ne israf! Bu ne israf!” şeklindeki uyarısı üzerine sahabi, “Abdest alırken de israf söz konusu mu?” diye sormuş Allah'ın Resulü de, "Evet, nehirde abdest alsan bile (israf yapmal!)” 
(İbn-i Mâce, Taharet, 48) buyurmuştu. Yazarımız - belki de farkında olmadan- tüketim ekonomisi anlayışını savunuyordu. Halbuki Kur'an'ın telkin ettiği İiktisat/dengeli tutum, şartlara göre değişen bir anlayış ve uygulama değil, insanın hemcinslerine, çevresine, tabiata ve tüketim kaynaklarına karşı sergilenecek bir duruş halidir, bir davranış biçimidir. Şartların değişmesi onu etkilemez. İslam'ın, israf kadar cimriliği de Müslümana yakıştıramamasının ardındaki etken bu olmalidir: 


“Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arasi dengeli bir harcamadır” (Furkan, 67) 

İnsana duyulan saygının sayısız ifade yolu vardır. Şüphe yok ki emeğe saygı, bu konuda çıkarılacak bir listenin üst sıralarında yer alır. 

Toplu iğne insan emeğinin simgesi ise, onun için yere eğilmek de insana saygının simgesidir. 

Bir şeyler için eğilmek her zaman küçültüçü değildir. Eğilmenin küçültüçü olup olmayışı ne için eğildiğinize bağlı bir durumdur, 


din işleri yü 








Astım hastalarının ağızlarına püskürttükleri sprey orucu bozar mı? 

Sprey kullanmak zorunda olan astımlı hasta, Ramazan orucunu tutmayıp, tutamadığı günler sayısınca fidye verebilir. İleride sağlığına kavuşursa, fidye vermiş olsa da, tutamadığı orucunu kaza eder, Ancak böyle bir kişi oruç tutmak isterse, kullanmak zorunda kaldığı sprey orucunu bozmaz. 

Oruçlu kimse diş tedavisi yaptırabilir mi? 

Oruçlu bir kimsenin maorfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz, Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar. 

Diş fırçalamak orucu bozar mı? 

Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macunun, misvak parçalarının veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur. 

Kan aldırmak orucu bozar mı? 

Kan aldırmak orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır. (Buhari, “Tib“,11, “Sayd”, 11, “Savm”, 22; Ebü Davüd, “Savm”, 28-30; Tirmizi, “Savm”, 59, 61; lbn Mace, “Siyam”, 18) 

Ayrıca Hz, Peygamber: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Karı aldırmak, kusmak, ihtilâmı olmak.” (Tirmizi, “Savm” 24) buyurmuştur. 

Oruçlu iken göze, burna ve kulağa ilaç damlatmanın hükmü nedir? 

Göz ve burna akıtılan ilâç, genze ulaşması hâlinde orucu bozar, Çünkü genze ulaşan maddeler boğaza, oradan da mideye ulaşır. Bu durumda oruçlu o günkü orucuna devam eder. Ramazandan sonra bir gün kaza eder. 

Kulak ile boğaz arasında da bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su we- ya kulak zarını geçmeyecek nitelikteki ilâçların kullanılması orucu bozmaz. Fakat kulak zarı delik oları kişinin kulağına herhangi bir sıvının akıtılıp boğazına 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ulaşması hâlinde orucu bozulur, Ayrica kulak zarını geçip boğaza ulaşabilecek nitelikteki ilâçların kullanılması da orucu bozar, 

Zekât kimlere farzdır? 

Bir kimsenin zekât vermekle mükellef alması için Müslüman, hür, akıllı, büluğ çağına erişmiş olması; borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip olması gerekir. 

Nisap ne demektir? Miktarı ne kadardır? 

Nisap, zekât, sadaka-i fıtır ve kurban gibi ibadetler için konulan bir zenginlik ölçüsüdür. Nisab, asgari zenginlik ölçüsü şeklinde de tanımlanabilir. Borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla olarak bu kadar mala sahip olan kişi dinen zengin sayılır. Böyle bir kişi, zekât veya sadaka alamayacağı gibi; sadaka-i fıtır vermek ve kurban kesmekle de yükümlü olur. Fazla olan bu malın nâmi olması ve üstünden bir yıl geçmesi hâlinde zekâtının verilmesi gerekir. 

Zenginliğin asgari sınırı olan "nisab" Hz, Peygamber tarafından belirlenmiştir. Bu asgari sınırlar, o dönem İslâm toplumunun ortalama hayat standardını ve zenginlik ölçüsünü göstermektedir. Hadislerde belirlenen nisap miktarları şöyle sıralanabilir; BÜ, 18 gr. altın veya bunun tutarında para veya ticaret mali; 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve. Nisap miktarının belirlenmesinde kullanılan bu malların, o dönemin en yaygın zenginlik aracı olduğu açıktır. 
Nisabırı bu mallar üzerinden belirlenmesi, sosyal ve ekonomik şartların fazla değişmediği ileriki dönemlerde de aynen korunmuştur. 

Hâvaic-i asliye (temel ihtiyaçlar) nedir? 

Temel ihtiyaçlar, kişinin kenDinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan şeylerdir. Buna göre, barınma, nafaka (yiyecek, giyecek ve sağlık giderleri), ulaşım, eğitim, ev eşyası, sanat ve mesleğe ait alet ve makineler, kitaplar, güvenlik amacıyla kullanılan aletler ve diğer cari giderler (elektrik, su, yakıt, aidat vb.) temel ihtiyaç kapsamuirdadır. 
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Zekât vermenin belirli bir zamanı var mıdır? 

Zekât vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya Ramazanı beklemeye gerek yoktur. 
Ancak, zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kisa zamanda zekâtlarını 
| vermeleri uygun olur. 

Alacakların zekâtı nasıl verilir? 

Geri ödeneceği kesin olan alacakların, her yıl alacaklı tarafından zekâtlarının ödenmesi gerekir. Alacak tahsil edilmeden önce zekâtı verilmemişse, tahsil edildikten sonra, geçmiş yıllara ait zekâtlar da ödenmelidir. İnkâr edilen veya geri alınma ihtimali olmayan alacakların her yıl zekâtının verilmesi gerekmez. Şayet böyle bir alacak daha sonra ödenirse, alacaklı bu tarihten itibaren zekât mükellefi olur; geçmiş yıllar için zekât ödemez. 

Borçlu olan kişi, kendisine zekât verilebilecek kişilerden ise, alacaklar zekâta mahsup edilebilir. 

Ticaret mallarının zekâtı nasıl verilir? 

Kâr amacıyla alınıp satılan mallara “ticaret malları” denir. 80.18 gr. altın değerinde ticaret malına 5ahip olan kişinin, bu malın elde edilmesinin üzerinden bir yıl geçmesi hâlinde, kırkta bir (962,5) oranında zekâtını vermesi gerekir. 

Ticaret mallarının zekâtı, malın değeri üzerinden hesaplanıp parayla verilebileceği gibi, malın kendi cinsinden de verilebilir. 

Ticaret malının zekâtı neye göre hesaplanır? 

Zekât, ileride elde edilmesi muhtemel kârdan değil, mevcut sermayeden ödenmesi gereken mali bir ibadettir. Bu itibarla, ticaret malının zekâtı verilirken, kârsız olarak zekâtının verildiği tarihteki değeri esas alınmalıdır. 

Ziynet eşyasına zekât verilir mi? 

Altın ve gümüş dışındaki ziynet eşyaları zekâta tabi değildir. Altın ve gümüşten yapılmış ziynet eşyaları ise, zekât için gerekli diğer şartları da taşıdığı takdirde zekâta tabidir. Bu itibarla altından yapılmış ziynet eşyaları, 80.18 gr. veya daha fazla ve üzerinden bir yil geçmiş ise zekâta tabidir. 

Zekât kimlere verilir? 

Zekât ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir (Tevbe Süresi, 60). Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar, yolda kalmış olanlar, zekât toplamakla görevlendirilen rmemurlar ve müellefe-i kulüb adı verilen, kalpleri İslâm'a isındırılmak istenen yeni Müslüman olmuş kimselerdir. 
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Zekât kimlere verilmez? 

Zekât ve fitrenin, Tevbe süresinin 60. ayetinde sayılanlar dışında kalan kişi ve kuruluşlara verilmesi caiz değildir. Ayrıca zekât verecek kişi, bu şartları taysa bile; 

1j Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına, 

2) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına, 

3) Müslüman olmayanlara, 

4) Karı-koca birbirlerine, 

zekât veremez. 

Zekât ve fitre, hayır kurumlarına verilebilir mi? 

Aldıkları zekât ve fitreleri bir fonda toplayıp bunu yalnızca Tevbe süresinin 60. ayetinde belirtilen yerlere sarf ettikleri bilinen ve kendilerine her bakımdan güvenilen kimseler eliyle yönetilen dernek, kurum ve yardımlaşma fonlarına zekât ve fitre verilmesinde dinen bir sakınca yoktur. 

Fitre ne demektir, hükmü nedir? 

Halk arasında fitre denilen sadaka-i fıtır, Ramazan ayının sonuna yetişen ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı mala sâhip bulunan her Müslümanın vermesi vacip olan mali bir ibadettir. 

Sadaka-i fıtır, insan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir gereği olarak insan varlığının zekâtı kabul edilmiştir. Bu nedenle sadaka-i fıtra, “can sadakası” veya “beden sadakası” da denilmektedir. 
Diğer taraftan fitre, yoksulların ihtiyaçlarının giderilmesinde, bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerinde önemli bir ral oynar. 

Bu yıl için belirlenen sadaka-i fıtır miktarı 3.850.000 TL. dir, 

Kimler sadaka-i fıtır vermekle yükümlüdür? 

Sadaka-i fıtır, borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı (80.18 gr. altın veya değeri) mala sahip olan her Müslümana vaciptir. Bireyin sadaka-i fıtır ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak sadaka- i fıtırda, zekâtta öngörülen, malın artıcı olmasi ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır. 

Sadaka-i fıtır ne zaman verilir? 

Sadaka-i fıtır, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için, bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak Bayram sabahına kadar sadaka-i fitir verilmemiş ise, Bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir. 





eşme kelimesinin Farsça'da “göz” anlamındaki “çeşm”den geldiği kabul edilir. Su çıkan kaynak, pınar ve gözlere çeşm denilmesi, bunların akıtıldığı küçük yapılara çeşme adının verilmesine sebep olmuştur. Nitekim bahçe ve bostan kuyuları yer altı sularından beslendiği takdirde bunlara su sağlayan deliklere de bugün göz diyoruz. Ancak XIII-XIV. Yüzyıllarda çeşme yerine daha çok Arapça'da yine “göz" anlamına gelen “ayn” kelimesi kullarılmış ve bu kullanım XVII. Yüzyillara kadar devam etmiştir. 

Ayrıca çeşme kelimesi Osmanlı dönemi çeşme kitâbelerinde “çeşme-i âb-ı zülâl (tatlı/saf su çeşmesi)”, “çeşme-i Kevser (kevser çeşmesi)”, 





“çeşme-i dilküşâ (gönül açan, ferahlık veren 


çeşme)” gibi terkipler'dessik; sik kullarılmr Türk medeniyetinde önemli bir yerisola 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menin, önceki çağ ve medeniyetlerde de çok yaygın olmamakla beraber varlığı bilinmektedir. 

İslâmiyet suya büyük önem vermiş, insanlara su sağlamanın sevabı çok olan hayır işlerin- den biri olduğunu kabul etmiştir. Suyun, çeşme ve sebil gibi dini vakıflarla halka sunulmasının esas gayesini peygamberimizin hadislerinde sezmek daha kolaydır. Susamış insanlara ve hayvanlara su vermenin günahlar için bir af vesilesi olduğunu hadislerde görüyoruz. Hz. Peygamber'e çeşitli zamanlarda sadakanın en faziletlisinin hangisi olduğu sorulduğunda “su temini” (Sünen-i Ebü Dâvüd Terceme ve Şerhi, Zekât, bab: 41, hadis no: 1681, 6/313, Şamil Yay; Sünen-i İbn-i Mâce 


Teftemesi ve Şerhi, Haydar Hatipoğlu, Edep, bab: 8, hadis 


«Kahraman Yay.) dediği bilinmekterem'in buskonudaki teşvikleri digi kenarlarında, açıklık ve kırlık yerlerde de yapılmıştır. Yerleşme yerleri arasındaki yollarda bulunan bu çeşmeler “menzil çeşmesi” olarak adlandırılmıştır. Bunların, insanların ihtiyacını karşılayan lüle veya musluklarından başka, hayvanların sulanması için ayrı lüleleri ve önlerin- de yalakları vardır. (DA, 
B/277) 
Bağda, bayırda bomboş akan pınarlara çoğu zaman 
“çoban çeşmesi” derler. Sahipleri yalnız çobanlar da ondan... En iyi 


ğer birçok hadislerde de dile getirilmiş, ashaptarn mali durumu iyi olanlar, toplumun su ihtiyacını karşılamak için kuyular vakfetmiştir. Bu sebeple çeşme yapımı ve çeşme vakfı, bilhassa 
Türk topluluklarında ön plânda gelen bir hayır sayılmıştır. w B-  ş 
Gerek Kur'an'da ve LR F P 
gerekse hadislerde su ve — 4 
suya verilen önem belirtildiği f için, Müslümanlar su ile ilgili had yir tesisleri kurmak gayretine düşmüşlerdir. Bunun için yapılan her 






hayır tesisinin yanında, çeşme veya se- . çobanlar bilir bu pınarları, çobanlar kobil yaptırmak bir âdet hâline geldi. Özellikle tek- nuşur bu çeşmelerle... Ağıllarına dönen haynolojik imkânların kısıtlı bulunduğu, günü- vanlar için çok sayıda yalakları olan bu çeşmeler müzden önceki dönemlerde böyle bir ha- çoğu zaman yakındaki bir pınardan beslereketin ne kadar yerinde olduğu inkâr İİ . nir 









edilemez. Böyle bir hayrın Allah katında ne kadar büyük olduğunu bilen Müslümanlar, imkân ve fırsat buldukça çeşme yaptırma gayretine giriştiler, Bugün bile şehir, kasaba, mahalle, köy ve hatta yollarda pek çok çeşme harabesi görmemiz, bu söylediklerimizin bir delilidir. 

Su, bütün me- 


Li atis LE Cephesi bir yapi veya avlu üzerinw e de bulunan çeşmelere “duvar çeşz mesi” denir. Bu çeşmelerin hazneleri duvarın arka yüzündedir. “Namazgâh çeşmeleri” ise; genellikle kervanların konakladığı şehirler arası menzil noktalarında, şehrin o çevresindeki mesire yerlerinde bulunan namazgâahların yanında deniyetlerin oluş- sml abdest almak, su masında en büyük aia | içmek ve hayvanlaetken olmuştur. MIE — e nn sulamak için Uygarlıklar suyun 5X5 eaaa V yapilan çeşmeler- 

olduğu coğrafya- WE mm Eğ dir. 
ENİ larda yeşerdi, su- © Halkın su ihtiyayun varlığı saye- “ | cm karşılamak için . Sinde tarım alanla- ' şehrin her mahallerı oluştu, akarsu ve | sinde yapılan çeşnehirler yeni ula- 


melere de “mahalşım ve ticaret yol- 


8 le çeşmesi” adı veları oluşturarak ül- ii ” rilir. Bu çeşmeler 
keleri, kültürleri 5 


(g genellikle bir kurna 

birbirine bağladı. m | ile ayna taşından 

Hayrat olarak & yapılmış basit çeş- 

Türklerin yaptıkları $ melerdir. Bunların 

çeşmeler şehir, ka- bazıları güzel şekilsaba ve yerleşme 


| lerle ve oymalarla 
nl eee süslenmiş birer mi- gibi ana yolların Œ 


mari eserdir. 
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Her dönemin sanat üslübunun özelliklerine sahip olan, bazıları çok mütevazı, bazıları muhtesem ve iddialı olan bu küçük sanat eserlerinin çöğu kitabeli olmakla beraber kitabesiz olanları da vardır. Ayrıca bu kitabelerden manzum olanlarının çeşmenin yapıldığı dönemin şairleri tarafından hazırlandığı, yazılarının da devrin tanınmış hattatlarının kaleminden çıktığı bilinmektedir. 

Mimari yapı olarak en basitlerinden en gelişmiş ve birer âbide durumunda olan 

çeşmeler de vardır. Çeşme yaptirmak gayesiyle kurulan hayır tesisleri itiyadı, 

Türk mimarisi için çok nefis eserlerin ortaya konmasına sebep 

olmuştur. Bu âbidelere örnek olarak Ill. Ahmet 
Çeşmesi zikredilebilir. Nitekim 
1874 yılında İstanbul'u ziyaret etmiş olan 
İtalyan yazar Edmondo ve 
Amicis bu çeşme hakkında şöyle der: 
“Bu çeşme, Türk sanatının en orijinal ve en kıymetli âbidelerinden biridir. Bu bir âbide değil, zarif bir sultanın bir aşk anında İstanbul'un alnına taktığı mermerden bir ziynettir. Sadece bir kadın anlatabilir bunu. Kalemim böyle bir tasvir için yeteri kadar ince değil. 
İlk nazarda bir çeşme olduğu gelmez akla. Dalgalı saçakları duvarlardan taşmış, Çin usulü küçük bir çatıyla örtülmüş, kare şeklinde ufak bir mâbede benzer, Dört köşesinde yuvarlak dört küçük sütun veya däha iğde sevimli dört e sebil bulunur. 
Çatının üzerinde bunlara tekabül eden ve her birine zarif bir alem geçirilmiş küçük, narin kubbeler vardır. Bunlar, ortadaki daha büyük bir kubbenin etrafına dizilmiştir. Çeşmenin, oyulmamış, işlenmemiş ve uğraşılmamış el kadar yeri yoktur. Bu çeşme, billurdan bir fanus altında saklanması gereken bir zarafet, bir zenginlik ve bir sabır harikasıdır. Sadece göz zevki için yapılmamışa benzer. Sanki kendine mahsus bir lezzeti varmış gibi insan küçük bir parçasını ağzına alıp emmek ister. Zaman, biraz altın yaldızlarının parlaklığını almış, renklerini soldurmuş ve mermerleri karartmıştır. 
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Fakat ne kadar eski ve ne kadar kararmış olursa olsun, İstanbul'un bütün küçük harikaları arasında hâlâ ilk sırayı işgal eder.” (Kazıcı, Prof. Dr. Ziya, lslâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, 422, Kayıhan Yay., İstanbul-1999) 

Çeşmeler, hamamlar, sebiller Türklerin s05- yal hizmetlerinin sadece küçük bir bölümüdür. 
Çeşmeler, sebiller, kuyular, kemerler Türklerin suya verdiği önemin belgeleridir... Çeşmeler, şehirlerimizin küçük biblolarıdır... Çeşmeler, sanat âbidelerimizin küçük temsilcileridir... Çeşmeler, sanat ve zevkimizin bütün inceliklerini yansıtan birer örnektirler... Daha nice nice övgüler... 

Eski yerleşim bölgelerinin hemen her sokağında hazneli, haznesiz, cami ile beraber, sebille birlikte, tek başına, meydanlarda, köşe başların- da pek çok görülen hayat kaynağı çeşmeler... Su sesi... Şırıl şırıl... Havuzlarda, çağlayanlarda kuş civiltılarıyla birleşen, şadırvanlarda ezanla ulvileşen su sesi... Köşklerin, yalıların sofalarındaki, 


pe er a mg 


bahçelerindeki çeşmelerle, selsebillerle gelen huzur, neşe, haz. Sokaklardaki, meydanlardaki çeşmelerden kaynaklanan hareket, neşe ve telâş... 

Suyun zor elde edilebilir ve tüketilebilecek bir kaynak olması, bu değerin idareli kullanımını ve su akımını ihtiyaca göre kontrollü kullanmayı zorunlu kıldı. Bu ise, muslukların tasarımı ile mümkün oldu. 

Suyun aktığı oluk bölümünün bir vana görevi yapan ve istenildiği gibi açılıp kapanabilen dikine bir burmalı çubuk ile donanımı, musluk tasarımının temelini oluşturmuştur. Böylece suyun akımının sadece bir tıkaçla durdurulması yerine, daha kontrollü bir sistem sağlanmış olmaktadır. 


DİYANET AVLIK DERGI KASIM Joha 





Kanuni döneminde kullanılmaya başlan- 


dığı kaynaklarda yer UER A P alan burma lülelerin MUZ çeşmelere takılması- \ AN i 

m > 






nın, sucu esnafı ve si- iy pahiler tarafından bir 

hayli dirençle karşılandığı, 3 
hatta muslukların tahrip edildiği anlaşılmaktadır. 

Musluk yapımında f çeşitli gez maden gi alaşımları ve bezeme teknikleri kullanılmıştır. Tümü döküm tekniğiyle yapılan musluklarda, önceleri bakır-kalay alaşımı kullanılarak bronz musluklar, daha sonra ise daha ucuz olan bakır-çinko alaşımı kullanılarak pirinç musluklar © elde edilmiştir. Sade ve basit muslukların yanı sıra, gösterişli formlara sahip, kazı- 

© ma tekniğiyle bezenmiş musluklar da 
| üretilmiş, saray ve benzeri yapılar için 
« gümüş alaşımlı ve gümüş musluklar da 
7 | yapılmıştır. Saray muslukları tunç üzeri- 
| ne altın yaldızlı, bol gümüş alaşımlı de- 
“Bi ğerli madenlerden yapılmıştır. 

Musluk formları, yılan, ejder, koç başı gibi formlardan, geometrik şekillere kadar uzanan bir çeşitlilik gösterir ve dönemin mimari zevk ve anlayışını yansıtır. 
XVII-XIX. yüzyıllarda saray ve çevresi tarafından yaptırılan binalar ve iç mekân- a lardaki muslukların bezeme ve form görkeminin, neredeyse muslukların işlevleri- 

—— nin önüne geçtiği görülür. (Su Dünyası, Mayıs 2004, sayı: 10, sayfa: 56-57, DSİ Vakh Yayınları) 

Son dönemlerde vakıf çeşmelerinden sular akmaz olmuş; evlerin bahçe duvarına yapılanı hayrat çeşmelerine kurucuları tarafından şebeke- den su verilmişse de, sonraları bunlar da iptal edilmiştir. Üzüldüğümüz taraf, suyu akmayan tarihi çeşmeler varken, aynı yerde betondan basit ve estetikten yoksun bir kitle üzerine şebeke suyu bağlanarak ihtiyacın karşılanmasıdır. Bugün ise, sanat eseri sayılabilecek çeşmeler olmamasına rağmen, insanların yoğun bulunduğu cadde üzerlerinde soğuk su dolaplarının konulması, eski geleneğimizin devamı olması açısından bizleri mutlu etmektedir. 
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Cocuk ve Dua 


Zeynep'in parolası 


eynep'le annesi, o içinde her şey olan kitabı, yani Kur'an'ı okumaya başladılar. Önce annesinin ağzından bir fısıltı duyar gibi oldu Zeynep. 
“Efendim?” dedi. Kendisine bir şey söylendiğini sarımıştı. “Besmele çektim.” dedi annesi. “Bismillahirrahmanirrahim”", Zeynep şimdi daha iyi duymuştu. “Dedem beni kucağına alirken de aynı şeyi söylemişti.” dedi. Annesi gülümsedi. 
“Çünkü her işin başı 'Bismillah'tır. Her işe başlarken 'Bismillahirrahmanirrahim' deriz. Kur'an okumaya başlarken de, yemek yapmaya başlarken de...” 
Zeynepcik sormadan ede- wi medi. “Neden bismillah diyoruz ki? Sebebini tam anlayamadım.” Annesi gözlerinin içine baktı Zeynep'in. 
Bu bakış çok hoşuna gider- di. Annesinin gözlerinin içinde kendisini görebiliyordu. 
Annesi anlatmaya başla- — di. “Hani, hatırlar mısın, bir masalda, açıl susam açıl! $ deyince açılan bir kapı var- © dı. Kapı bu sözü söyleme- © N den açılmıyordu.” Zeynep başını salladı. Annesinin gözlerinin içindeki Zeynep de salladı başını. “Biz bu söze 'parola' diyoruz. Dün seyrettiğimiz filmde de vardı, hatırlasana. Kapıya bir yabancı gelirse, parolayı soruyorlardı. Bilemezse içeri almıyorlardı. Parolayı bilmeyen dışarda kalyor, yabancı ve düşman sayılıyor. Ama parolayı söyleyince, herkes dost olduğunu anlıyor ve sana öyle davranıyor.” Zeynep bütün bunların “Bismillahirrahmanirrahim "le ilgisini merak edi- 





semine Demirci 





yordu. Gözlerini annesinin gözlerinden ayırma- dan öylece durdu. Dudakları aralanmıştı meraktan. “Bismillah da onun gibi bir parola işte!” dedi annesi. “Bir işi yapmaya başlayınca, varlıklar âleminin kapısını aralarsın. Onların seni tanımasını, sana destek olmasını umarsın. O zaman bir işe başlar başlamaz, kendini tanıtman gerek: Onları ve seni yaratan Allah adına burada olduğunu söylemelisin. İşte “Bismillah” diyerek, Allah'ın adıyla iş yaptığını hatırlatırsın, O'nun kulu olduğunu hatırlarsın, 
O'nun izniyle hareket ettiğini söylemiş olursun. Yani, bu âlemin parolasını fısıldamış olursun. Eğer parolayı söylemezsen, yabancı ve düşman sanılırsın. Bir bahçeye İzinsiz girmek gibi bir şey bul O zaman sana kapılar açılmaz, işlerin kolaylaşmaz. Parolayı söylersen kapılar açılır, yabancılık çekmezsin, hiçbir şey de sana at yabancı ve düşmanmış gibi 
&. — gözükmez." İşte biz de 'Bis- 
S millah” diyerek başlıyoruz 
© okumaya; ta ki Rabbimizin 
> söyledikleri bize açılsın ve ne sorumuz varsa cevaplansın.” Zeynep, “Şimdi ‘Bismillah’ deyince Kur'an'ın kapağı kendiliğinden mi açılacak?” diye sordu. Annesi bu masumca soruya tebessümle karşılık verdi. Biraz gülüştüler. “Aslında, evet,” dedi annesi, “biz Allah adına açacağız Kur'an'ı ve o da bize sırlarını açacak, sorularımızı cevaplayacak.” “Hadi var mısın?” dedi annesi. Elinden tuttu Zeynep'in. 
Kur'an'ın ilk kapağını Zeynep'in minik elleri kaldırdı. Ama önce parolayı söyledi: “Bismillah!” 
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İh eçtiğimiz yüzyıl insanlara büyük bir hareketlilik ve hız ka- 
Í zandırmış, bu durumda insanlar sürekli yarış ve değişim içinde olmaya zorlanmıştır. Yalnızca bir fert olarak insanlar mı? Toplumlar bile birbirleriyle yarışır olmuştur. Böylesi bir yarışma ortamı çalışma hayatında da “mutlak surette başari, tek kıstas üretim” şeklindeki anlayışı egemen kılmıştır. Bu egemen anlayış, beraberinde heyecan, gerilim, çatışma, çekişme ve diğer stres verici unsurları getirmiştir. 

Genel olarak stres 

Stres, sözcük olarak Lâtince kökenden “estrictia'dan gelmektedir. 
Önceleri, "adversity" karşılığı olarak felâket, belâ, musibet gibi anlamlara ya da "affliction" dert, keder, sıkıntı gibi anlamlara sahipken, 19. yüzyil- dan itibaren, stres kavramına yüklenen anlam değişmiştir. Halktan birine stresin ne olduğunu sorsanız, "ruhi dengenin bozulması, sıkıntı ve gerginlik içinde olmak, mutlu olamamak" gibi cevaplar alırsınız. Bilim adamları (örneğin, Rabkin ve Struening) stresi; organizmanın stres verici etkenlere gösterdiği, fizyolojik ya da psikolojik tepki olarak tanımlamışlardır. Stres'in temelde psikolojik bir olgu olduğu noktasında bilim adam- 








ları arasında görüş birliği olduğunu görmekteyiz. 

Stres nedenleri 

Stres nedeni olarak başta “yarışma toplumu”nu belirtmiştik. Yani, bu çağda karşımıza çikan (daha doğrusu içinde mecburen bulunuları) toplum bizatihi stres nedenidir. Bu bizatihi nedeni başa koyduktan sonra, stres nedenlerini yönetimden kaynaklanan stres, kişiden kaynaklanan stres şeklinde iki ana gruba ayırabiliriz. 

Yönetimden kaynaklanan stres hakkında şöyle bir sıralama yapmak mümkündür. İş gruplarını değiştirme imkânlarının azlığı, karar alma süreçlerine dahil olamama, kalabalık çalışma koşulları, aşırı gürültü, hava kirliliği, iş kazaları, yetersiz aydınlatma, yetersiz iletişim gibi etkenler yönetsel açıdan birer stres nedenleridir. 

Kişisel olarak da yöneticiden ve kişinin kendisinden kaynaklanan bazı hususlar (örneğin, ailevi sıkıntılar, geçim problemi kişinin yaş durumu, eğitim düzeyi, bilgi seviyesi gibi) birer stres nedeni olabilmektedir. 

Stres belirtileri ve yol açtığı hastalıklar 

Stresin birçok belirtisi bulunmaktadır. Bu belirtilerden en önemlileri olarak, “yüksek kan baanc, hızlı kalp atışı, kaslarda gerilim ve titreme, uykusuzluk, midede kramp ve bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı yorgunluk, bitkinlik, göğüs 


Stresle nasıl mücadele edilebilir? 

Bu sorunun cevabını iki ana eksende ortaya koyabiliriz. 

l- kişisel geliştirme faaliyetleri: 

Bu kapsamda çeşitli sosyal aktiviteler ve sportif faaliyetler önemli yer tutar. İnsanın düşünce- 





sini ve içe kapanıklığını atacak, enerjisini dışa vuracak sportif etkinlikler ile kermes, konferansa katılma, panel izleme, seyahat etme, tatil yapma gibi faaliyetler bu başlık altında sayılabilir. 

2- Mesleki geliştirme faaliyetleri: 

Devlet memuru ya da diğer bir çalışan, kendi konusunda bilgisi ve statüsü itibariyle toplum- 


ağrısı, ağız kuruması, zayıflık, aşi- mama a — — —, da yer kazanmış durumdadır. Kı- 


ri terleme, zor nefes almak, bağırsakların bozulması, dişlerin sıkılması” belirtilebilir. 

Stresin yol açtığı hastalıklar kapsamında yine uzman görüşünden yararlanarak, Kayseri 
Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Ünal Polat'ın açıklamalarına yer verelim: 

“Doktora başvuran memurlarda strese bağlı mide ve bağırsak hastalıkları ile baş ağrısı ve hipertansiyon görüldüğü, özellikle 


Yönetimden kaynaklanan stres hakkında şöyle bir siralama yapmak mümkündür. İş gruplarını değiştirme imkânlarının azlığı, karar alma süreçlerine dahil olamama, kalabalık çalışma koşulları, aşırı gürültü, hava kirliliği, iş kazaları, yetersiz aydınlatma, yetersiz iletişim gibi etkenler yönetsel açıdan birer stres nedenleridir. 


sacası belli bir bilinç ve eğitim düzeyine sahip bir personeli, yukarıdaki kişisel geliştirme faaliyetleri ile tatmin etmek, stresini gidermek her zaman mümkün olmayabilir. Bundan dolayı, öncelikle mesleki tatmini artıracak ve kurumsal düzenleme yapmak suretiyle motivasyonu artıracak gelişmeler gereklidir. 

Stres sorununu, bu yazıda kisaca ele almış bulunmaktayız. 
Esasında, konu geniş ve üzerinde akademik çalışma yapılacak 


öğretmenlerde uzun süre ayakta ma özelliktedir. Stres tüm çalışanla- 


durmalarına bağlı olarak bacaklarda varis denilen damar genişlemelerinin oluştuğu, stresin, göz ve böbreklere olumsuz tesirlerinin olduğu, damar yapılarını ve kalbi etkileyerek de hipertansiyon hastalığına neden olduğu" klinik deneylerde ispatlanmış bir gerçektir. 


rın sorunudur. Bu sorun üzerinde alan araştirması yapılması, konunun anket, gözlem ve diğer yöntemlerle etraflıca incelenmesi, önemli bilgibulgulara ulaşılması, gerek kamu yönetimimizin, gerekse özel sektör yönetiminin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 
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İLETİŞİMDE 


DUYGU DİLİ 








Hepimiz şu gerçeği kabul etmeliyiz ki, aynı dili konuşan insanlar değil, aynı duyguları paylaşan insanlar birbirleriyle daha iyi anlaşabilmektedirler. 
© 

Sözün gücüne inanmak zorundayız. 
Peygamber efendimizin “Sözün nicesi vardır ki etkileyici bir sihirdir” hadis-i şerifi bunun en güzel delilidir. 
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Seyid Ali Topal 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman 

Ağızdan çıkan söz kulağa, 

Kalpten çıkarı söz kalbe gider. 

İnsanlar hayati bir ihtiyaç olarak birbirleriyle değişik şekillerde iletişim kurarlar. İletişim yolu denince akla ilk olarak, sözcükler aracılığıyla oluşlurulmuş olan “konuşma dili” gelmektedir. Ancak, çoğumuz fark etmesek bile, istenilen düzeyde bir iletişim için konuşma dili çoğu zaman yeterli olamamakta, buna destek olarak bazen bilerek, bazen de farkında olmadan beden dilini devreye sokmaktayız. Bütün bunlara rağmen iletişimde başarılı olamadığımız çok olur. Bu konuda hâlâ bir şeylerin eksikliği kendini hissettirmektedir. 
Acaba bu eksiklik, içimizdeki inancı ve gönlü temsil eden duygu dili midir? 

Hepimiz şu gerçeği kabul etmeliyiz ki, aynı dili konuşan insanlar değil, aynı duyguları paylaşan insanlar birbirleriyle daha iyi anlaşabilmektedirler. Bu aslında öteden beri bilinen bir husustur. 
Tam bir iletişimi suyun içerisindeki buz dağına benzetirsek, konuşma dilinin etkisi sadece suyun üzerinde görülen kıs- 





mından ibarettir diyebiliriz. Bir buz dağının suyun altında kalan kısmı ne kadar büyükse, beden dilinin ve hepsinden önemlisi olan duygu dilinin iletişimdeki payı o kadar büyüktür. Bu ifadeler, sözün gücünü görmezlikten gelmek şeklinde algılanmamalıdır. Sözün gücüne inanmak zorundayız. Peygamber efendimizin “Sözün nicesi vardır ki etkileyici bir sihirdir.” (Tecrid-i Sarih, XII, s: 94, hadis no: 19381) Hadis-i şerifi bunun en güzel delilidir. Aynı şekilde Yunus Emre'nin: 

“Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, 

Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz.” 

Deyişi de bu konuda bilinen en güzel örneklerdendir. Fakat öyle insanlar vardır ki, sihir etkisi gösterecek herhangi bir sözel ifade gücüne sahip değilken, muhatabıyla mükemmel bir iletişim kurabilmektedir. İşte bu kişiler, gönülden gönle uzayıp giden, birçok insanın fark edemediği incecik ve hassas yolları keşfederek, kendi iç dünyalarının derinliklerinden gelen mesajlarını muhataplarına etkin bir biçimde aktarabilmektedirler. Bu ayrıntı ihmal edildiğinde karşılıklı ilişkiler duygusal derinliğini kaybettiği için, iletişimde önemli bir unsur olan duygu dili yok olmakta ve bunun olumsuz etkisi toplum ve aile yaşantısında hissedilmektedir. Kendisiyle ve başkalarıyla barışık olmak ve bir çeşit dışa açılmak olan iletişim, dikkatli davranmayı, anlayışlı ve sakin olmayı ve iyi duygular taşımayı gerektirir, 

Hepimiz kendi içimizdeki olumlu ve olumsuz duygularımızı tanımalıyız. “Ben her zaman iyiyim”, ya da “Ben her zaman haklıyım” gibi düşünce veya tavırlar iletişimi yok eden, hayatı anlamsız ve boşa geçirilmiş hâle sokan olumsuz etkenlerdir. Bir arkadaşımızın yurt dişında bir mezar taşında görüp aktadığı şu ifadeler bu konuda oldukça manidardır: 

William John burada yatıyor; 


O, tüm hayatını haklı olduğunu ispat için harcadı. 

Aslında o haklıydı ama, 

Haksız da olsa, yine de burada yatıyor olacaktı. 

Son olarak şunları ifade elmek istiyorum; içtenlik, alçak gönüllülük ve olumlu şeyler edinme arzusu, etkin bir iletişimin olmazsa olmaz parçalarıdır. Güzel bir iletişim kurmanın yolu, yerinde kullanılanı sözler, olumlu bir beden dili ve arınmış bir ruhun katılımından geçmektedir. 

Satırlarımı Mevlâna'nın bir deyişi ile bitiriyorum: 

Gönlü ve sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa, o yine dilsiz sayılır. 
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Hüseyin Avni Böge 
Karaman li Müftü Yard, 


u sabah, iki kere sābahtı bizim için... Belki 

toprağın üzeri örtülünce onun için geceydi; ama bizim için sabahtı. Ne güneş, ne ay, ne de yıldızlar. Üstüste, içiçe aydınlık vardı bu sabah! Kim demiş kara kış diye. Ak bir kış bu. 
Bahardan beri çalışıp didinmiş ve sünnetullah gereği görevini eksiksiz yapmış toprağın alnının akı: Kar! Ey kar! Aydınlığını bir yaşmak gibi asıl mayamız toprağımıza Sar, 

Kargaşanın ve rengarenkliğin yorgunluğu üstüne çekilmiş tekdüze, beyaz bir yorgandır kar. 
Kar: Toprağın örtüsü ve gelinliği âdeta. Kimi yerde tül tül, kimi yerde kalın bir keçe... 

Ya toprak! Tohumları bekleyip hayatın kucağına filizlemek. 
Emek emek büyüttüğü çiçekler koklanırken, vazaolarda saklanırken ayak altında bir başına kalakalmak... Yüce dağlar, sırtının kamburu, koca çınarlar kökleriyle 


ciğerini kavramış yükselirken o, hep aşağılarda olmuştur tüm mütevaziliğiyle. Ama dinlenmek onur da hakkı. Bu ağır ve ak yorganın altında, taştan kemikleri sızım sızım. 
Rahat bırakın. Susun, uyusun biraz. Biraz Uyusun. 

Kökü gökte olan ak çiçeğin, rahmetin rengine bakın, Saf saf inerken ta göklerden arıduru sevgiler, sade, riyasız dostluk örnekleri sunuyor âdeta. Rabbimize daha sıkı bağlanalım diye gönderilen beyaz davetiyeler sanki kar tanecikleri... 

Renkli televizyon programlarında ferini yitirmiş gözlerim, kar taneciklerini görünce dinlendi. Beyazın asıl renk olduğunu onu görünce daha iyi anladım. Bu sabah sadece beyaz bir kâinat programı izliyorum. 

Her şey, ama her şey bembeyazken günahla kararan gönüllerimiz olabilir. Savrulan, yere düşen her kar tanesi kara bir kumu gizlerken pelerininde; ey Allah'ım, sen de bizim günahlarımızı gizle rahmetinde... 

Kar yağmaya devam ediyor. Mikail (a.s) 


bi imi 


Si ta arar eri GA 


rahmet tohumlarını serpmekten yorulmuyor. Sanki her kar tanesinde bir ayet yazılı. 
Bir müjde, bir arınma çağrısı bu bizler için. 

Yere düşen her kar taneciği bize şunu diyor sanki masumca: “Sen de arınmalısın! Beyaz kundaktaki günahsızlığına dönmelisin. 
İki kundak arasını günahla doldurmamalısın. 
Son kundağına belenmeden, elin ayağın tutarken paklanmalısın günah kirlerinden. Ruhunun yanaklarına yer etmiş yılların karartısından, ilâhi nurun akı görünmeli karın beyazlığı gibi. Bak zaman nasıl da geçiyor. 
Durma! Vahyin arı-duru sularında durulan. 
Sonra yakınların seni işlemesiz kundağa belediklerinde derin uykulara dalarsın. Belki cennet sakinlerine “geliyorum” diye haber salarsın.” 

Ben de arınmalıyımı. Yüce Kitabımın indiği yerden inen kar suyunu kana kana içerek arınmalıyım. Ey kendisi küçük ama anlamı büyük kar tanecikleri! Topraktan bedenime en ine Dğr Beni de örtüver er bembeyaz... 
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Yahya Kemal Beyatlı, şairliği kadar Türk Tarihi ve Kültüründeki engin birikimi, bu birikimi ve bilgilerini eserlerine ustaca yansıtmış olması dolayısıyla da önemlidir. Onun şiirleri veya diğer yazılarını okuyanlar, çoğu defa, bulundukları zaman ve mekândan ayrilir, mazimizin farklı bir devresine, Türk-İslâm coğrafyasının değişik bir bölgesine pencere açarlar. Oradan geçmişin güzelliklerini seyreder, günümüze döndüklerinde kendilerini engin bir mazinin yaşayan varisleri olarak hisseder, bu verasetin gereklerini yerine getirmek arzusunu duyarlar. 

Yahya Kemal Beyatlı, 14 Şubat 1921 tarihli İleri gazetesinde Hildfete Yakın Bir Gün başlığıyla yazdığı makalesinde, Osmanlı Tarihi'nin en önemli mekânlarından birini, Topkapı Sarayı'nı anlatır, İstanbul'un fethinden Tanzimat dönemine kadar çok sayıda padişahın ikâmet ettiği binalar bütünü olan bu saray, ayni zamanda da bir cihan devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nun idare merkezidir. Bu bakımdan da Milli Tarihimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Yahya Kemal'in bu yazısında öne çıkarılan konu, padişahların şahsiyetleriyle kendileri için inşa ettirdikleri köşkler ve kaldıkları daireler arasındaki ilişkidir. O bu düşüncesini örneklemeden önce şu hükmü verir: “Topkapı Sarayı yekpâre değil, hattâ bir bina bile değil; devir devir, parça parça, eklene eklene vücut bulmuş (tur). Bir odadan bir odaya geçerken bir ahd-i saltanattan öteki ahd-i saltanata geçiliyor. Her 





padişahın bir odası var, Her biri bir padişahın canlı bir tasviri gibi. O kadar ki, hakiki bir tasvir böyle bir resim kudretini gösteremez:” Yahya Kemal Topkapı Sarayı'nda bazı padişahların kimlikleriyle özdeşleşen odalarına örnekler verirken, 1512-1520 arasında ancak sekiz sene tahtta bulunmuş olmasına rağmen, Osmanlı hanedânının en büyük sultanlarından biri olabilen Yavuz Sultan Selim için şunları kaydeder: “Cihangir Selim-i Evvel'in odası o kadar küçük ve sade ki; uzun seferlerinin birinde konduğu fakirâne bir han odasni andırır. Zannediyorsunuz ki, eyerlermiş atı yanı başındaki kapıda beklemektedir. Büyük padişah kısa bir istirahattan sonra hemen çıkıp gidecek”, Hakikaten Yavuz'un gerçekleştirdiği uzun ve yorucu seferler, bu sırada ordusunun başında atının sırtında ve- 








ya askerlerinin hemen yanındaki otağında geçirdiği günler, geceler düşünüldüğünde, onun bir cihangir olarak sarayında, ancak bir misafir kadar kalabilmiş olduğu kolaylıkla kabul edilebilir. 


Tarihimizin tamamı başarı ve güzellikler resmi geçidi değildir. Hiçbir milletin de pürüzsüz bir geçmişe sahip olduğunu düşünemeyiz. Bununla birlikte milli tarihimizde çok sayıda övünülüp, iftihar edilecek örnekler, coşkuyla hazırlanacak, farklı yönleriyle öne çıkarılacak şahsiyetler bulunduğuna da hiç şüphe yoktur. İşte bunlardan biri de Gazneli Mahmut'tur. 

Bugün Afganistan sınırları içinde bulunan başkent Gazne'deki sarayında, Mahmut'un odasının nasıl olduğunu tarihlerden öğrenme imkânımız bulunmamaktadır. Fakat bu bilgi noksanlığı, onun da sarayında bir misafirden daha farklı olmadığını düşünmememizi gerektirmemektedir. Geliniz bu yargıya nasıl sahip olduğumuzu birlikte gözden geçirelim. 

İsmi, Devletinkiyle ayrılmaz bir bütün 
oluşturmuş bulunan Gazneli Mahmut, 14 
Kasım 970'te Gazen'de doğmuştu. O, çocukluğundan itibaren eksiksiz bir dini öğrenim görmüş, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişti. 
İslâm'ı iyi öğrenmiş, Hanefi Fıkhı'nda bir fakih derecesine ulaşmıştı. Babası ve Gazneliler Devleti'nin kurucusu Sebüktegin'in Pendnâme'sini kendisine, uyulması gr eken pek önemli bir düsturlar demeti olar k değerlendirmişti. Bu düsturlardan birkaçı ş ınlardır: 

“Memleketin idaresinde gafil ol, va... Ordu ve askerin durumundan, silahlz 'an ve maaşlardan ve jaşelerden haberdar ol... 
Müstahak olanın hakkını ver... Yolları emin tut, zira bu çok önemli bir iştir ve çölde tüccardan çalınan her malın senin hazinenden götürülmüş olduğunu bil. Hırsızı cezalandırnp malı hak sahibine iade edinceye kadar uyuma, Aksi halde Allah'ın sana kıyamet günü bundan dolayı hesap soracağını bilesin... 
Muâmelâttan, pazarlar, narhlar ve alış-verişten haberdâr ol... Eğer gece yarısı senin memleketinde bir canlı aç uyursa Tanrı senin cezanı verir... Hiçbir zaman zulmü uygun görme... Cömert ve merhametli olmalısın ve senin affın öfkenden fazla olmalı ki, insanlar sana rağbet etsinler... Bir işi lâyık olmayan bir kimseye buyurmamalısın... Padişahın en büyük düşmanının kendini beğenmişlik ve istibdat olduğunu bil. Her işte dostluğu denenmiş sadık insanların tavsiyelerini al ve o hususta kendi aklınla karar ver... Memleketin her tarafına casuslar ve haberciler tayin etmelisin, tâ ki, gece ve gündüz durumdan seni haberdâr etsinler... Benim sana söylediğim bu sözlerin hepsini ezberlemeli ve kalbi- ne nakşetmelisin ve bundan yüz çevirmemelisin, tâ ki, Allah seni iki cihanda talihli kılsın, İnşaallahü Teâlâ. Bu benim sana nasihat ve vasiyetimdir.” (Erdoğan Merçil, Sebüktegin'in Pendnâmesi, ITAD., c. Vi, 5. 1-2 (İstanbul 1975), s, 203-237) 

Gazneli Mahmut bu düsturları ve yönetimle ilgili diğer prensipleri yalnızca öğrenmekle kalmamış, ilk gençlik yıllarından itibaren üstlendiği farklı görevlerde, teorik bilgilerini, uygulanabilir gerçekler hâlinde benliğine yerleştirmiştir. Nihayet siyasi yönünü de ihmal etmeksizin geliştirmiş, geçmiş padişahların başarılarının sırlarını, başarısızlıklarının sebeplerini çok iyi kavramıştır. Böylece büyük tarihçimiz Necip Âsım (Yazıksız)'ın ifadesiyle o, “Din-i mübin"i politikasına üssü'lharekât (davranışlarının başlangıç noktası) ittihaz etmişti” ve bütün bunlardan sonra Türk-İslâm Tarihi'nin en önde gelen sultanlarından biri olarak nitelenmeye hak kazanmışt. 
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Gazneli Mahmut, devletini yönettiği Mart 998-30 Nisan 1030 tarihleri arasındaki uzun saltanat yıllarında, hepsinde ordusunun başında bulunduğu ve önceliği İslâm'ın neşrine verdiği, çok sayıda seferler gerçekleştirmiştir. 
Bu küçük yazı onların kronolojik bir sırayla, ismen olsun, verilmesine bile müsait olmadığından, bu kadarlık bir hatırlatma ile yetinecek isek, de hiç değilse Hint seferlerinden birkaç cümle ile söz etmemiz yerinde olacaktır. Ondan önce olduğu kadar sonra gelen çok sayıdaki İslâm sultanı veya kumandanı, şu veya bu sebeple, kendi dindaşları üzerine sefere çıkmış, bu savaşlarda Müslüman kanı akıtmıştır. Mahmut'un hayatında bu sınıfa giren askeri harekat çok azdır ve onlar da ancak İslâm'ın hayrının o istikamette olduğuna kuvvetle inanıldığında gerçekleştirilmiştir. 
Gazneli Mahmut 61 yıllık ömrünün 32 senesini Sultan, daha öncesinde de babasının nezaretinde olmak üzere 45 senesini, tam anlamıya gaza ve cihad hedefine yönelik olarak, hareket hâlinde geçirmiştir. Bu hareketli hayata sığdırılan Hint Seferleri'nin sayısı ise 17'dir. Bu sirada elde ettiği başarılar bir tarafa, o günün şartlarında, yer yer 1000 civarında fil ile takviyeli büyük Gazneli ordusunu, Gazne'den kaldırıp Hindistan içlerine götürüp getirmek bile başlı başına değerlendirilmesi gereken çok önemli bir olgudur. Bu seferlerine Birüni gibi döneminin önde gelen din âlimlerini de birlikte götüren Gazneli Mahmut bir taraftan ülkeler fethedip, devletinin sınırlarını genişletirken, diğer taraftan da İslâm'ın aydınlığını, yeni ufuklara ulaştırmayı hedeflemiştir. Kendisinden sonraki bir kısım çalışmaların da bereketi, bugün karşımiza Pakistan ve Bengadeş'tekiler başta olmak üzere, yüz milyonlarla anılan Güney As- ya Müslümanları olarak çıkmaktadır. Böylece Mahmut, 1000 yılında Abbasi Halifesi Kâdir-Billah'ını kendisini hil'at, tac ve bayrakla taltif 








edip ayrıca Yeminü'd-Devle ve Eminü"l-Mille lâkabıyla taltifi sırasında verdiği; “İslâm dini- ne yardım etmek ve İslâm'ın düşmanlarını söküp atmak maksadıyla her yıl Hindistan'a sefer yapmak” şeklindeki vaadini de yerine getirmiş oluyordu. Bu durumun takdiri aynı halife tarafından Nizâmü'd-Din, Nâsıru'l-Hak ve Kehfü'd-Devle ve'd-Din (Devlet ve dinin sığınağı) lâkaplarıyla taltif tarzında ortaya çıkmıştı. Böyle bir sultan da her halde sarayında ancak misafir olarak kalabilirdi. Bununla birlikte o yalnızca bir savaş adamı da değildi. 

Gazneli Mahmut, ilim adamalarına, şair ve ediplere gösterdiği yakın ilgi ve alâka yanında, çok sayıda sanat eserinin, mimari değere sahip binaların kurulmasına da katkıda bulunmuştur. Kaynaklar onun Fıkıh ile birlikte Hadis'e de meraklı olduğunu, aynı zamanda yüksek bir edebiyat terbiyesine sahip bulunduğunu belirtirler. Döneminde Gazne Sarayı âlim ve şairlerin toplandığı bir mahfillmerkezidir. Nitekim Devletşah, Mahmut'un sarayında 400 şairin bulunduğunu rivayet etmektedir. Bunlar arasında Ferruhi, Munuçihri ve meşhur Firdevsi'yi hemen hatırlayabiliriz. 

Sultan Mahmut yönetimindeki ülkelerde halkın her türlü tehlikeden emin bir biçimde yaşayabilmesinin tedbirlerini alırdı. Nitekim Nizâmülmülk'ün meşhur Siyasetnâme'sinde onu bu yönünü gösteren dikkat çekici örnekler bulunmaktadır. Bunlardan biriyle bu yazımızı bağlayalım. 

Kirman'a komşu Küç u Belüç'tan bir grup eşkıya Ribât-ı Deyr Keçin'de bir kervanda seyahat eden bir kadının eşyalarını çalarlar. 
Durumu Sultan Mahmut'a ulaştıran kadın, eşyalarının hırsızlardan alınarak kendisine iadesini veya bizzat Sultan tarafından tazmin edilmesini ister Gazneli Mahmut o bölgenin 





kendi ülkesi dışında bulunduğunu, bu sebeple bir şey yapamayacağını söylerse de kadının; “Şu halde, raiyyeti koruyamadığına göre niçin cihan kethüdalığı yaparsın: Ve ne biçim çobansın ki, koyunları kurttan koruyamazsın:” şeklindeki cevabıyla karşılaşır. Bu sözlerden çok müteessir olan Sultan'ın gözleri yaşarır ve; “Ey kadın, doğru söyledin.Eşyanın bedelini vereyim. Hırsızlar için de gücümün yettiği kadar tedbir alayım” der. 

Sultan Mahmut “Allah beni müfsitleri yer yüzünden kazıyayım, salah ehlini koruyayım, adalet ve ihsan ile cihanı mamur edeyim diye yaratmış ve halkın üzerine memur etmiştir” şeklinde düşünmekte ve gerçek bir cihangir olarak kendi ülkesinin sınırları dışında kalmasına rağmen gerekli her türlü tedbiri almaya kararlıdır ve bu yolda hiçbir külfetten kaçınmamak azmindedir. Nitekim bu kararını titizlikle uygular ve neticede eşkıyaların kökünü kazıyarak bölgeyi huzura ve emniyete kavuşturur. Bu konudaki gelişmeleri tafsilâtıyla nakleden Nizamülmülk, Sultan'ın ülkesindeki her türlü gelişmeden vakit geçirmeksizin haberdâr olduğunu, onun bu amaçla her yere sahib-i haber ve münhi diye isimlendirilen görevliler tayin ettiğini belirtir. 
Öyle ki, eğer geniş Gazne ülkesinde bir kimse, birinden bir tavuk çalmış olsa, kurulan düzen sayesinde Gazneli Mahmut'un ondan haberi olur ve gereken tedbirleri hemen alırdı. 


Bugün Gazneliler Devleti'nin bir kısmını oluşturan Afganistan'da hüküm süren karışıklıklar, bölge halkının çektiği ıstıraplar, huzur ve güvene olan âcil ihtiyaç dolayısıyla, Türk-İslâm Tarihi'ni bu büyük sultanın bir defa daha hatırlayarak, rahmetle anmış bulunuyoruz. Hiç şüphesiz Tarih bir hikâye değildir. Ondan herkes nasibi olanı almakta asla tereddüt etmemeli, hatta nasibini artırmaya çabalamalıdır. 
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“Filimlerdeki 'imam' 

imajı düzeltiliyor” 

“Türk sinemasında ısrarla olumsuz bir tipleme ile tanıtılmaya çalışılan imamlarımızın gerçek özellikleri, TRT için çekilen “ Fırtına Hayatlar” dizisinde ortaya konuyor. Yönetmen Hilmi Akyalçın, yıllardır imamların kötü gösterildiğini kaydederek, “Ülkemizde öğretmenlerle birlikte imamlar da eğitimi üstlenmiş durumda. Aslında imamlar halk tarafından sevilen, saygı duyulan, bilgili ve kültürlü insanlardır. Biz de bunu anlatmak ve yanlış çizilen imajı düzeltmek için bu rolü diziye özellikle yerleştirdik” dedi. Sanatçı Hüseyin Soyarslan'ın canlandırdığı tipleme- de köyün imamı, öğretmen ile birlikte çok uyumlu bir diyalog içinde ve köydeki gençlerin eğitimi için el ele verip büyük fedakârlıkla çalışıyor.” (28.07.04 Türkiye) 

Doğrusu bu haberi okumaktan dolayı ayri bir memnuniyet duyduğumu ifade etmeliyim. Haberi okuyunca benim gibi sizlerin ve tüm aklı selim sahibi insanların da memnuniyet hissi duyduklarını görür gibiyim. Zira yıllardır bazı filmlerde ısrarla, toplumu din konusunda aydınlatma gibi ulvi bir görev icra etmeye çalışan din görevlilerimiz olumsuz bir imajla takdim edilmektedir. Pek tabii bu durum hem halkımızı hem de imamlarımızı ve yakınlarını üzüntüye sevk eden bir hadisedir. TRT tarafından çekilen söz konusu filmde bu olumsuz imajların düzeltilmesine yönelik olarak imamöğretmen işbirliği içinde gençlerin eğitimi için çalışan fedakâr, örnek bir tipleme sergilendiğini öğrenmek bizleri Ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu filmde çizilen tiplemenin örnek teşkil etmesi dileğiyle emeği geçenleri ve yönetmeni tebrik ediyoruz. 
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“Yatırım Yapmayan 

Cehenneme Gider” Hutbesi 

Zaman zaman bazı basın ve medya organları Başkanlığımızın internet sitesinde yayınlanmasına karar verilen hutbeleri haber konusu yapmaktadırlar. Toplumun çok büyük bir kesimini ilgilendiren hutbelere ilgi duyulması şüphesiz olumlu bir hadise. 
Ancak bu hutbelerin içeriğinin yanlış anlaşılmalara yol açacak tarzındaki manşetlerle verilmemesi de büyük önem taşıyor. 
18.06.04 tarihinde okunması plânlanan ve internet sitemizde yer alan hutbe bağlamından koparılarak yanlış anlaşılmalara neden olacak bir başlıkla (23.04.04, Hürriyet'te konu edilmektedir. Bir başka medya organında (Cuma,30.04.04) Ise, “Maşallah Diyanetin El Atmadığı Alan Kalmadı” başlığiyla aynı hutbe konusu eleştirilmektedir. 

Her şeyden önce belirtelim ki hutbenin başlığı “Ülkemizi Kalkındırmak Toplumsal Bir Görevdir”, şeklindenir. Hutbe metni, konuyla ilgili Kur'an ayetleri ve ilgili hadis-i şerife yer verilerek hazırlanmış olup, mevcut mal, servet ve ekonomik değerlerin meşru yollardan kazanılarak helâl yollarda değerlendirilmesini ve ekonomiye kazandırılmasının önemini vurgulamaktadır. Hutbede çok önemli bir sorun olan işsizliğin giderilmesine yönelik olarak sahip olunan servetlerin istihdam alanlarında kullanılmasına teşvik söz konusudur. Yoksa haber başlığında geçtiği gibi bir ifade yer almamaktadır. Malin, canın, aklın, neslin ve dinin korunmasinın Yüce Dinimizin hedeflerinden olduğu unutulmamalıdır. 


Sedya kritik * medya kritik 
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Ayet medi 





MUTLULUK HİSLERİ 


İslâm âlemi mutlu, müminler umutlu bu günler... Günlerden, hatta aylardan beri yapılan hazırlikların yorgunluğu, “Zevk-i visal”in tesiri ile çoktan unutulmuş. Çehrelerde şevk ve sürur, vicdanlar- da aşk ve huzur var. İhtiyar memnun, genç bahtiyar, çocuk şen... Hepsi izzetli, ağır bir misafirin huzurunda olmanın rikkati ve dikkati içinde... Yer huzurda, gök huzurda... Hepsi durgun, hepsi sürgün. Kuşların ötüşü, yaprakların uçuşu, rüzgârın esişi bile bir hoş bu günler... Güneş bir başka doğuyor. Mehtap bir başkalaşıyor bu günler... Kalpler ilâhi bir yağmurun damlalarını emme yarışında. 
Ruhlar, hürriyete kavuşmanın sevinç koşusunda... 

Uzun bir kuraklık devresinin çâk çâk ettiği, tark tark yardığı, günah kasırgasının cayır cayır ruh “tarlasının, yeşerme, dirilme, var olma, varlığı bulma, nefs zaliminin zulmünden kurtulma, hasılı başka, bambaşka bir âleme geçiş izni çıktı bu günler... Zira kâinatın efendisi Hz. Muhammed'in: “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu Cehennemden kurtuluş” şeklinde tarif buyurdukları beklenen, bu yıl da gelmiş, şeref vermiştir. 

“Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan” demişler. Şu anda hanemize konan şah, hanesi mamur olanları tebrik, olmayanları da gelişiyle imara teşvik ediyor. Hatta bizzat kendisi bu onarma, sağlamlaştırma işini yapmaya geldiğini, bundan sonsuz zevk duyacağını söylüyor. Biz de zaten onu bundan, bunu O'ndan bekliyorduk. Çünkü büyüklük lütuf ve hizmetle elde edilir. 

- Bu gelen şahın otağı, mekânda kurulmamış ki, mamur hane arasın... Zamanda kurulmuş O'nun otağı, O hâlde bu müddet içinde hanesini mamur eden de daha öncekilerden geri kalmaz, farklı olmaz. 

Bunu tasdik ediyorsan nefsim, gayret sana düşüyor. Unutma ki, bu gelen bir başka padişah... Zaman padişahı O. Mekan padişalarına benzetme O'nu, İstek, gayret ve ümitten geçer O'na kavuşmanın yolu... 

“Gelen başka olunca, getirilen daha başkadır elbette!... 

j Hediye, lütuf; verenin derecesine göredir, alanın ihtiyacına göre değil. Yani hediyede ölçü, verenin cömertlik « derecesidir, verilenin ihtiyaç nisbeti değil... 

-Söyle bu gelen ne getirdi? diyorsun, sabırsız nefsim. 

“Duymak değil, ona doymak şartıyla söylüyorum; getirilen rahmettir. Çünkü gönderen Tek'tir. Diğer lütufları başkalarından ; görmek ı mümkünse de bu, ancak O'nda mevcut. Lâkin O'nun da bir aradiği var; bağlısı olmaktan doğan liyakat... 

Şu hâlde: 


“Nasıl sevinmez mümin! Nasıl yerinmez kafir! Ne kadar sevinse, yeridir mümin: Coşturuldu rah- 


met deryası... Ne kadar yerinse, yeridir münkir: Rahmet mevsiminde kurutuldu nimet tarlası... 
“Bulutlar ağlamayınca, çimenler gülmez” miş. Doğru. 
İşte iman çimenleri gülüyor. Peki ya ağlayan kim? 
Damla damla değil, sağnak sağnak boşanan kimin gözyaşları? 
Onu bilmem ama, 
Şimdi gözyaşı bana lâzım m. 
Çünkü alıcısı geldi... 
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